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ÖNSÖZ 9 


Onsöz 


“Mektuplar, zaman tünelidir... Aradan geçen yıllar, onları okurken geriye döner ve bizi yazıldığı (anlattığı) dönemin şimdiki zamanına götürür.” 

Yüksel Pazarkaya ® 


Ulusal tarihimizde; idari, iktisadi ve sosyokültürel bakımdan 


keskin bir dönemeç olan Kurtuluş Savaşryla ilgili kaynaklar arasında anılar, önemli bir yer tutar. ® Ödemişli bir İhtiyat Zabiti Ali Orhan Bey'in“ yakın geçmişte kitaba dönüştürülmüş anıları, ® bu yazın türünün seçkin örneklerinden biridir. Birçok telif eserin 


1) 


2) 


3) 


4) 


Yüksel Pazarkaya, “Mektup Kültürü”, Sözcükler Edebiyatçı Mektupları Özel Sayısı, 55, Mayıs-Haziran 2015, s. 108. 

Mondros'tan Mudanya Mütarekesi'ne, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili (kütüphane ve arşivlerimizde bulunan yayımlanmamış olanları da içeren) anıların derli toplu bir listesi için bkz. Bülent Çukurova, “Milli Mücadele Anıları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi I”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:23, Cilt:6, 1999, ss. 321-326, https://goo.gl/rZ4CGS (Er. tar. 31.01. 
2016). 

Hakkında bilgi için bkz. Engin Berber, Tülay Gül, “Biyografik Notlar Işığında Özgürlük Savaşçısı Bir Halk Adamı: Ali Orhan Bey ve Anıları”, Belgi Dergisi, 1/5, Kış 2013, ss. 649-662. 

Yayıma Hazırlayanlar: Engin Berber-Taner Bulut-Tülay Gül, Ödemiş, Ödemişli Bir Özgürlük Savaşçısının Kaleminden İlk Kurşun ve Sonrası, Ali Orhan İlkkurşun'un Anıları, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını 4, Mart 2013, 1995. 
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atıfta bulunduğu söz konusu anılar © ilk kez 1958 yılında, “Yunan İşgali ve Ege'de Şahlanan Türk Mukavemeti, Haydin Efeler” başlığı altında, Ege Ekspres (İzmir) gazetesinde tefrika edilmişti. © 

1950'li yılların başında, Demokrat Parti çizgisinde yayım hayatına giren bu gazete,” Ali Orhan Bey'in anılarını tefrika etmeye (dizi yazı olarak yayımlamaya) başlamadan dört gün önce, “Okuyucularımıza” başlığı altında çerçevelediği bir yazıda şu çağrıda bulunmuştu (bkz. Resim 1): 


Resim 1. Ege Ekspres gazetesinde yayımlanan çağrı yazısı. 


Büyük faciaya (İzmir'in işgali) ait hatıralarınızı ve elinizde bulunan vesika ve fotoğrafları gönderiniz! İzmir'in ve Ege'nin Yunanlılar tarafından işgaline ait 15 Mayıs Perşembe günün- den itibaren neşrine (yayınına) başlayacağımız büyük tarihi tefrika, Ege bölgesindeki okuyucularımız arasında şimdiden büyük bir alaka toplamış bulunmaktadır. 


5) Yüksel Pazarkaya, “Mektup Kültürü”, Sözcükler Edebiyatçı Mektupları Özel Sayısı, 55, Mayıs-Haziran 2015, s. 339'da, Ali Orhan Bey'in Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki (Arş. K. 93; F. 27284) basılmamış durumdaki anılarını zikretmektedir. 

6) Gazete bu tefrikayı ilk kez, 4 Mayıs 1958 tarihli sayısında, içinde ağlayan bir Türk kadınının basılı olduğu renkli bir resmin üstüne ve altına yerleştirilmiş, “15 Mayıs 1919” ve “15 Mayıs 1958” yazısı eşliğinde duyurmuştu. 

7) 1980'lerin sonuna kadar yayım hayatında kalan bu gazetenin öyküsü için bkz. 
Ahmet Yener Özkesen, Gönüllerdeki Gazete Ege Ekspres, 1. Baskı, İzmir, 2016. 
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Faciayı bizzat yaşamış ve küçük-büyük birçok hadiselerin içinde bilfiil rol almış bulunan eserin muharriri (yazarı) Ali Orhan İlkkurşun, canlı müşahedelerini (gözlemlerini) bu tefrikada bütün vuzuh (açıklığı) ve canlılığı ile anlatacaktir, 


Ancak, o facianın bizzat şahidi olmuş yüzlerce İzmirli ve binlerce Egeli halen hayattadırlar ve bunlardan her birinin kendi çevrelerinde cereyan etmiş irili-ufaklı hadiselere ait hatıraları hafızalarında yaşamaktadır. 


Gazetemiz, Ege'ye kara bir bulut gibi çöken meşum (uğursuz) hadiseye ışık tutacak mahiyette olan bu kabil (tür) hatıraları, bu tefrikanın neşri vesilesiyle toplamayı faydalı bulmaktadır. 


Bu itibarla; Ege'nin işgaline ve bu hadiseyi takip eden zamanlara ait hatıraları olan okuyucularımız, kendi başlarından geçmiş veya yakınlarından duymuş oldukları hakiki vakaları (olayları) yazıp bize gönderebilirler. Keza aynı hadiselere ait ellerinde fotoğraflar bulunduran okuyucularımızın da yardımlarını rica ediyoruz. 


Okuyucularımız tarafından gönderilecek hatıra ve fotoğraflar, kendi isimleri ile gazetemizde ayrıca neşredilecektir. 


Okuyucularımız için kıymetli birer hatıra olduklarına şüphe etmediğimiz böyle fotoğraflar neşredildikten sonra kendilerine iade edilecektir. 


Hatıra ve fotoğrafları bekliyoruz. © 
Ege Ekspres üç gün sonra (14 Mayıs'ta), hiçbir sözcüğüne dokunmadan aynı çağrıyı yinelemişti. İlki, Ali Orhan Bey'e ait anıların 16 numaralı tefrikasına yer veren 30 Mayıs 1958 tarihli gazetede, “15 Mayıs 1335 (1919) Tarihine Takaddüm Eden Günlerde İzmir ve Palikaryalar” başlığıyla mektuba dökülmüş anı- dan © görüleceği üzere, bazı okurlar bu ısrarlı çağrıyı yanıtsız bı- 


8) Ege Ekspres, 11 Mayıs 1958. 

9) Engin Berber-Tülay Gül, “Ali Orhan İlkkurşun ve Anıları Üzerine Notlar”, Harman, 3/7, Ekim 2013, s. 11. Dipnot #'te, bu mektupları yayıma hazırlamakta olduğumuzu yazmıştık. 
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rakmamışlardır. “9 Söz konusu gazete Ali Orhan Beyin anılarını tefrika ederken? isim, meslek ve/veya memleketlerini belirttiği 
10 kişinin, iki adet fotoğraf eşliğinde Kurtuluş Savaşı'na ait mektup-anılarını da yayımlamıştı. Farklı tarihli 38 nüshaya yayılmış bu anıların ©” her birini “mektuba dökülmüş anı” / “mektup-anı” şeklinde tanımlamamız, bir günlükten hareketle yazılmamış olmalarındandır. 

İnsan yaşadıkça, yani sıcağı sıcağına yazılmış günlüklerin, mektuba dökülmüş olsun ya da olmasın, ömrün ilerlemiş yaşlarında yazılmış anılardan daha güvenilir ve (belgesel nitelikte olanlar hariç) nesnel oldukları, yaygın bir kanaattir. Ancak bu durum, geçmişin inşasında her türden kaynağın gerçekliğini sorgulamak akademik bir gereklilik olduğundan, anıların önemini ortadan kaldırmamaktadır. Söylemek istediğimiz, daha öznel oldukları için, anıların verdiği bilgilere sadece doğru olmayabileceği şüphesiyle değil, doğru olabileceği ihtimaliyle de bakmak gerektiğidir. “9 Kaldı ki bu çalışmada Selahattin Sarp'ın yazdıklarının (beş numaralı mektup-anı) son paragrafında somut olarak görüldüğü üzere, bazı mektup-anılar resmi belgelerden yararlanma yoluna da gidebilmektedirler. 

Ege Ekspres, ne yazık ki kendine postalanmış mektup-anılarla beraberindeki fotoğrafların tamamını mı yoksa bir kısmını mı yayımladığı konusunda suskun kalmıştır. Hiç kuşkusuz bunlar, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili gazete ve dergi sütunlarında kalmış 


10) Ege Ekspres'in 25 Mayıs 1958 tarihli nüshasındaki, “Gl. Kazım Özalp İzmir İşgalini Anlatıyor” başlıklı yazı (üç tefrika) ve 28 Ocak 1923 tarihli Vakit gazetesinin 
28 Mayıs tarihli nüshasındaki “İzmir'deki Yunan İşgalinin İlk Gününde İşlenen 
Cinayetler” başlıklı Aziz Hüdai'nin yazısı (iki tefrika), daha önce, Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi'nin 1341'de (1924) yayımladığı Ordumuzun Zafer Kitabeleri kitabında yer almış olduğundan -ki Ege Ekspres'te belirtilmiştir- bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 

11) İlk tefrika 15 Mayıs, son tefrika 8 Ağustos 1958 tarihli olup toplamı 82 tanedir. 

12) Söz konusu nüshaların yayın tarihleri konusunda bkz. EK-1. 

13) Tarih yazınında anıların rolü üzerine derli toplu bir değerlendirme için bkz. Onur Kınlı, “Anılar ve Yaşam Öyküleri”, Türk Dış Politikası Çalışmaları; Cumhuriyet Dönemi için Ulusal Rehber içinde, Derleyen Engin Berber, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 129-149. 
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(belki de “unutulmuş” demek daha doğru) ilk mektup-anılar degildirler. Amsterdam'da yayımlanan Algemenn Handelsblad gazetesi muhabirlerinden Hollandalı George Nypels'in (1885-1977), Aralık 1920-Mart 1921 tarihleri arasında Atina'dan-Anadolu'ya seyahatinden izlenimler aktaran mektupları “* ile Erzurum Sultanisi Ulum-ı Tabiiyye (tabiat bilgileri) Muallimi Hüseyin Hüsnü Bey'in, Sebilürreşad Mecmuası'nın 21 Mart 1921 tarihli sayısında, kenti adeta balıkgözünden tasvir eden uzunca bir mektubu,” öncelikle akla gelen örnekler arasındadır. 

“Tematik mektup-anılar derlemesi” diye tanımlayabileceğimiz iki basılmış çalışmadan söz etmenin de tam sırasıdır. Bunlardan ilki, 16 Nisan-14 Mayıs 1921 tarihleri arasında, eşiyle (Mahmut Hayri Paşa) birlikte Mustafa Kemal'e konuk olmuş Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin'in (1888-1955) Lettres D'angora La Sainte (Roma, 1921) kitabıdır. “Cenâb-ı Hak seni halâs buyursun (kurtarsın) Mukaddes Ankara” cümlesiyle başlayan bu Fransızca kitap, Mustafa Kemal'e takdim edilmiş olup Brindisi'den (İtal- ya) Ankara'ya bir seyahatin izlenimlerini aktaran 11 mektup ile İzmir'in işgaline tanık olmuş İtalyan ressam Vittorio Pisani'nin suluboya tablolarını “9 içermektedir. İkincisi, Mevlüt Çelebi'nin, Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922) kitabıdır. €” Kitap, Ahenk (İzmir) ve Halk'ın (İstanbul) çağrısıyla okurların postaladığı, 104 adet mektuba dökülmüş anıyı içermektedir ki Ege'ye odaklandığımızdan bizi ilgilendiren, bunlardan “Va- 


14) İstanbul halkının Kurtuluş Savaşı'na bakışı ve Yunanlıların İzmir ve art bölgesinde yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatan bu mektuplarla ilgili bilgi için bkz. Muhammet Güçlü, “Milli Mücadele Döneminde Hollandalı Gazeteci George Nypels'in Anadolu İzlenimleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 10/19, Bahar 2014, ss. 
119-145. 

15) İçeriği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Küçükuğurlu, “Milli Mücadele Erzurum'undan Mühim Bir Mektup”, Mavi Atlas, 6, 2016, ss. 49-58. 

16) Suluboya bu tablolar, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde (Mustafa Kemal'in mütareke günlerinde bir süre ikamet ettiği ev) sergilenmektedir. Pisani ve tablolarıyla ilgili bilgi için bkz. Celal Öçal, Kurtuluş Savaşımıza Sanatıyla Katkıda Bulunan İtalyan Ressam Vittorio Pisani, Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İzmir, 2007, 40 s. 

17) Mevlüt Çelebi, Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015. 
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tanın Kahraman Öz Evlatlarına” başlıklı ve 7 Ocak 1926 tarihli çağrıya karşılık Ahenk'e ulaşan 69”udur. “9 

Elinizde tuttuğunuz çalışmanın, Prenses Kadriye Hüseyin'in 
1922 yılında, Cemile Sahir Hanım (Sılan) tarafından Mukaddes Ankara'dan Mektuplar başlığıyla Türkçeye çevrilmiş, ancak TBMM Arşivi'nde unutulduğu için“ 1987 yılına kadar Türk okuruyla buluşamayan kitabı ©” ile Çelebi'nin ürettiğine benzediği açıktır. Ancak benzerlik yazın türü (tematik mektup-anı derlemesi), kitabın okurlarıyla buluşmasında gecikme ve çağrı üzerine kaleme alınma noktasındaki ortaklığın ötesindedir. Şöyle ki, gazete sütunlarında kalmış/unutulmuş olan bazı mektup-anıların kaynağı aynıdır: Çağrı yapılsın yapılmasın okurlar (okur mektupları). Bazı mektup-anılar, bir seyahatin izlenimlerini aktarıyor olsalar da, tamamı posta ile gönderilmiştir. Keza okur- dan kaynaklanmıyor olsa bile zarflanıp pullanarak postaya verilmiş bu mektupların muhatabı da ortaktır: Gazete ve dergiler. 

Yakın geçmişe kadar haberleşme, hatta konuşmanın temel aracı olan mektubun ©” böylece, geçmişe ışık tutan yazılı kaynaklar arasına girdiği açıktır. Üstelik bunun için, mektubu kaleme alanın her zaman bir tarihçi, düşünür, edebiyatçı, siyasetçi veya 


18) Bizim bu çalışmada okurla buluşturduklarımızdan çok daha kısa olan bu anı mektuplar, bitirme tezleriyle makalelere de konu olmuştur: Fatih Öztürk, Ahenk'te Yayımlanmış İzmir İşgali Hatıraları, Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi, İzmir, 1990; Belkız Ayaz, Ahenk Gazetesinde Yunan Mezalimi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bitirme Tezi, Manisa, 2003 ve Mehmet Emin Elmacı, “İzmir Halkının Yazdıklarıyla İzmir'de Yunan İşgali ve Mezalimi”, Kuva-yı Milliye'nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu (6-8 Eylül 2009), Bildiriler, 1. Kitap, Yayına Hazırlayan: Oktay Gökdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 2010, ss. 72-93. 

19) Kitap ve yazarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Nesrin Tağızade-Karaca, “Prenses Kadriye Hüseyin, Ressam V8ittorio Pisani ve Türk Milli Mücadelesi”, Turkish Studies, 7/1, Winter 2012, ss. 1967-1983. 

20) Kadriye Hüseyin, Mukaddes Ankara'dan Mektuplar, Çev. Cemile Necmeddin Sahir Sılan, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1987, 132 s. 

21) Tahir Abacı, “Mektuptan E-posta'ya”, Sözcükler Edebiyat Mektupları Özel Sayısı, s. 7'de, telle aktarılıyor olsa da, yazıya dökülen telgraf metinlerini “yanıtı hemen alınabilen bir tür mektup” olarak görmektedir. Kanıt olarak, Mustafa Kemal'in Nutuk'ta telgraf başındaki yazışmalarını “muhabere” (haberleşme) ile değil, “muhavere” (konuşma) sözcüğü ile tanımladığını yazmaktadır ki, son derece haklıdır. 
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kamu görevlisi olması gerekli olmayıp alt, alt-orta sınıflardan insanların mektupları da aydınlanmamıza aracılık edip bakış açımızı genişletebiliyor. Çalışmamızın sunduğu mektup-anıların” genel hatlarıyla tanıtımını yapmadan önce; Kurtuluş Savaşı'nın Ege'deki boyutuna kattıklarına ilişkin somut bir örnek vermek isteriz. 

Bilindiği üzere, söz konusu sürecin muharip (savaşçı) Türk kadınları üzerine epeyce çalışma üretilmiştir. Bunlar arasında en bilindik olanı, Fevziye Abdullah TanseTin kaleme aldığı, Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Askerlerimiz “> başlıklı olanıdır. Ancak ne bu kitap ne de ismini sayma gereği duymadığımız diğer çalışmalarda, Selahattin Sarp'a ait mektup-anıda kimliği ve eylemleri anlatılan Alaşehirli Fatma Ruhiye Hanım'dan söz edilmiştir. 

Edebiyatçı olmasak da dilimiz döndüğünce mektup-anıların anlatı özellikleri üzerinde durmak isteriz. Türkiye Tarihi'nin en sancılı süreçlerinden birine tanık olmuş bu 10 insan, sözlerinin paylaşılmaya değeceğini düşünmüş olmalıdırlar. Konuşmayı ne kadar severlerdi bilemeyiz ama eldeki biyografik verilerden hareketle bunların en az yarısının, yazma eylemine mesafeli oldukları söylenebilir. “9 Zeka ve muhakeme ürünü bazı değerlendirmelerle başarılı denilebilecek kişilik tahlilleri, fiziki görünüm ve doğal ortam tasvirlerine rastlanan mektup-anılara, Rumlar için “tıynetleri icabı şımarmışlar”, “kendilerinin efendisi olan Türklere kafa tutmaya başlamışlar”, “nankör sürüleri”; Yunan askeri/asker- leri için, “kahpe gâvur” ve “azgın köpek sürüleri” denmesinden kolayca anlaşılacağı üzere, kaba milliyetçiliğe tekabül eden bir siyasal dil egemendir. Bu sebeple işbirlikçi Türk/Müslümanlar için, ırka göndermede bulunan “soysuz” sıfatının kullanılmış olması bir tesadüf değildir. Esasen yollarda kazıklar üzerine otur- 


22) Bunları kaleme alanlarla ilgili basılmış çalışmalar ve sanal ortamda veri bulamadığımızı belirtmek isteriz. 

23) Fevziye Abdullah Tansel, Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Askerlerimiz, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, Şubat 2001, 105 s. 

24) Muharrem Kurtkapmaz, Hakkı Dokan Efe, Nuri Özkan, Mustafa Akı ve İzzettin Süner'i bu çerçevede değerlendirmek mümkündür ki, yazılarındaki yazım hatalarının çokluğu bize hak vermektedir. 
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tulup kucaklarına verilen çocukları ememesinler diye memeleri kesilmiş Türk kadınlarını gören bu insanlardan, farklı bir siyasal dil beklemek de mümkün görünmemektedir. Kaldı ki, başta “köpek” olmak üzere, işgalden sonra Türklere savurdukları çok sayıda galiz küfür, aynı siyasal dilin Rumlarda da var olduğuna işaret ediyor. Bu arada, Yunan askerlerince dövüldüğü için ağlayan bir mektup-anı sahibine, “sus oğlum! Onlar Allah'ından bulurlar”; komiser olan bir başkasına, “yarın ya çıkma evden veyahut sivil giyin. Çünkü yarın İzmir'e Yunan çobanları geliyor. Bu eşkıyalar İzmir'e geldi, bizim ağzımızın tadını kaçırdı” diyen Osmanlı Rumlarını da unutmamak gerekir. 

Asker ve polis kimliği olan mektup-anı sahiplerinin yazdıklarında, esir düşmüş olmaktan veya daha fazlasını yap(a)mamış olmaktan kaynaklanan bir utanma, kendini temize çıkarma ve pişmanlık hali sezinlenmektedir. (Emekli Jandarma Albay) Ziya Şahan, Urlalı Müslümanları tehlikeye karşı nasıl silahlandırdığını uzun uzadıya anlattıktan sonra, (esir düşmezden hemen önce), “milletin bana emanet ettiği kılıcın düşman eline geçmemesi için evime giderek gözyaşları arasında bahçedeki kuyuya attım” demektedir. Şahan'ın yazdıklarını, İzmir'de hapsedildiği yerden kaçtığı 22 Mayıs'ta noktalaması, sonrasında mücadeleye katılmadığını akla getirmektedir. (Emekli Üsteğmen) İbrahim Ethem de işgalden önce yaptığı yararlı işleri uzun uzadıya anlatarak başlıyor sözlerine. Bu işlere tanık olmuş yaşayanların isimlerini vermekten de çekinmiyor. Esaretten kurtulunca, teşkilat için Demirci Mehmet ve Yörük Ali ile irtibat kurduğunu ve Adagide'deki Yunan kumandanı için hazırlayıp bir türlü ulaştıramadığı tehdit mektubundan bahis açarak sözlerine son veriyor. Ancak yazdıkları, niye söz konusu efelere katılmayıp mektubu bizzat götürmediği gibi soruları yanıtsız bırakıyor. Benzer bir durum, (Emekli Komiser) İhsan Zorzaman'ın yazdıkları için de geçerli: Örneğin Zorzaman, mütareke günlerinde Celal Bey'i (Bayar) Balçova'da yakalanmaktan nasıl kurtardığını anlattıktan sonra, esaretine sözü getiriyor ve “eğer teslim olmadan Kambur İzzet'i görseydim... 
kafasını kıracaktım” diyerek anılarını bitiriyor ki, Şahan'ın paraleline düşmekten kendisini kurtaramıyor. 
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Tablo 1. Mektuba Dökülmüş Anılardan Ege'de Kurtuluş Savaşı'nın Özlü Tanıtımı 


.... İçeriği ve kaç nüshada yayımlandığı 


Ali Gönenli İzmirin işgalinden önce (mütareke döneminde)” Merkez kaza yerli Rumların coşkusu / 2 nüshada İzmir 


2 Muharrem İşgalden sonraki birkaç günde İzmir ve yerli Merkez kaza 
Kurtkapmaz Rumların Türklere davranışları / 2 nüshada İzmir 
3 Ziya Şahan Mütareke dönemi ile İzmirin işgalini takip eden 
günlerde, Urla'da yerli Rumların güvenliği ihlal eden davranışlarına karşı alınan önlemler ve Urla'nın işgal öyküsü / 2 nüshada 
İbrahim Ethem | İşgal günü hapishane ve 17. Kolordu Merkez Kumandanlığında yaşananlar ile kurtuluştan önceki | kaza İzmir, günlerde Küçük Menderes Vadisi'ndeki Adagidede | Adagide mukavemet hazırlıkları / 2 nüshada 


Selahattin Sarp | Alaşehir'de Kuvayı Milliyenin oluşumu ile Ahmetli, | Alaşehir, Sart, Salihli ve Ödemiş'te Yunanlılarla çatışmaları, Salihli, Sart, Çerkez Ethem'in tavırları ve kadın savaşçı Fatma Ahmetli, Ruhiye Hanım'ın mücadele öyküsü / 8 nüshada Ödemiş 


Hakkı Altınova'nın Yunanlılarca yakılmaktan kurtarılması | Ayvalık, Dokan Efe /2 nüshada Altınova 


7 Nuri Özkan Mütareke döneminde yerli Rumların İzmir-Yenikale Merkez kaza 
güzergâhında asayişi alt-üst eden coşkusu, işgalden İzmir, Urla, sonra Türk esirlerine yapılanlar, 17. Kolordu Mudanya, Kumandanlığı içinde yaşananlar, 1919 Sonbaharında Bursa, Aydın Bursa-Mudanya hattında Yunan birlikleriyle çatışmalar ve İzmir-Aydın arasında Yunanlıların son günleri / 11 nüshada 

Mustafa Akı Ayvalık Cephesi'nin kuruluşu ile 172. Alay ve Kuvayı | Ayvalık, Milliyenin Ayvalık ve Bergama'da Yunan kuv- Bergama vetleriyle girdikleri çatışmalar ve kurduğu ilişkiler ve Yunan birliklerinin sivillere yönelik insanlık dışı uygulamaları / 2 nüshada 


İzzettin Suner Bergama'nın işgaline yardımcı olan Türkler ve kentin | Bergama 
birkaç gün sonra işgalden kurtarılışının öyküsü / 2 
nüshada 


İhsan İzmir'in işgaline ilişkin istihbarata vilayet makamının Merkez Zorzaman yaklaşımı, memurların vilayetteki kasaların içindeki na- | kaza İzmir, kitle birlikte işgal kuvvetlerince ele geçirilmesine neden | Balçova olan aymazlıkları, Balçova”da olduğu istihbar edilen Celal (Bayar) Bey'i tutuklamamak için yapılanlar, işgal sırasında vilayet konağı içinde yaşananlar / 5 nüshada 


* 30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919 arası kastedilmektedir. 
Kaynak: EK-1T”de yayın tarihleri belirtilmiş Ege Ekspres nüshaları. 
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Her çalışma gibi, elinizde tuttuğunuz çalışmanın da bir öyküsü var. Bilimsel Araştırma Projesi'ne dönüştürülmüş bu mektupanıların varlığından, Ödemişli Bir Özgürlük Savaşçısının Kaleminden İlk Kurşun ve Sonrası; Ali Orhan İlkkurşun'un Anıları başlıklı kitabı © birlikte yayıma hazırladığım öğrencilerimden, Araş. 
Gör. Tülay Gül sayesinde haberdar oldum. Fotoğraflayıp word programına aktardıktan sonra, bunları yayımlamam için bana vermekte tereddüt etmeyen Gül'e teşekkür ederim. Son okuma sırasında mektup-anıların Ege Ekspres'te çıktıkları hallerinde mevcut yazım hatalarını düzelttim. Daha sonra mektup-anılara, özellikle genç okuyucuların metni algılama ve anlamasını kolaylaştıracak bazı ilaveler yaptım. Eski Türkçe bazı sözcük ve deyimlere parantez içinde italik yazıyla günümüzdeki karşılıklarını koyma; dipnotlarla yapılan açıklamalar; “Ekler” bölümüne koyduğumuz tablolar ve İzmir fotoğrafları bu ilavelerin başında gelmektedir. Yukarıda tırnak içinde olup italik dizilmiş tüm ifadeler, mektup-anıların gerçek yazarlarına aittir. Çoğu erken cumhuriyet dönemine ait bu fotoğrafların birer örneğini arşivlerinden çıkarıp kullanmamıza izin veren Turgutlu Kent Müzesi Koordinatörü Mehmet Gökyayla ile Abdül Ekmekçi olmuştur, kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım yazdığım sunuş bu çalışmayı, Kurtuluş Savaşı'nda Ege'ye odaklanan çalışmalar içinde hak ettiği yere taşımaya aracılık edebilir. 

Prof. Dr. Engin Berber 
Bornova / Mart 2017 


25) Dipnot 4'te künyesi gösterilen. 
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MEKTUBA DÖKÜLMÜŞ ANILAR 


1. Arzuhalci Ali Gönenli, “15 Mayıs 1335 (1919) Tarihine Takaddüm Eden Günlerde İzmir ve Palikaryalar”, 
Ege Ekspres, Tefrika 16 ve 17 


Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıktıktan sonra, İzmir limanına galip devletlerin donanmaları dolmuş idi. Bu gemilerden şehre çıkan askerler ve zabitler mağrur (gururlu), her türlü nezaket ve terbiye kaidelerini çiğneyerek Türkleri hakir (aşağı) görmekte, türlü rezaletler yaparak, gece gündüz sarhoş bir vaziyette, ne yaptıklarının bile farkında değilmişler gibi tavırlar takınmakta idiler. Bunların bu hallerini gören bizim yerli palikaryalar (Rumlar) tıynetleri (yaradılışları) icabı şımarmışlar, yıllar boyunca ekmeğini yedikleri ve kendilerinin efendisi olan Türklere nankörlüklerinin en büyüğünü yaparak, artık hükümeti ve kanunları da hiçe sayarak Türklere kafa tutmaya başlamışlar, polis ve jandarma kuvvetlerini hiçe saymışlar, kanunların yasak ettiği her şey onlar için artık mubah olmuş (yapılabilir) idi. 

“Ayafotini” denilen İzmir'in en büyük kilisesinde oturan metropolit (Hrisostomos) adındaki papazın tahrik ve teşvikleri, hatta emirleriyle hareket eden, İzmir'de bir Rum ve Ermeni komitesi kurulmuştu. Bunların vazifeleri İzmir'de asayişi her gün biraz daha yok etmek, hadiseler çıkarmak, Türklere hakaret ve fenalık yapmak idi. Ayafotini Kilisesi'nin çanları her gün yeni bir felaketi hazırlamak için çalardı. Ayafotini Kilisesi'nin büyük kapısı önünde birçok 
Rum (kanunen yasak olan kaçak tütünleri) okka okka tablalar içinde açıkta satarlar, bunlara ne zabıta ve ne de reji idaresinin kolcuları mani olabilirdi. Bu adamlar hepsi de silahlı ve bıçaklı idiler, onlara verilen ad 
(Kotrabacılar) idi. Kotrabacı, o zamanki tabirle tütün 
Resim 2. Arzuhalci Ali Gönenli”nin kaçakçısı demek idi. 

Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. Adalardan. maksat mahsusla (özel amaçla) İzmire getirilen Rumlar, Kızılhaç adına Kızılhaç işaretlerini taşıyan sandıklar içinde İzmir'e getirilen silah ve cephaneler, Ayafotini Kilisesi'nden Rum ve Ermeni komitacıları- na tevzi edilmekte (dağıtılmakta) idi. 

Türk'ün sırtından Türk İzmir'de zengin olmuş bu nankör sürüleri, (Çayırlıbahçe Karakolu'nda) bir polisimizi şehit ettiler. 
Dibekbaşı'nda Meyhane Boğazı denilen ve İzmir'in birinci derecede azılı Rumlarının bulunduğu mahallede, halkın emniyet ve canlarını korumak için bir jandarma karakolu ihdas edilmiş (oluşturulmuş) idi. Bu karakol jandarmalarından birini kuyuya attılar, her tarafta zabıta kuvvetlerini taarruz ve tecavüz günlük hadiseler meyanına (arasına) girmiş, failleri hakkında hiçbir tahkikat yapılamıyordu. Faillerini yakalamak imkânsız hale girmiş ve bu işleri yapan palikaryalar günün kahramanı oluyorlardı. 
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O zamanlar Nurettin Paşa, bombalar taşıyan elli altmış kişilik asker süvarileri iki polis ve bir komiser yanına terlik ettirerek (katarak) devriye gezdirmek suretiyle bu tecavüzlere mani olmaya çalışıyordu. 

Fakat komiteci başpapaz onu İzmir'den uzaklaştırmak çarelerini buldu ve uzaklaştırdı. 

(Sonu yarın) 

Ondan sonra İzmir'e, onların emeline hizmet eden bir Kambur İzzet Vali tayin edildi. Bu valinin yegâne (tek) vazifesi, İzmir'i Yunanlılara teslim etmek ve sözde İzmir'de kalmayan asayişi temin etmek idi. Bunu Türk vatanperverleri seziyor, görüyor, biliyordu. 
(Yunan emeline hizmet eden matbuat hariç) vatanperverlerin başında bulunduğu matbuat (gazeteler), başta Anadolu gazetesi ve onun başında merhum Haydar Rüştü Bey“ olduğu halde, bu melanetlerle göklerden yıldırımlar yağdırırcasına mücadele ediyorlardı. 

İşte o sıralarda İzmir Limanı'na LEON (Rumca aslan demektir) adlı bir Yunan torpidosu geldi ve şimdiki Pasaport binasının bulunduğu limanın iç kısmına demirledi ve kıçtankara Kordon'a bağlandı. 

O gün palikaryaların şımarıklığı, sokaklardaki rezaleti hele hele mavi beyaza (Yunan bayrağının renklerine) bürünmüş o Rum kızlarının sokaklardaki yaygaraları, her Türk'ün kalbini sızlatan ve kanatan acı tesirler icra ediyordu. 

“Ah Leondaraki” diye torpidonun içindekileri Kordon'dan çılgınca alkışlıyorlar, torpidonun halatlarını öpüyorlar, kendilerini zulüm ve istibdattan kurtarmaya gelmiş olduklarını haykırarak gemidekileri coşturuyorlardı. 

İzmir sokaklarında Rum kız ve erkek izcileri, Türk'ün kalbi- ne her an trampet ve borularıyla bir hançer sokuyorlardı. Artık İzmir'de yaşamak Türk'e haram olmuş idi. Şimdiki Pasaport iskelesinden aşağı doğru gitmek, pek az Türk'ün cesaret edebileceği bir iş idi. 


1) Haydar Rüştü Bey'in yaşam öyküsü ve yayımladığımız mektup-anıların odaklandığı döneme ilişkin anıları için bkz. Haydar Rüştü Öktem, Mütareke ve İşgal Anıları, Hazırlayan: Prof. Dr. Zeki Arıkan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, 166 s. 
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Her milli bayramımızda Türk gençlerinin kız, erkek izci elbiseleriyle trampetleriyle borularıyla milli marşlarımızı söyleyerek geçtiklerini gördükçe gözlerim yaşarır, acı günleri hatırlar, bir daha yurduma ve Türk'e bu kara günü Allah göstermesin... 


YUNAN İŞGALİNİN FECİ GÜNLERİNİ YAŞAYAN BİR VATANDAŞ ANLATIYOR 23 


2. Kunduracı Muharrem Kurtkapmaz, 
“Yunan İşgalinin Feci Günlerini Yaşayan 
Bir Vatandaş Anlatıyor”, Ege Ekspres, Tefrika 18 


İşgalin dördüncü günüydü. Arkadaşımla Halkapınar'daki fabrikalardan birine kepek almak için iki arabayla gidiyorduk. Birinci Kordon'dan geçmeyi yasak ettiklerini bilmiyorduk. Tam Tayyare Sineması'nın yanına geldiğimizde iki Yunan askeri bizi çevirdi; hatta birisi arkadaşıma süngü salladı, arkadaşım can korkusuyla kendisini arabadan aşağıya, deniz tarafına yere attı; o sırada sinemanın yanındaki sokaktan bir Rum arabacı Birinci Kordon'a çıkmak istiyordu. Bizi bıraktılar bu sefer ona hücum ettiler, biz de o sırada fırsat bulup Sinema Sokağı'na girdik. Sokak dardı, yan yana iki araba zor geçiyordu. O zaman biz ihtiyar Rum arabacıya “yol ver de geçelim” dedik... İhtiyar Rum arabacının başında eski palikaryalarınki gibi püsküllü fes vardı. Arabacı askerlere kızmış Türkçe küfrediyordu. “Ayaklarınız kırılsaydı da buraya gelmez olsaydınız” diyordu. Sonra bize “geçin” diye yol verdi... Biz geçtik, Rum'dan uzaklaştık, doğru Halkapınar'a fabrikaya gittik. 

Fabrikadan bize “kepek yok, belki öğleyin bir araba olur” dediler. “Ben bekleyeyim sen bari git boş dönmeyelim” dedim ve kendisine İkinci Kordon'dan gitmesini söyledim... 
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Resim 3. Kunduracı Muharrem Kurtkapmaz'ın 
Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. 


Öğle oldu, bana “kepek yok” dediler. Arabama bindim, İzmire geliyordum... 
Alsancak İstasyonu'nun demirlerinin üzerinden geçeceğim zaman parmaklıkların iç tarafında Yunan askerleri yemek pişiriyorlardı. Benim hangi milletten olduğumu anlayamazlardı çünkü Bucalı Rumlar gibi giyinmiştim. 

O sırada, orada bulunan kumpanya ambarlarında çalışan Rumlar vardı. Bunlar yerli Rumlar idi. Her zaman arabamla ambardan yük taşıdığım için beni tanıyorlardı. 

Rumlar beni efzon askerlerine gösterdiler. Bir asker koşarak yanıma geldi. Bana 
“dur” dedi, durdum. Biraz Rumca bildiğim için ne demek istediğini anladım. 
“Bizi de arabana al” dediler, 


burada bulunan dört asker arabaya bindi. 

Ellerinde bir karavana makarna, bir de büyük ekmek vardı. 
Arabayla hareket ettik, deniz tarafına sapacaktım razı olmadılar, İnhisar Sigara Fabrikası”na dönmemi söylediler. Bana orada oturduklarını da söylediler. Rum mahallelerine girdik. Elimden hay- 


vanın dizginlerini aldılar. 


Arabayı onlar kumandaya başladı, artık benim araba ile alakam kalmadı, kumanda onlarda idi. Hayvana var kuvvetleriyle vuruyorlardı. Önde sıkışıp kaldım: zavallı hayvan alabildiğine koşuyordu. Askerler hep bir ağızdan Rumca şu şarkıyı söylüyorlardı: 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Tetyo Kostantino (Böyle Kral 

Tetyo Vasilya Böyle Kraliçe 

Na pari Stinboli İstanbuTu alsın 

Meta Ayasofya Ardından da Ayasofya'yı) 


O sırada bütün evlerden çıkan Rum kadın ve kızları “Zito Kostantin”, “Zito Venezilos” diye bağırıyor ve ellerini vuruyorlardı. 

Birisi karşıdan şöyle haykırdı: “Niçin bu köpeğe Venezilos diye bağırtmıyorsunuz?” O zaman askerlerden biri Rumca, “belki karnı aç onun için bağırmıyordur” dedi. 

(Dünkü sayıdan devam) 

Binerken yanlarına aldıkları makarna karavanasını ve büyük ekmeği önüme koyup bana “ye” dediler. Bir iki aldım boğazım- dan gitmedi, bıraktım. Rumca yine “ye” dediler, ben ne gaye ile arabaya bindiklerini anlamak için Rumca bildiğimi onlara sezdirmedim. Sonra içlerinden biri “nasıl yesin kaşıksız, verin bir kaşık” dedi. 

Askerlerin biri kaşık verdi. Tekrar “ye” dediler yine bir kaşık aldım. İşaretle karnım doydu dedim. O vakit askerlerden biri, “Yunan yemeğini beğenmedin mi?” dedi. Ekmek de verdiler yine yememi ısrar ettiler. Tabii yemedim. O sırada başıma yumruk geldi, dördü de beni yumruklamaya başladı. Yumruk yağmuru altında kalmıştım. Zorla yedirdiler. 

Onlar hala vuruyorlar, ben o zaman elimle yüzümü korumak için başımı kolumun üzerine koyup kapadım. 

Bu sefer çenemden vurmaya başladılar. Ağzımdan burnumdan kanlar akıyordu. Ağzım yanağım yarılmış, elbiselerim kan içinde kaldı. O kanları görünce şuurumu kaybettim. Onlar aynı şarkıyı tutturmuş son süratle gidiyorduk. Yine sokaktaki insanlar, “bağırtin bu köpeği Zito Venezilos” diye bağırdılar. Artık her şeyi göze almıştım. Onlar “Zito Venezilos” bağırtmaya çalışıyorlar, ben de “yaşasın benim padişahım” diyordum. Rumca “daha senin padişahın var mı” dediler. 

Yumruk yağmuru yine başladı, o sırada arabadaki askerlerden biri “sen nerelisin?” diye sordu. Ben “muhacirim” dedim. 
İzmirli olduğumu bildirmedim. “Dimetoka muhaciriyim” dedim (Edirne'de askerlik yaptığım için oraları bilirim). Meğerse askerlerden biri o taraflıymış, bana hemşeriymişiz gibi itibar etmek istedi. “Bakın muhacirdir, yazıktır” dedi. Ötekilere vurdurtmak istemedi, dayak faslı kesildi, bir kilisenin önüne geldik. 

O kilise Hacı İstelyo Kilisesi idi, kapısında süngülü nöbetçi bekliyordu, arabadaki askerler aşağı indiler. Hayvan çok terlemişti, üzerinden terler akıyordu. Askerler nöbetçiye, bu köpeğe “Zito Venezilos” diye bağırtamadık dedi. Nöbetçi de “bak şimdi ben ona nasıl bağırtırım” cevabını verdi. 

Hemen bana süngüsünü çevirdi. “Pe(s)to Venezilos, Pe(s)to Zito Venezilos™ de” dedi. 

O sırada kilisenin karşısındaki üç basamaklı, merdivenli demir kapıdan uzun boylu itinayla taranmış sarı saçlarını ortadan ayırmış, beyaz gömlekli önü sadakorlu birisi çıktı. Nöbetçi onu görünce hemen silahını geri aldı; esas vaziyete geçti. Benim arabanın, yani benim yanıma geldi. Beni kan içinde görünce sordu: “Ne oldu?” gibilerden işaret etti. Bir şeyler söyledi, ben de onun ne söylediğini acıdan anlayamadım. O vakit askerlere işaret etti. 
Ben o anda kendimi tutamadım, ağlıyordum; bana “git” dedi. 

Atı kumanda etmeye mecalim yok, o şık giyimli adam atımın arkasına eli ile vurdu. At başladı yürümeye, zaten zavallı hayvan kırbaç yemekten benden fazla yorgundu. 

Ağlaya ağlaya caddeye çıktım, orada Basmahane ambarlarına işleyen arabacı bazı arkadaşlarıma rastladım. Bunlar ne olduğunu anlamak için sordular. Onlara ağlamaktan cevap veremiyordum. 
Arabada efzon askerleri beni döverken Allah'ımıza, Peygamberimize sövüyorlardı. Ben de Yemişçi Çarşısı'na geldim, onların Kostantinine Venezilos'una sövmeye başladım. 

O sırada Mısırlı Hanı'nı tutan Rum Boyocaki Yorgi isminde bir tüccar geldi, beni kendi yazıhanesine aldı, bana bir çay söyledi. 
Ne olduğunu anlamak için eli ile işaret edip beni teskine çalışıyordu. 

“Sus oğlum onlar Allah'ından bulurlar” diyordu. Boyocaki Yorgi beni tanırdı, çünkü iskelem orası idi. 


1) “Venizelos de, Yaşasın Venizelos de” anlamında emir cümlesi. 
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3. Emekli Jandarma Albay Ziya Şahan, 
“Güzel Urlu”da Düşman Mezalimi”, 
Ege Ekspres, Tefrika 22 


Urla'nın işgaline takaddüm eden (öncesindeki) aylarda, Urla'nın iç durumuna temas etmeyi yerinde bulurum. Şöyle ki: 

Mondros Mütarekesi'nin akdine (imzalanmasına) takaddüm eden günlerde asker kaçaklarının mal, can, namus emniyetini tehlikeye düşürecek kadar kuvvetler halinde gezmeleri, Bandırma Ekspresi'ni durdurup soyacak, merhum Vali Rahmi Bey'in oğlunu Bornova'dan dağa kaldıracak kadar cüretkârane hareket etmeleri üzerine, ordu emrine verilmiş olan jandarma zabitlerinin asayişi temin maksadıyla tekrar mesleklerine iade edilmeleri hakkındaki Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararına dayanarak, Dahiliye Nezareti'nden verilen emir üzerine benim de ordudan alakam kesilerek esas sınıfım olan jandarmaya iade edildim. Ve Çeşme Jandarma Komutanlığı'na verildim. Çeşme'de vazife yapmakta olduğum bir sırada, Urla Jandarma Kumandanlığı'na tayin edildiğime dair, gece aldığım mühim ve acele bir tel emri üzerine atıma binerek Urla'ya hareket ettim. 


Urla'da gördüğüm vaziyet: 
Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden Yunanistan'a tehcir edilen 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Rumların eli silah tutanlarından, bir kolayını bularak 
Urla'ya gelen palikaryalar ile kasabanın nüfusu 45.000'i bulmuştu. 

İstisnasız olarak ve kelimenin tam manasıyla Rumların hepsi şımarmış. Bir misal: 
Yunan hükümet binasının hemen elli metre yakınında bulunan köprü, Türk-Yunan hududu vaziyetinde idi. 
Halktan sarfınazar (sayılmasa da) celp müzekkeresinin 
(çağırma yazısının) tebliği için bir polis, yanına iki jandarma eri almadan köprüyü geçip Rum mahallesine gidemiyor, bir tahsildar (vergi memuru) vergi tahsili için keza sınırı geçemiyordu. 
Resim 4. Emekli Albay Ziya Şahan'ın Salib-i Ahmer (Kızıl Haç) Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. işaretini taşıyan sandıklar içinde, ilaç namı altında İzmir'den gelen ve metropolithaneye yerleştirilen silah, cephane, bombalar palikaryaların cüret ve cesaretini artırmış. 

Metropolithane ruhani vazifesini tamamen terk etmiş, bu müessese bir komite karargâhı halini almıştı. 

Asker kaçaklarının sayısı binlerce; köy basmak, adam öldürmek, yol kesmek, karakol basmak, jandarma öldürmek gibi ağır suçlular hakkında çıkan tevkif, ahız ve girift müzekkerelerinin sayısı da bine yaklaşmış. 

Asayiş namına hiç bir şey kalmamış, hatta bu şerirler (kötüler) Çeşme ve Karaburun kasabalarımıza giden Müslüman yolcuları soymak, fırsat buldukça rast geldiklerini öldürmek suretiyle yarımadanın asayişini de tamamen bozmuştu. 
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Gece yarısı acele işareti ile Urla”ya tayin emrimin verilmesi ve hareket etme sebebimi izah edersem, Urla Rumlarının nankörlügü, taşkınlığı, cüreti hakkında her halde bir fikir ve kanaat edinmiş olacağınızı zannediyorum. 

Urla'ya tayinimin arifesinde (öncesinde) polis dairesine bir Rum bayan geliyor. Aradığınız filan çete Sıra Mahallesi'nde filanın evinde diye ihbarda bulunuyor. Bu ihbar üzerine polis komiseri kâfi miktarda asker, jandarma polis kuvvetleriyle Sıra Mahallesi'ne gidiyor, sokağı ve evi arıyor bittabi (doğal olarak) bir şey bulamıyor. Çünkü ihbar, hükümet kuvvetlerini ateş baskını ile perişan bir hale düşürmek için tertip edilmişti. Alınan tertibat bozuluyor. 
Kuvvetlerin tam mahallinden ayrılacağı bir sırada, başka bir Rum kadını, “askerler evimde eşkıyaları ararken konsolun gözünden mücevheratımı almışlar” diye feryadı basıyor. Arama yapan kuvvetleri sokak içinde saf nizamında topluyorlar. Çalınan mücevheratı aramaya başladıkları bir sırada, Değirmenler civarından pusu almış şakiler bu kuvvetlerin üzerine baskın ateşi açıyorlar. Neticede asker, jandarma ve polisten birkaç şehit ve yaralı veriyorlar. 

-Il- 

İşte o gece de benim Urla'ya hareket emrim veriliyor. Altı mad- de halinde öz olarak izah ettiğim bu anarşi, günden güne şiddetini ve şeklini değiştirmeye başladı. Hemen her gün kasabadan ve köylerden pek çok vatandaşlarımız zeytine, bağa, tarlaya, kömüre, kireç ocağına giden baba, oğul, koca ve kardeşlerinin akşam gelmediklerini ihbar ediyorlar. Tahkikat yapıyor, cesetleri bulunuyor, fotoğrafla da vaziyeti tespit ediyorum. Bu vukuatı yapanların yukarıda arz ettiğim asker kaçakları ile mühim suçların faili olduklarında ve bu vukuatı da metropolithanenin emir ve direktifi ile yaptıklarına kani (inanmış) olmakla beraber, bir tedbir olarak Rum cemaatinin ileri gelenlerine müracaat ederek bu vakanın önlenmesi için şerirlerin yakalanması hususunda bize yardım edilmesinin zaruri (gerekli) olduğunu söylüyorum. Aldığım cevap şu oluyor: “Biz hükümet işine karışmayız.” Benim beklediğim cevap da, aşağı yukarı bu idi. 

İşte bu sıralarda başka bir tarafa evvelce nakledilmiş olan Kaymakam Tahir Beyin yerine, Muharrem Bey isminde bir zat kay- 


30 MEKTUBA DÖKÜLMÜŞ ANILARDAN EGE'DE KURTULUŞ SAVAŞI 


makam olarak Urla'ya geldiler. Salib-i Ahmer (Kızılhaç) işareti altında ve sandıklar içinde gelen maddelerin ilaç olmayıp silah, cephane, bomba olduğunu, İzmir'den Urla'ya gelirken yolda bu sandıkların aranmasına müsaade edilmesini vilayet makamına, jandarma ifadesiyle kaymakamlıktan yazdık. Aldığımız cevap, İtilaf Devletleri mümessillerinin malumatları altında sevk edilmekte olan sandıkların aranmasına katiyen tevessül edilmemesi (kesinlikle girişilmemesi) ve hükümetin başına bir gaile (dert) çıkarılmaması mealinde idi. 

Esmekte olan ihtilal havasını, 30 mevcudumla teskin edemeyeceğimi (yatıştıramayacağımı) anladım. Memleketin ileri gelenleri ile teker teker konuşma yaptım. Neticede namuslu, fedakâr, cesur, vatanperver gençlerden 150 kadar genci bir terör yaratmak maksadıyla geceleri silahlandırarak icap eden bölgelere, yanlarına verdiğim jandarmalar ile birlikte sevk etmek suretiyle mukabil tedhiş (karşı yıldırma) hareketine geçme kararına vardım. Fiilen harekete geçmeden önce Müddei Umumi (savcı) Kemal Hulusi Bey'le bir anlaşma yaptım. Cidden ateşin (gözü pek) bir genç olan Kemal Hulusi Bey'den çok yardım gördüm. Öldü ise rahmetle, sağ ise hayırla kendisini anmayı da vazife bilirim. Kemal Hulusi Bey'i de temin ettikten sonra silahlandırdığım adeden (sayıca) çok küçük, fakat manen hesaba ölçüye sığmayacak kadar büyük ve o nispette de cesur ve fedakâr olan bu gençleri muhtelif istikametlerde vazifeye göndermeye başladım. Şafakla beraber dönen bu gençler, kendilerine verilen vazifeyi çok mükemmel bir suretle başarıyorlar idi. İşte bu sayede feci bir şekil alması beklenen vakayı ve hadiseyi önledik. Bu vesile ile de Urla'nın namuslu, fedakâr, memleket sever kahraman çocuklarını saygı ve sevgi ile tekrar anarım. Bu hadiseden işgal gününe kadar geçen vakayı ve hadiseyi Kaymakam Muharrem Bey vilayetle temas etmek üzere İzmir'e gittiler. Ve beni de vekil bıraktılar. 14 Mayıs günü akşama yakın, İzmir Jandarma Merkez Tabur Kumandanı Binbaşı Tahsin Bey beni telefon başına çağırdı ve şu emri verdi: 

“15 Mayıs yarından itibaren İtilaf Devletleri namına İzmir ve havalisi İtalyanlar tarafından işgal edilecektir. Mıntıkanızda katiyen hiçbir hadiseye meydan verilmemesini vilayet emrediyor. 
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Ben de rica ediyorum.” Ben de cevaben 30 mevcudumla asayişi teminde acz (beceriksizlik) gösteriyordum. “Bu mevcutla milli galeyanın önlenmesi imkansızdır. Dolayısıyla mesuliyeti kabul etmiyorum. Şimdiden arz ederim.” dedim. 

Birkaç akşamdır kasaba dışına göndermekte olduğum jandarma ve milisten muhtelit (karma) kuvvetleri, her ihtimale karşı 
o gece göndermedim. Evimin altında toplu bir halde tuttum. 15 
Mayıs gecesi evimde iken acı acı sokak kapısı çalındı. Kapıyı açtım. Rahmetli Belediye Reisi Konyalı Hüseyin Bey, elinde bir yıldırım telgraf olduğu halde kapı önünde göründü. 

Kendisini derhal içeriye aldım. Telgraf Aydın mahreçli idi. Ve meali de (içeriği de) şöyle idi: “Eli silah tutan vatan ordusuna iltihak etsin.” Silahımı aldım. Karakola gittim. Hazır kıta halinde bekleyen arkadaşlarımı Değirmenlerin bulundukları sırtlara ve icap eden sokak başlarına koydum. Maksat Rumların İslam mahallelerine hücum ederek mal, can ve namusa taarruzlarına mani olmaktı. Çok şükür bunda da tamamıyla muvaffak olduk. Sabaha karşı ateş baskını, arkasından yer yer taarruzlar başladı. Bu hal iki gün üç gece devam etti. 200'ü geçmeyen mevcudumuzla kudurmuş köpekler gibi saldıran 1000'i mütecaviz (aşkın) palikaryanın karşısında, Türk'e has bir şecaat (yiğitlik) ve imanla çarpışan o mübarek gazilerimizi tekrar tekrar anmayı bir kadirşinaslık borcu bilirim. Urla iskelesine 17 Mayıs'ta çıkan Efzon alayının, Urla istikametinde ilerlediğini gördüğümüz zaman, silahlandırmış olduğum vatan çocuklarını silahları ile beraber ailelerinin yanlarına gitmek üzere serbest bıraktım. Mektepten çıkarken, milletin bana emanet ettiği kılıcın düşman eline geçmemesi için evime giderek gözyaşları arasında bahçedeki kuyuya attım. Aynı gün esir düştüm. Urla Müslümanlarının yerinde müdahaleleri ve kadirşinaslığı sayesinde, İngiliz ve Fransız mümessillerinin Yunan işgal kumandanı üzerinde yaptırmaya muvaffak oldukları baskı neticesinde hayatım garanti altına alındı. 18 Mayıs'ta da Elena Torpidosu ile İzmir'e sevk edildim. Hapsedildiğim yerden kaçtım. 
22 Mayıs'ta Anadolu'ya Basmahane'den kalkan ilk trenle ve hamal 
kıyafetiyle binmek suretiyle İzmir'den ayrıldım. 
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4. Emekli Üsteğmen İbrahim Ethem, 
“İzmir'in İşgalinden Hatıralar”, 
Ege Ekspres, Tefrika 24 ve 25 


İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında, İzmir'de askeri sevkiyat memuru bulunuyordum. İşgal günü, Cezayir Hapishanesi'ne giderek, içeride bulunan 3500 küsur mahpusun tahliyesi için hapishane müdürü Nuri Bey nezdinde tavassutta bulundumsa da (araya girsem de), emirsiz bu işi yapamayacağını söyleyerek imtina etti (geri durdu). Gardiyanların yanına giderek, bu kadar vatandaşın düşmanlara esir olarak teslim edilmesinin doğru olmayacağını izah edip anahtarları alarak hapishaneyi tahliye ettim. Gardiyan başı Mehmet Efendi ve Nuri Bey halen İzmir'de sağlardır. O esnada Yunanlılar Kordon'a asker çıkartmakta idiler. Hapishaneden çıkan mahpuslara karşıdaki silah deposundan mavzer ve cephane alıp kaçmalarını ve silahların kurtarılmasını temin ettim. 

Kışla levazım müdürlüğüne giderek, mevcut paranın ve erzakın ya münasip bir yere kaçırılmasını, mümkün değilse askere dağıtılmasını söyledimse de mesuliyetinin ağır olduğunu emirsiz yapamayacağını ileri sürdü. Halbuki o sırada emir verecek makamlar bile can baş kaygısına düşmüştü. Hiç olmazsa asker aç kalmasın diyerek mesuliyeti üzerime alarak, mevcut ekmeği askere dağıtıp kaçmalarını söyledim. 
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Kasadaki mevcut paranın zabitana ve askere dağıtılması için alay kâtibi Mestan Bey'e söyledim. Kendisi ile beraber Yemen'de bulunmuştuk. Birçok bozgunlarda aynı şekilde hareket edildiğini hatırlattım. Levazım Müdürlüğü'nden emir almayınca mühürleri bozamayacağını söyledi ve cesaret edemedi. 

O sırada düşman kışla kapısına gelmişti. Rastgele ateş açıyordu. Asker mukabele edince (karşılık verince) Yunanlılar geri kaçt. Düşman tekrar geri döndü. Karşılıklı müsademede (çatışmada) yaralananlar ve ölenler çoğaldı. Hatta o sırada kışla kumandanımız Süleyman Fethi Bey de şehit düştü.“U Tam o esnada gayet kuvvetle yağan yağmur kimseye göz açtırmamasının yardımı ile düşman gizlendi. Biz de fırsattan istifade ederek, bizden çok kuvvetli olan düşmandan kaçmaya muvaffak olduk. O gün doğruca Akhisar'a giderek, Kuvayı Milliye'ye iştirak ettim. Bir müddet sonra tebdili kıyafet ederek (kıyafet değiştirerek) İzmir'e geldim ve ailemi alarak Ödemiş'e kaçtım. 

Ödemiş'te yerli Rumların ihbarı üzerine, Yunanlılar tarafından kelepçeli olarak İzmir Hapishanesi'ne sevk edildim. Fakat hakkımda hapisliğim için bir evrak olmadığından tahliyem için muteber (güvenilir) kefil istediler. Tilkilik'te komşum olan Hacı Başıkzade, Manisalı Yavaşzade efendiler ve o zaman ki İzmir 


1) Necmi Ülker, “İzmirin Kahraman Subayı Süleyman Fethi Bey”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri (26-28 Eylül 2012), Yayına Hazırlayan: Murat Alper Parlak, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, ss. 289-305. İzmir Yunan Ordusu tarafından işgal edilmeden önce bir süre 
(24 Şubat-29 Nisan 1919) 17. Kolordu Kumandanlığına da vekâlet eden Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey, esasen, 4. Kolordu Ahz-ı Asker Heyeti Reisi (Asker Alma Kurulu Başkanı) görevini yürütmekteydi. 15 Mayıs'ta Yunan askerlerinin kışla binasını (Sarıkışla) teslim alması ve Rıhtım Caddesi'nden yürütülme esnasında çok sayıda süngü ve dipçik darbesine maruz kalan Süleyman Fethi Bey, aynı gün Rum Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı. Oradayken, 23 Mayıs 
1919 günü, yani yaralandıktan sekiz sonra şehit düşen Süleyman Fethi Bey'in varislerine İstiklal Madalyası verilmiş ve bir üst dereceden (paşalık) maaş bağlanmışür. Tilkilik semtindeki Emir Sultan Haziresine defnedilen Süleyman Fethi Bey'in kabri, 1986 yılında bir vatandaşın başvurusu üzerine, Ege Ordu Komutanlığı'nca merasimle açılmış ve kemikleri Narlıdere'deki Askeri Şehitliğe nakledilmiştir. Lahit biçimindeki sandukası Agora Açıkhava Müzesi'nde sergilenen Süleyman Fethi Bey'in altın protez olan 11 adet dişi ise, İzmir Arkeoloji Müzesi kasasında muhafaza edilmektedir. 
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Müftüsü'nün lehimdeki kefaletleriyle göz önünde bulunmam şart koşularak tahliye edildim. Bir müddet göz önünde bulunduktan sonra 
Ödemiş'e kaçtım ve oradan da köyüm olan Pirinççi'ye geldim. 

Köyde bulunduğum müddetçe Demircili Mehmet Ele, Yörük Ali Efe ile muhabere (haberleşme) temin ederek elimden geldiği kadar teşkilat kurmaya çalışmakta iken, ordumuzun 
Afyon Cephesi'ni bozarak 
İzmire doğru ilerlerken Pirinççi Köyü'nde etraftaki çel telerle bir toplantı yaparak, 
Resim 5. Emekli Usteğmen İbrahim Ethem'in Adagide'de ve Ödemiş'te Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. bulunan düşmanın defi için istişarede (görüş alışverişinde) bulundum ve hazırlıklar yaptım. 

(Devam edecek) 

-II- 

Bu toplantıda aldığımız kararlar neticesi şu oldu: 

O zaman doğrudan doğruya düşmana hücum edecek kafi kuvvetimiz yoktu. Elimizdeki mevcut silah ve cephane çeşitli idi. 
Henüz sağdan soldan bir yardımın gelmesi ümidi yoktu. Evvela Adagide'deki Yunan kumandanına verilmek üzere bir ültimatom hazırladım. Bu ültimatomu o zaman köyümüzde mektep öğretmenliği yapan ve halen Bademiye Köyü'nde cami hocalığı yapan Hacı Şevket Hoca'ya dikte ettirmiştim. Ültimatoma verilecek cevaba göre harekete geçmemiz lazım geldiğini arkadaşlara anlattım ve şu yazıyı yazdırdım: “Ey Yunanlılar: Avrupa'nın cüz-i bir kararı ile siz İzmir'i işgal ettiniz. Fakat bugün Türk Milleti kendi kuvveti ile mukaddes vatanını kurtarmaya azmetmiştir. 20 bin kuvvet, 
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50 top, 100 mitralyöz ile ileri harekete müheyyadır (hazırdır). 
Elinizdeki esliha (silahlar) ile teslim olmadığınız takdirde yarın- ki katliamın mesuliyeti sizlere racidir.” (aittir) diyerek altına da Ordu Kumandanı Hikmet imzasını koydum. 

Ültimatomu Adagide'ye verip gelmek için bir gönüllü bulamadım. Elli lira vaat ettim yine olmadı. Bunun üzerine atımı hazırlattım, arkadaşlarıma “şayet geri dönmezsem aile efradımı sizlere emanet ediyorum” dedim ve alacakları tedbirleri izah ederek ayrıldım. Adagide'de Herman Kumpanyası'nda çalışan Aleko ismindeki bir Rum evvelce İzmir'de maiyetimde idi, kendisinden emindim. Onun vasıtasıyla Yunan kumandanına ültimatomu verecektim. Kendisini bulamayınca onun yanında bulunan, Adagideli Keçeci Ali'nin karısı ile kızını Herman Kumpanyası'nda buldum. Keçeci Ali ile birlikte Aleko'nun da Ödemiş'e gittiklerini haber alınca, Belediye Reisi Osman Ağa'yı çağırtmak için Ali'nin oğlunu gönderdim (Keçeci Ali oğlu halen Adagide'de sağdır). 
Reisin de Yunanlılar tarafından hapsedildiğini haber verdiler. O zamanki Reji Müdürü Mehmet Efendi'yi istedim, o da Ödemiş'e gitmiş, oğlu Şerif Efendi geldi. 
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5. İzmir Belediyesi Alsancak Vergi Dairesi Şefi Selahattin Sarp, “Milli Mücadelenin İlk Kahraman Türk Kadını”, 
Ege Ekspres, Tefrika 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 


Merhum annemin Milli Mücadele'deki hatırat ve hizmetlerini esaslı ve canlı bir şekilde anlatabilmek üzere, o devrin ve cereyan eden hadisatın küçük bir izahını yaparak vekayiin (olayların) inceliklerini olduğu gibi yazmak ve bilahare sadede (daha sonra öze) dönmeyi bu mecburiyetten dolayıdır ki, münasip gördüm. 

Yaşlılarca malum olduğu üzere Türkiye haritasının her tarafını kapkara bulutlar sarmış ve İzmir işgal edilerek kara günler kararıp kalmış iken her yerde olduğu gibi Alaşehir'de de milli galeyan (coşku) başlamış ve bunun neticesi olarak da (Reddi İlhak ve Kuvayı Milliye) teşkilatının kurulması ve istilaya uğrayacak topraklar içerisinde esir ve zelil ölmek veya öldürülmekten ise, silaha sarılıp vatanımızı kurtarmak pahasına kahramanca ölmek kararı milletçe verilmişti. 

Bu kararın icabı olarak, Süleyman ve Hüseyin Paşazade Mustafa Beyler Eski Cami Medresesi'nin küçük bir ocağında buluşmuşlar ve müteşebbis heyet olarak yapacakları işi kararlaştırmışlardı. İzmir işgalinin vukuundan ve İzmir kanlar içerisinde milli orduya muavenet (yardım) cümlelerini havi (içeren) telgrafa muttali (haberdar) olunduktan sonra, maliyedeki vazifemden kalemi atarak ayrılmış, kendisine mürşit 
(rehber) arayan insanlar gibi avare dolaşmaya başlamıştım. Süleyman ve Mustafa Beyler tarafından bu küçük odaya çağrıldım. Milli mücadele uğrunda vazife kabul edip etmeyeceğim sorulunca: “Kanımın son damlasını akıtıncaya kadar verilecek her işi seve seve yapacağımı” ve “bu tekliflerinden dolayı da Resim 6. Selahattin Sarp'ın Ege Ekspres'te minnettar kaldığımı” ay- yayımlanan mektup-anısı. 
rıca arz ettim. Kırmızı ipekten hazırlanmış bir kurdele koluma bağlayarak elime bir mavzer verildi. Şehrimizde manavlık yapan Ayan oğlu Mehmet Ali dayının oğlu Ali Vehbi'nin bu mütevazı odaya getirilmesi ve bu arada benim gibi hizmet kabul edecek arkadaşlarımın da bu merkeze müracaat ettirilmelerinin temini temin edildi. 

(Devam edecek) 

Kolumda kırmızı bağ, omzumda silahım olduğu halde çarşıya çıkınca nazarlar bütün üzerime çevrildi. Beni takip eden seyirciler de hayli kalabalık idi. Doğruca Ali Vehbi'nin karşısına dikilerek selam verdim ve akabinde de “kumandan bey sizi istiyor, buyurun” dedim. Evvela şaşırdı “kim kumandan”, “ne için” gibi sorulara başladı. “Şimdi gidince kim kumandan ve niçin çağrıldığını öğrenecek ve kanaatimce çok sevineceksin” dedim. Beraberce Medrese odasına giderek Ali Vehbi'yi içeri bırakıp kapıda bekledim. İçeride bir müddet konuşulduktan sonra çağrıldım. Vazifemin bu kısmının sona erdiği ve yalnız benim gibi vazife görecek diğer arkadaşlarımın da mana ve ehemmiyeti büyük gayenin gerçekleşeceği bu küçük ve mütevazı karargâha celplerinin (çağrılmalarının) temini ile uğraşmam tekrarlandı. 

(Ali Vehbi'nin çağrılma sebebinin askerlikle ilgili olduğu ve bedeli nakdi itası -para ödeyerek- ile sona erdiği anlaşıldı.) 
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Saatler, günler geçiyor, Eski Cami yeni ümit kaynağı, fedailer durağı oluyordu. Kuvayı Milliye Kumandanlığınca artık verilmiş altmış kişilik bir grup halinde, düşmanı nerede bulabilirsek vuruşmak üzere Alaşehir'den hareket etmiş idik. O gün Salihli'ye, ferdası (ertesi) gün de Sart harabelerine geldiğimiz halde düşmandan veya durağından herhangi bir ize rastlayamamıştık. Bu mevkiden sonraki yürüyüşümüz daha ihtiyatlı olmuş ve avcı hattına yayılarak ilerlemiştik. Tam akşamüzeri Ahmetli Çayı'nı geçmiştik ki, isminin Ali olduğunu söyleyen ve bozuk bir Türkçe şive ile konuşan birisine rastladık. O zaman ihtiyat zabitleri olan ve kumandamızı üzerine alan Kazım ve Zühtü Beyler tarafından bu şahsın kimliği araştırıldı. İsminin Ali olduğu, Ahmetli'de oturduğunu beyan eden bu menhus (uğursuz), o havaliye düşmanın henüz gelmediğini bildirdiği halde, gecelemek üzere dağ eteklerine çekilip kemale gelmiş (olgunlaşmış) armutlardan birer ikişer yediğimizi görünce, bizim bu yaptıklarımızı Yunanlıların dahi yapmadığını her nasılsa ağzından kaçırmış ve bütün şüphelerimizi üzerinde toplamıştı. 

Bu herifi, bir casus olması ihtimali karşısında yanımıza alarak dağ yamaçlarına çekilmiş ve bütün ısrarlarına rağmen yanımızdan bırakmamıştık. Ben, Hacı Himmet Ağazade Esat ve Kürt Mevlüt ismindeki iki arkadaşımla İzmir Caddesi'ne nazır bir tepeye gelerek nöbet tutmuş ve kumanda heyeti ile kuvayı külliye (kalan kuvvetler) bir dere içerisine istirahata çekilmişlerdi. 

(Devam edecek) 

Karanlıktan istifade eden ve badiyi felaketimiz (felaketimize sebep) olan bu rezil mahlük kaçarak düşmana bulunduğumuz yeri ve tabii ki, sayımızı bildiriyor. Bizim yiğitçe çarpışmak için aradığımız aleni düşman kahpece ve bin bir itina ve ihtiyatla hazırlanmak lüzumunu bilmem neden hissediyor ki, daha geceden yarım daire şeklinde çevriliyoruz. Şafak sökerken her iki yan tarafımıza yerleştirilmiş ağır makineli tüfek ateşine maruz kalınca, İzmir yoluna inmek ve müdafaada bulunmak üzere harekete geçeceğimiz bir sırada, İzmir yolunun da tamamen tutulmuş olduğunu görüyoruz. Bu ateş çemberi içerisinde ne müdafaanın, ne de Ahmetli istikametine çember yarma teşebbüsünün faydası olamayacağı 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kanaatine vararak yarma ameliyesini (işlemini) Bozdağ eteklerine tevcih etmek (yöneltmek) suretiyle bu badireyi (felaketi) ancak bir şehit vererek atlatıp Çakallar Köyü'ne tekrar dağdan inerek geliyoruz. 

Bizce düşmanın artık nerede olduğu anlaşılmış ve alınacak tedbir yapılacak işler ona göre tanzim edilmeye başlanmıştı. Merkezimizi Sart harabeleri ve istasyonuna nakletmiş, ellerimizde bulunan mavzerlerle düşmanın topuna, makineli tüfeğine, tayyaresine, süvarisine, bombasına mukavemet edecek (karşı koyacak), onu vatanımızın harimi ismetinde (namus ocağında) boğmaya çalışacak veya şerefle ölecektik. 

Sart Çayı'nın demiryolu köprüsü bentlerini siper ittihaz ederek (alarak) Zagralı İsmail ve Mehmet Ali ismindeki iki arkadaşımla birlikte nöbet beklediğimiz bir gecenin şafak vaktinde, önümde- ki tarla içerisinden sağ ve sol istikametinden avını tutmaya hazırlanan kediler gibi başlarını toprağa kadar eğerek bize doğru ilerlemekte olan avcı hattına yayılmış Yunan sürülerini seçmeye başlamıştım. Kurşunumun hedefine tam isabetini sağlayabilmek üzere sürülerin daha yakına gelmesini bekliyor, bu yaklaşmadan doğabilecek mahzurları hayalimden bile geçiremiyordum. Artık vakit gelmiş sürüden seçtiklerimin mukadder (alnına yazılmış) akıbeti (sonu) kendilerini bekliyordu. Toprağımıza eğilmiş başları toprağa düşecek kör olası gözleri bir daha Anadolu manzarasını göremeyecek, kıymetsiz ciğerleri temiz havamızı teneffüs edemeyecekti. Türk ruhuna has olan bu düşüncelerin tesiri ile silahımın top gibi patlamasını istiyor, mekanizmayı mütemadiyen (sürekli olarak) işleterek yeni bir hedefe tevcih ediyordum. Silahla atılan bombalar, ağır makineli tüfekler mütemadiyen faaliyet gösteriyordu. İki arkadaşım beni orada yalnız bırakıp ayrıldıklarından sonra aradan ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Yanımda peydahlanan bir şahıs silahımın nişangâhı kısmından tutarak (ne yapıyorsun kendine gel) demesiyle toparlandım. Kim olduğunu, ne istediğini sormaya vakit bulamadan demiryolu hattını aşarak koştu ve kaybolup gitti. Daha şuurlu bir durumda vaziyeti tetkike başladım. Her tarafım sarılmış ateş içerisinde kalmıştım. Tam arkama isabet eden ve “Papazın Kulesi” diye anılan bağ evinin 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penceresine makineli tüfek yerleştirilmekte olduğunu görünce sazlık ve bataklık olan tek bir çıkış yolunun da kapatılmakta bulunduğunu ve beni güya diri olarak yakalamayı tasavvur ettiklerine (planladıklarına) kanaat getirerek Papaz Kulesi'ni hedef tutarak sazlık ve bataklık yolu emniyete aldım. Buradan sıyrılarak Salihli yakınındaki Gâvur Köyü'ne geldim. Sart harabelerindeki ve Sart istasyonu ile demiryolu altında mevzilenen kafilemiz üstün kuvvetler karşısında geri çekilmek mecburiyetinde kalmış ve eski karargâhımız Çakallar'da mevzi alarak yerleşmişlerdi. 

Benim buraya kadar anlattıklarım, yazının başlangıcında da kaydettiğim veçhile (Milli Mücadelede kahraman ilk Türk kadını) hatırat ve hizmetlerinin ve onu bu maceraya sürükleyen sebep ve saikin, Yunanlılara karşı kin ve nefret duygularının neden bu derece şiddetlendiğinin izahını yapmak maksadına matuf (yönelik) idi. Ben bir Türk gencinin üzerine farz olan bir vazifenin yapılması gerektiğine kaniyim ve onu yapmış bulunuyorum. Kahraman bir Türk kadını ise, bakalım neler yapmak istiyordu. 

Ahmetli muhasarasının (kuşatmasının) bir şehidine, Sart mücadelesinde bir yenisinin ilave edilmiş olduğu kanaati Çakallar'daki merkezimizden Alaşehir'e duyuruluyor. Alaşehir'de Avukat Ahmet Enis Efendi'nin eşi Ruhiye Hanım adındaki bir kadın, evlatlarından Saim adındakini Selanik'te şehit vermiş, bir diğerinin de anavatanda Sart çarpışmalarında yine şehit düşmüş olduğu yolundaki bir haberi aldığında artık benliğinden geçmiştir. 

(Devam edecek) 

Her iki evladının aynı düşman tarafından şehit edilmiş olması, onun ruhunda Yunanlılara karşı derin bir nefret ve intikam hissi uyandırmış, hem de öz vatanımızda yegâne istinadı (dayanağı) ve medarı tesellisi olan evladını bu reziller neden elinden almış ve bu alçaklar niçin buralara gelmişler. Bütün anaları evlatsız koymak, boyunlarını bükmek için mi? Hayır hiçbir Türk kadını buna tahammül edemez. Ben de etmeyeceğim, kararı katisiyle Eski Cami Medresesi'ndeki Kuvayı Milliye Kumandanlığı'na müracaat ederek, harbe gönüllü gideceğinden kabulünü rica ediyor. Sevinçle karşılanan bu arzu üzerine Türk kadınına has bir milli kıyafet şekli düşünülüyor. Hüseyin Paşazade Mustafa Bey ailesi Belkıs 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Hanım tarafından hazırlanan bu kıyafet şekli çok cazip ve muhip (sevecen) bir manzara da arz ediyor. 

Validenin müracaatı ile Kuvayı Milliye teşkilatının çehresi ve şekli değişiyor. Topraklarını istila eden bir düşmanın mana ve ehemmiyeti ne olabilir ki, bundan bir Türk kadınının bile pervası bulunmuyor. Teşkilat kendisine bir dişi aslan da kazanmış, o halde bir kör düğümün de çözülmesi gerekiyor. Bu da ancak dini kısma müteallik (bağlı) buluyor. Bu kaynaşma dolayısı ile Eşme”den koşarak gelmiş Eşme Müftüsü ile Alaşehir Kadışeh Camii İmamı Himmet Hoca Milli Mücadeleye iştiraki kabul ettiklerinden kendi kıyafetlerinde ve haddinden fazla fişeklerle silahlanıyordu. 
İki hoca efendi, bir kahraman kadının pür silah bir araya gelmesi temaşasına doyulmaz öyle bir manzara arz ediyor ki: Alaşehir yerinden oynuyor, halk coştukça coşuyor. Kuvayı Milliye Kumandanlığı şimdilik kafi kuvveti temin etmiş evvelce yolladığı altmış kişilik kuvvetin takviyesine karar vermiştir. 500 kişiyi aşan bu takviye kuvveti hazırlanmış, hareket etmek üzeredir. 

Salihl”ye yarım saat mesafede bulunan Gavur Köyü'nden Çakallara doğru gelirken, benden başka kimseleri olmayan anam ve ablamın mali durumları gözümün önünde canlanmış ve yardımda bulunmak üzere Alaşehir'e kadar gidip Çakallara dönmeyi kararlaştırmıştım. Cebri (hızlı) yürüyüşle Alaşehir dolaylarına geldiğimde çok yorulmuş ve bir müddet dinlenmek üzere bir bağın toprak yığını ile vücuda getirilmiş duvarı üzerine oturmuştum. Kucağımda silahım olduğu halde nazarlarımı Alaşehir istikametine çevirip seyre dalmıştım ki eski kışla altı ile yine “eski Gavur Mezarlığı” diye anılan bir semtin arasından geçen İzmir Caddesi üzerinde bir kalabalık peydahlanıyordu. Afakı (ufukları) saran tekbir sedaları insanı benliğinden geçiriyor, yer gök inliyordu. Bir ara tekbir sedaları duruyor, hep bir ağızdan söylenen “İzmir giderse ölmeliyiz, İzmirsiz yaşanılmaz, İzmir'in felaketine bu canlar dayanamaz, merhaba merhaba sefa geldiniz, Kuvayı Milliye askerleri mübarek olsun gazanız, yaşayın Türk gençleri” şeklinde yazılıp bestelenmiş bir halk türküsü kulakları çınlatıyordu. 
Yaklaşmakta olan bu kahramanlar topluluğunu tetkike başladım. 
Önde al bir at üzerine binmiş, filintasını kucağına almış Kuvayı 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Milliye Kumandanı Mustafa Bey, onun arkasında beyaz bir at üzerinde koyu lacivert renkte ay yıldızlı milli bir kıyafet, aynı renk kumaştan başörtüsü çene altından dolaştırılarak bağlanmış, belinde bir kemer, bu kemerin bir tarafına takılmış bir kılıç, diğer tarafında bir tabanca ile atı sağ ve sola oynamakta ve bana yabancı gelmeyen bir sima. Onu takiben bir karuça içerisinde pür silah ve mağrur oturmuş Esme Müftüsü ile Himmet Hoca ve arabayı takiben de silahlı kahramanlar grubu... 

(Devam edecek) 

Bağ duvarı üzerinde sessizce bu dehşetli manzarayı seyrediyor ve iyice yaklaşmakta bulunan beyaz atlıyı teşhise çalışıyordum. Beyaz atlının nazarında ben bir şehit, benim nazarımda beyaz atlı da evde bulacağım bir anne idi. Fakat hakikat hiç de böyle değildi. Çünkü benim annem evde değil ve ben de şehit olmamıştım. O halde İzmir Caddesi'nde bu kahraman kadın, şehit evladını görünce ne yapacaktı. Atından inip evine mi dönecekti, bu asla olmayacak ve olamayacaktı. Ok yayından fırlamış mutlaka hedefini bulacaktı. Hemen duvar üzerinde ayağa kalktım. Kuvayı Milliye Kumandanı'nın efevari verdiği selama mukabelede bulunduktan sonra, tam önüme gelen beyaz atlıya sevinç gözyaşlarımı zor zapt ederek boğazımda düğümlenen bir galeyanı gidermek için uğraşıp titrek ve fakat gür bir sesle “Anne” diyebildim. Başını bana çevirdi, beni tepeden tırnağa dikkatle ve dalgın nazarlarla iyice süzdükten sonra “Ben cepheye gidiyorum arkamdan sen de gel” dedi ve o oynak beyaz atı mahmuzlayıp geçip gitti. Hocaların rehberliği altında yüksek seslerle getirilen tekbirler yine başlamış ve önümden manga kolu ile geçerlerken tutturduğum alkıştan ellerim kabarmıştı. Bu kahramanlar kafilesi Çakallar'a gidiyordu. Eve geldiğimde hemşiremi yalnız buldum. Beni görünce şaşırdı ve ağlayarak boynuma sarıldı. “Senin ölüm haberinden sonra annemi zapt edemedik, gece gündüz intikam diye bağırdı”, yolundaki konuşması ile şehirde geçenleri olduğu gibi anlattı. Biraz istirahat ettikten ve geceyi de evde geçirdikten sonra sabah erkenden Salihli yolunu tuttum, akşama doğru Çakallar'a gelmiş, valideye mülaki olmuştum (katılmıştım). 

Nefsi Salihli Kazası (Salihli merkezi) karargâhımız olmamış da neden Çakallar Köyü tercih edilmişti? Topraklarımızın bu 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semtinde başlayan hareket, İstanbul Hükümeti'nin mümanaatı (engeli) ve halife rızasının bulunmaması karşısında meşru sayılabilir miydi? Yoksa biz alelade bir çapulcu sürüsü ve dağda gezen bir eşkıya ayarı mı idik? Hilafet bizleri asi gösteriyor ve nerede görünürsek yok edilmekliğimizin sebep olduğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bizim yüzümüzden parçalanıp çökeceği açıkça ilan ediliyordu. İşte bu hayâsız (utanmaz) telkinler dolayısıyladır ki Salihli ilk anlarda mütereddit (ikircikli) günler geçiriyordu. 

Ve bu sebepten dolayı da karargâh ittihaz edilememiş (yapılamamış), Çakallar Köyü durağa daha elverişli görülmüştü. Bu varlığı bu kadarcık olsun meydana getirebilen müteşebbisler bu mahzuru da izalede (gidermede) gecikmediler. Müftülük mührü resmisini havi ilk fetva; o muhterem hoca efendiler tarafından veriliyor ve aynen şöyle deniyordu: “Mülk ve milletine saldıran, iffet ve namusuna göz koyan bir din düşmanına karşı çıkıp da, silahlı mücadelede ölen şehit dönen gazi olur mu?” El cevap: olur. 

İşte bu ilk fetva teksir edilerek dağılıyor, bir taraftan da kasıklarından koltuk altlarına kadar fişeklerle süslenmiş ve koca boynuz ağır gelmez misali meşhurunu tekrarlayan iki hoca efendi ile kadın kahraman Ruhiye Hanım yaya olarak her öğle namaz vakti Salihli'nin o meşhur caddesi üzerinde ağır adımlarla camiye giderek vaaz ediyorlar. Eşme'nin muhterem müftüsü namazdan sonra vaaz yerine çıktığında cemaate hiçbir şeyden korkusu olmadığını, silahlı ve mücehhez (donanmış) bulunduğunu söyleyerek silahını dayıyor ve vaazına başlıyor. Kurulmuş olan Kuvayı Milliye Teşkilatı'nın meşru olduğunu, Sart harabelerine kadar gelmiş olan düşmana dur ve topraklarımızdan defol emri verilmezse yarın veyahut daha sonraları buralara da gelip malımıza, canımıza, namusumuza kastedeceğini boş düşüncelere kapılıp tereddüde düşerek vakit geçirilmemesini ve Milli kuvvetlerimize iltihak edilmesini tavsiye eyledikten sonra, “yoksa korkuyor musunuz?” yollu sualini müteakip camiin kadınlara mahsus olan yerinde pür silah vaazı dinlemekte olan Ruhiye Hanıma hitapla “hemşire hanım biraz oradan bakar mısınız?” demesi üzerine dimdik ayağa kalkan ve mühib (heybetli) manzaralı kahraman kadın cemaate hitaben düşmandan asla pervası (çekinmesi) olmadığını, yurdumuza göz 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dikenlerin er geç gözlerinin kör olacağını gür sesle ifade ettikten sonra müftü efendinin: 

(Devam edecek) 

“Bakınız bizde dişi aslan var sizler ki, hiç olmazsa onun kadar olmazsınız haydi buyurun evlerinize bulaşık ve çocuk bezi yıkamak sizlere düşüyor”, yollu tarizleri (dokundurmaları) ile hak ettikleri alkışları topluyorlar ve her üç kahraman camiden çıkarlarken yapılan tezahüratın seyrine doyum olmuyor. Ufaklık paralarla karıştırılmış şekerler, çiçekler sağanak halinde başlarından yerlere dökülüyor. Yine bu üç kahraman o meşhur cadde üzerindeki Şems Oteli önünde ve mahşeri bir kalabalık huzurunda sandalyelere oturarak musahabeye (sohbete) başlıyorlar. Aynı olay birkaç gün aynı şekilde tekrarlanıyor. Salihli artık yerinden oynamış, meşruiyetimiz kabul ve tasdik edilmiştir. Milli davamızın manevi kısmı da, bu üç kahramanın basiretli hareketi ile neticelendikten sonra tek iş göğsündeki imanı dolu fakat elindeki silahı yeter malzemeye sahip bulunmayan bir millete karşı hâşâ, sümme hâşâ kahraman kesilen palikaryalarla dövüşmek sırası gelmiş istihkâmlarımızı Sart harabelerinden şimale doğru imtidad ettirmek (uzatmak) suretiyle kurmuştuk. Düşmanı rahat bırakmıyor, ansızın baskınlar yaparak onları izaç ediyorduk (bunaltıyorduk). 
Kahraman Türk kadını merkezde bulunuyor. Top ve silah sesleri işitince “Nasrun minallahi ve fethun karip” duası ile Allah'ına yalvarıyordu. Sart harabeleri ile Ahmetli arasında yakalanmış bir casusun isticvabı (sorgusu) yapıldığı bir sırada keyfiyetten haberdar edilen bu dişi aslan hemen kılıcını aramış, bulamayınca da sapının ucu delikli kumpanyanın demir yolu işçilerine ait bir küreği kaparak, “nerede o din düşmanı?” avazesiyle (bağırtısıyla) yanımıza gelmişti. Bize bir şey sormadan ve benim orada bulunduğumun bile farkına varmadan kararını vermiş, “bu hıyanetin cezası ölümdür” diye haykırmıştı. Ben ise onun bütün hareketini tecessüs ediyor (yokluyor), yapmak istediği ve yapacağı şeyleri gözetliyordum. Casusun etrafını saran kahramanlar geri çekilmiş, dişi aslan da ona doğru yaklaşmıştı. İsmini sordu; “Yorgi” olduğunu söyledi, ateş arasında dolaşması sebebinin neden ileri geldiği sorusuna karşı, yolunu kayıp eylediğini beyan etti. Nereli olduğunu araştırdı. Anadolu'dan geldiğini bildirmesi üzerine, yıllarca bir arada yaşadığımız halde bizlerden ne fenalık gördüğü hususuna temas edince, “milli bir duygu” demek ister gibi bir vaziyet alınca, dişi aslanın bütün milli duyguları feveran etmiş, küreğin keskin tarafı olanca hızı ile başına inmişti. Hüküm infaz olunmuş, bu hadise böylece kapanmıştı. 

Aramızda yaşayan gayrimüslim ekalliyetin (azınlığın), bilhassa yerli Rumların hemcinslerinin bütün kötülüklerine rağmen mal, can, namusları her bakımdan emniyet altına alınmış iken, bunların aralarından kopan bazı soysuzlardan teşkilatımızın sırlarını Yunanlılara ulaştırmak gayesiyle hudut arasında yakalananlar, dişi aslan tarafından cezalandırılıyor ve ceza da kendisi tarafından infaz ediliyordu. 

Çakallar'daki karargâhımızın yapılacak bir baskın dolayısıyla Çamur Hamamı'na muvakkaten (geçici) nakli kararlaştırılmış ve oradan da Birgi baskını idare edilmişti. Bu baskında Sart'tan gelebilecek bir çevirmeyi de önlemek üzere tertibat almış ve validemle birlikte bir mevzide nöbet tutmuştuk. Mühimce olan bu baskında Ispartalı Hoca Zade Nuri, Şakir Hoca, mahdumu (oğlu) Fevzi, Borazan Mustafa Çavuş adındaki kahramanları şehit vermiş ve düşmana hayli korkulu geceler yaşatmış ve telefat da verdirmiştik. 

Çakallar'daki karargâhımıza dönünce Çerkez Ethem Bey namındaki bir zatın Kuvayı Milliye Kumandanı ile görüşmek istediği haberi alınmıştı. 

(Devam edecek) 

Kumandan Mustafa Bey kendilerini kabul etti, hasbıhal esnasında Bandırma taraflarından olduğunu öğrendiğimiz zaman, Bandırma'da bizim de akrabalarımızdan bir zatın bulunduğunu ve isminin de Hacı Hafız Sami Efendi olduğunu ve kendisini tanıyıp tanımadığını sorduğumuzda, kendisine yapılan ilk yardımın (10.000 lira) Hacı Hafız Sami Efendi tarafından verildiğini beyan etmiş ise de bunun rızaen mi yoksa herhangi bir tesirle mi olduğu anlaşılamamıştır. O gün ve geceki konuşmada yapılacak baskınlar, tutulacak cepheler görüşüldü. Ethem Bey Bin Tepeler istikametinde faaliyet gösterecekti, ertesi günü karargahımızdan ayrılan sekiz kişilik bu küçük grup pek çabuk bir zamanda inkişaf ederek (gelişerek) bütün cepheye hâkim oldu. Kuvayı Milliye Kumandanı'nın kendisi olduğunu ve teşekkülün emri altında toplanmasını istedi, işte bu sebepten dolayıdır ki ilk teşekkülü vücuda getirmiş olan Mustafa Bey ile araları açıldı. Alaşehire çekilmiş olan Mustafa Bey'i, Alaşehir'de sıkıştırarak yok etmek istedi. İşte bu sırada Kozluca Köyü'nden Mes'ut Hoca'nın delaleti (yol göstermesi) ile ve Eskişehir tarikiyle kaçırarak bu badireyi atlatmış oldu. 

Mustafa Bey'in Nurettin Paşa ile yaptığı bir mülakatta, Alaşehir'deki hareketin nasıl geliştiğini ve akıbetini izah ederken, bir ara asıl isminin Fatma Ruhiye olmasından dolayı Kara Fatma diyerek validemden bahis açmış ve yaptıklarını anlatmıştı. Bilahare bu uğurda hizmete koşan birçok Türk kadınlarının bu ismi benimsedikleri bende bir kanaat olarak belirmişti. Mustafa Bey'in milli teşkilat başından ayrılmasını müteakip Kaymakam Deli Arif Bey gelmiş, Mustafa Bey teşkilatına mensup olan bizleri de Karakeçeli Alayı'na almıştı. Bu alay Karahisar, Uşak ve Afyon taburlarından müteşekkil idi. Ben alayın Karahisar Taburu'nun ikinci bölüğüne girmiştim. Yüzbaşımız Turgutlu'dan Ali Rıza Çetin idi. Arif Bey Valide'ye çok saygı gösteriyor, kendisini Alay merkezinde bulunduruyordu. 
Alaşehir'den tekrar Salihli cephesine hareket edildi. Ethem Bey ile Arif Bey arasındaki anlaşmaya göre, Bozdağ Cephesi Arif Bey'e verilmişti. Efelerden cepheyi teslim aldıktan sonra Gölcük'e nazır tepelerde mevzilendik. Ve taarruz için hazırlıklara başladık. 

Bir gece yapılacak taarruzun şekli bildirilmiş ve emri de verilmişti. Tan yerleri ağarırken bombacı bölüğü başta olmak üzere her bölükten ayrılan takımlar taarruza geçmiş bölüklerin müteba- ki (geride kalan) kuvveti asıl yerlerinde mevzilenmişti. Hücuma geçen takımlar birer çavuş kumandasında düşmanı tarumar etmiş (dağıtmış) ve ricata (geri çekilmeye) mecbur bırakmıştı. Bu taarruzda Aslan Mehmet diye anılan bir kahraman tek başına ve ateşçisini yumrukla öldürdüğü ağır bir makineli tüfeği omuzlayarak kumandana getirmişti. Taarruz müspet bir şekilde neticelendikten sonra kendisini toparlayan düşman, Ödemiş'ten celp eylediği takviyelerle taarruza geçenleri plan icabı güya püskürtmüş ve onları yok etmek üzere bila perva (korkusuzca) ihtiyatı da (sakınma- yı da) elden bırakmıştı. 
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Mevzilerimizi de alelacele geçen hücum kıtalarımız arkasından gelen düşman, bu defa da pusuya düşürülmüş oluyordu. O gün akşama kadar devam eden muharebede bizim bölüğümüzden iki şehit ve bir yaralıya mukabil, düşmanın zayiatı binlere yaklaşıyordu. Bu taarruzda Ethem Bey'in vaat eylediği toplar da yetiştirilmiş olsaydı, Ödemiş'i almak işten bile olmayacaktı. Akşam karanlığı yavaş yavaş bastırmaya başlamış, yüzbaşımız ellerimizi sıkarak gazamızı kutladıktan sonra geri çekilme emrini vermişti. 

Bu sefer de bu top hadisesi yüzünden Arif Bey ile Ethem Bey'in arası açılmış, Bozdağ Cephesi'nin bu hazin neticesi dolayısıyla Ethem Bey de arkadan kuşatılmak tehlikesine maruz kalmamak üzere sırttaki mevzilerini terk ederek Gümüşçayı'na çekilmiş, biz de Munavak'a gelerek istihkâm kazmaya başlamıştık. Arif Bey taarruz neticesinin bu şekilde tecellisini (sonuçlanmasını) bir türlü hazmedemiyordu. Siperler kazılırken teftişe giden kumandan askerlere ne yaptığını soruyor, onlar da “Ethem'in mezarını kazıyoruz” cevabını verince çok seviniyor, mutlaka Ethem Bey ile çarpışmak istiyordu. 

Ruhiye Hanım nişan talimlerinde bulunuyor, yaptığı atışlarda sekiz ve dokuz isabetler kaydediyordu. Her atışta Arif Bey tarafından alkışlanıyor ve bu sebepten de ayrıca, onun nazarında iyi bir intiba yaratmış oluyordu. Bu gerginliğin izalesine çalışan Fırka kumandanı Aşir ve Ömer Lütfü Bey'in tavassutu da (aracılığı da) para etmeyince, bu sefer o kahraman Türk kadının ricalarına, yalvarışlarına dayanamayan Arif Bey, Ethem Bey'i telefon başına çağırıyor. Ve aynen “Ethem Bey! Bir postta iki aslan oturmaz, işte ben gidiyorum” deyip telefonu kapatıyor ve dediği gibi de çekilip gidiyor. İki kardeş arasında vukuu mukarrer (şüphesiz) kavgayı önleyen ve doğacak çok müessif (keder verici) hadiselere bu defa da yalvarmakla muvaffak olan Ruhiye Hanım, vaziyetin bundan sonraki seyrini takip etmek üzere Munavak'tan Alaşehir'e gelmiştir. Arif Bey'in çekilmesi ile Fırka karargâhı faaliyete geçmiş ve Binbaşı ise, Ruhi Bey'i Munavak'a göndermişti. Yunanlıların Salihli'den başlayan umumi taarruzu sonunda hicrete mecbur kalınmış ve bundan sonraki kısım da zaten tarihçe tespit edilmişti. 

Ne hazin tecellidir ki (kaderdir ki), malı yağma edilmiş, mülkü 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yakılmış ve bunca mesaisi de cümlece malum bulunduğu halde, istirdattan (kurtuluştan) sonra yaptığı müracaatına, “muavenet (vardım) edilmesi elzemdir” mealinde İçişleri Bakanlığrna gönderilen emir sarahat (açıklık) taşımadığı bahanesiyle Saruhan Vilayeti'nin 5.2.1940 (1924) tarih ve 2292/128 numarasına kaydedilerek yarasına bir merhem vazifesi dahi görmeden kendisi ile birlikte rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ruhu şad olsun. 
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6. Ayvalık'ın Altınova Nahiyesinden Hakkı Dokan Efe, “Ayvalık'ta İlk Kurşunu Atan Hakkı Dokan Efe”, 
Ege Ekspres, Tefrika 37 ve 38 


Tarih, geçmiş nesillerin gelecek nesillere emanet ettiği altın destanların bağdaştığı bir eserdir. Bu eser ve bu destanlar binlerce şehit, gazi ve isimleri dahi unutulmuş Mehmetlerin damarlarında şahlanan kanın mahsulüdür. Bu eser ve bu mahsuller, ebedileşen Türklüğün dik ve vakur başları üstünde yelesi kırkılmış aslan misali şahlanacaktır. 

Mazinin acı ve tatlı günleriyle övünmesini bilen Türk Milleti, refaha doğru koştukça atinin (yarının) parlak yollarında Yunan zulüm ve katliamını kin ve nefretle anacaktır. Nasıl anmasın? 
Daha dün bu vatan için yüz binlerce şehit verdik; atiyi düşünüp de arda kalanlar için toprak olanlar nasıl unutulur? 

Bu ölüm, bilerek, görerek ölüm demekti... 

Dün olduğu gibi asırların iftihar ettiği Türklük, bugün de şahlanmaya hazır. Vatan ve hürriyet için ant içmiştir. O, ölümü hiçe sayar. Çünkü aramızda şehit de olsalar binlerce kahraman efe ve çete reisleri var. İşte Kubilay, işte Ali Çetinkaya, Saçlı ve Bakırlı Efeler, işte Çete Reisi Çakırcalı ve her biri birer serseri kurşuna hedef kalplere gömülen asırlık kahramanlar. Tanrının lütuf, ihsan ve rahmetine kavuşan şehitler. 
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Feci Yunan işgalinin canlı şahidi Çatal Bacak Dokan 
Efe, saçlarının ağarmış ve bir kısmı dökülmüş olmasını umursamadan sözlerine şöyle devam etti: 

Rahmetli Yarbay Ali Çetinkaya emrinde silahlarımız kudurmuş Yunanlılara çevrilmiş, kan kusuyordu. 
Onun emriyle çete olmuştuk, onun huzurunda yemin ettik. 

1338'de (1922) çete başımız Beşiktepe Köyü'nde 
Kara Hüseyin'di. (Yunanlılar) 26 Ağustos'ta Ayvalık- 
Altınova istikametinde katliam hareketlerine devam ediyorlardı. Nahiyemiz olan 
Altınova'yı yakmaya geldikleri zaman; zulüm ve işkenceden korkan halk, yuvalarını sessizce terk etmeye başladı. Gözlerimin önünde 
Resim 7. Hakkı Dokan Efe'nin Ege Ekspres'te cayır cayır yanan memleke-Ye am anig: timde, kardeşlerim üzerinde tatbik edilen zulüm ve işkencelere tahammül edemeyerek, vatanın selameti, milletin refahı için önce canımı kurtarma yollarına koştum. Onun için çete reisimizin köyüne sığındım. Çünkü orada yalnız değildik. Binlerce yiğit genç efeler çalı diplerinde, orman kuytularında planlarını tatbik sahasına koymak için vakit bekliyorlardı. Nihayet beklenen an gelip çatmıştı, Kara Hüseyin Yörük “Türk sen niye geldin?” dedi. Ayağımda çatal bacak don vardı. 
Bense: “Yunanlılar Altınova'ya katliama geldiler, gaz tenekeleri bile hazır, yakacaklar memleketi, toz dumana katacaklar dayanamadım ve size haber vermek için geldim” dedim. Köyde beni iyi karşıladılar, çete reisi ile cami hocası, Kadir oğlu Molla Mustafa: “Gel buraya” dedi. “Kahpe gâvurlar şimdi nahiyeyi yakalarsa, bizleri de burada bırakmayacak, bunlara karşı 4500 çetemiz var, al şu mektubu git Yunanlılara ver, şayet götürmezsen veya vermezsen senin kelleni ben keserim.” 

(Devam edecek) 

-Il- 

Bu memleketin selameti için verilen bir emirdi. Emre itaat her an refaha çıkacağını bildiğim için, “benim damarlarımda Türk kanı dolaştıkça bu mektubu koşa koşa götürür, bu yolda ölür emrinizi yerine getiririm” dedim. Mektubu aldığım gibi düştüm yola. 
Bu mektubu Altınova'da şimdi Belediye Reisi Şakir Bey'in babası Fuat Güngör'e verdim; rahmetli çok cesur, gözünü budaktan sakınmayan bir adamdı. 

“Ne yapalım Dokan Efe, boynumuza borç vereceğiz” dedi ve ilave etti: 

“Sen bu 4500 çeteyi gördün mü?” Kendimden emin, gayet sakin olarak: “Evet” diye cevap verdim. Bilahare, Fuat Bey'in yanına gelen Panu ismindeki Rum eşrafından birine verildi bu mektup; Yunanlılara karşı hatırı sayılır olan bu adamın mektubu alınca korkudan çeneleri titredi. Fuat Bey'e yalvararak , “Yunanlılardan gelecek kötülüğü ben, Türklerden geleceği de sen durdur anlaşalım” dedi. Mükemmel eski Türkçe bilen Rum Panu, tekrar tekrar okuduğu mektubun intikam dolu manasını kavradığı gibi derhal katliam hareketlerine mani oldu. 

1338 senesi 26 Ağustos'unda Fuat Bey Nahiye Müdürü oldu. 
Karakol Kumandanı Rauf Çavuş, Arif Hasan ve Çatal Kafa İsmail de jandarma oldular. 

Herkes damarlarındaki kanı ispat etti. Vatan zulüm ve işkence- den kurtulurken çektiklerimi unuttum, yeni doğmuş gibi oluyo- rum. Yepyeni bir gün doğarken, cephenin de bozulduğunu, Yunanlıların İzmir'e doğru kaçtığını haber aldık. 

Hakkı Dokan Efe'nin gözleri dalmıştı. Vatanın selameti için teslim aldığı bir tek üç beş satırlık mektupla 5000'i aşan nüfusa sahip güzel Altınova'yı Yunan işkencesinden kurtarmış oldu. 
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Azgın köpek sürülerinin öldüremediği yiğit ve yağız efeler birer efsane gibi o kara günleri anlata anlata bitiremiyorlar. Tanrı şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve saadet ihsan eylesin. 
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7. Germencik Ömerbeyli Köyü Sakinlerinden Nuri Özkan, “Feci Yunan İşgalinden Bazı Hatıralar”, Ege Ekspres, 
Tefrika 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 


Yunan'ın İzmir'i işgalinden evvel İzmirin Kokaryalı (şimdi Güzelyalı) Arap Deresi'nde, hücum taburunun istihkâm bölüğünde askerim. Arap Deresi'nin doğu tarafındaki tepenin sırtlarında inşa edilmiş münferit (tek tük) evlerde oturuyoruz. 
Rahmetli Nurettin Paşa'nın teftişinden sonra, Göztepe'deki bazı evlere nakledilerek yerleştik. İstihkâm bölüğümüz de, Göztepe'deki kilisenin hemen bitişiğindeki evde oturuyordu. Hücum taburunun iki yüzbaşısı vardı, birinin adı Ziya, diğerinin adı Rüştü Bey idi. İkisi de yakışıklı, dik bıyıklı, cevval bakışlı Türk zabiti idi. Seferberliğin son zamanları idi, harpten yorgun çıkmış ve mağlup olmuştuk. Mütareke olmuş diye işitiyorduk. O sıralarda Yunanlıların en büyük harp gemisi olan Averof İzmir limanına gelmişti. İzmir'in bütün kiliselerinde çanlar çalıyordu. 
Kilise, ev, dükkân ve mağazaların kapı ve pencereleri Yunan bayrakları ile donatılmıştı. Yerli Rumlar bayram yapıyor, İzmir çalkalanıyordu. Bir gün sabahleyin Yüzbaşı Ziya Bey askere silah başı emri vererek yol üzerine saf oldurttu, “silah doldur” emrini verdi ve şu cümle ile yürüyüşe başladık: “Ben ateş dediğim zaman tereddüt yok hemen ateş edeceksiniz” dedi ve yürüdük. 
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Taburumuz Karataş'a kadar çanları susturmak ve Yunan bayraklarını alaşağı etmek için memur edilmişti. 
İzmir'in diğer semtlerinde- ki kıtalar da vazife taksimi yapmıştı. Yakınımızdaki 
Göztepe Kilisesi'nin kapısına vardık ve “dur” emri verildi. Yüzbaşı Ziya Bey gür sesi ile nara atarak “papaz” 
diye haykırdı. Papaz geldi 
“indir şu bayrakları” diye ihtar etti ve “çan çalınmayacak” dedi. Papaz hemen bayrakları indirdi. Biz de vazifemize devamla bütün kapı ve pencerelerdeki bayrakları indirte indirte Karataşa kadar geldik. 
Burada vazifemiz bitmişti, koğuşlarımıza döndük. Bir 
Resim 8. Nuri Özkan'ın Ege Ekspres'te müddet sonra taburumu- 
5—.... zu Sarıkışla'ya aldılar. Bir yüzbaşı beni çağırtmış, askeri selamlamamı ifade ettikten sonra “bir manga nefer ile bir onbaşı alarak, Basmahane Çayırlıbahçe arkasındaki polis karakoluna takviye gideceksin, geceleri polisle devriye gezeceksin fakat çok dikkatli ol, orada bir polis ile iki askerimizi yerli Rumlar şehit etmişlerdir, idare et” dedi. Emri aldıktan sonra geri döndüm bir mangayı, onbaşısı ile hazırlayarak Basmahane'deki polis karakoluna gittim. Çantalarımızı yerleştirdik. Polis arkadaşlarla temas ettik. Vazifemizi gece yapacakük, onbaşı arkadaşla birlikte şöyle bir vakit geçirme gezintisi yapmak için Ayafotini Kilisesi yanlarında dolaşıyorduk. Karakola avdetimizde köşe başında bir taş üzerinde yirmi üç, yirmi beş yaşlarında bir palikarya oturuyordu. 


FECİ YUNAN İŞGALİNDEN BAZI HATIRALAR 55 


Biz oradan geçmekte iken Rumca “kamato” © gibi bazı kelimeler söylüyordu, şüphesiz bize küfür ediyordu. Biz de üç adım geçmiştik, ben geri dönerek sert bir bakışla kendisine baktım daha bir kelime konuşmadan, benim vaziyetimden şüphelenen etraftaki Rumlar köşe başında toplanıverdiler. İşin vahametini (tehlikesini) anlayan arkadaşım onbaşı, beni kolumdan çekerek karakola getirdi. Akşam yaklaşıyordu, vazifemiz başlayacaktı. Kışladan aldığımız çantalarımızdaki kumanyaları yedik. Hava kararmış caddeler bir hayli kalabalıklaşmıştı. Vazife alan polis bizim hazırlanmamızı söyledi. Ben mangayı iki postaya ayırmıştım. Üç neferle gece yarısına kadar gezecektim. Sabah devriyesinde de diğer üç neferle onbaşı gezecekti. Dört neferden birisini karakolda nöbetçi bırakarak, diğer üç nefer bir polis olmak üzere devriyeye çıkıyordu. Polis bana dedi ki: “Nuri Çavuş şimdi devriyeye çıkıyoruz sivil Rumların azgınlığı var, idare edeceğiz.” Karakolun kapısından çıktık, caddeler Rumlarla dolmuş ileri geri gidip geliyorlardı. Biz biraz ilerledik, Rumlar azgın kudurmuş köpekler gibi sağa sola yalpa yaparak kolumuza tosluyorlar hatta göğüs vurup geçiyorlardı. Benim asabım bozulmuş, sabrım kalmamıştı. Polis daima beni teskin ediyor “aman sabır edelim” diyordu. 

(Sonu var) 

-Il- 

Yukarıda söylediğim gibi evvelce bir polis ve iki askerimiz şehit edilmişti. Nihayet vazifemizi güç halle tamamlamıştık. Karakola avdetimizde (döndüğümüzde) vazifeyi diğer üç neferle onbaşıya teslim ettik. Her nedense ertesi günü bizi kışlaya çağırdılar. Mangamı alarak kışlaya döndüm. Bir müddet sonra bizi kışladan topçulara takviye olmak üzere Yenikaleye aldılar. Portatif çadırlarımızı kurduk, denize bakan toplarımız Allah'ın bizlere bahşettiği yeşil ağaçlarla maskelenmiş ileriden gelen ufak büyük gemilerin kontrolünü yapıyor, İzmir'in bekçiliğini yapmakta kusur etmiyordu. Yenikale'ye giderken bir tabur kumandanı, bir de Ali Hikmet adında bir bölük kumandanı verilmişti. Ali Hikmet Bey'in bana verdiği vazife şu idi. 
Sabah karavanamı yedikten sonra, taburun evraklarını alıp İzmir'e 


1) Aslı “gamoto”: Yunanca “...keyim” anlamında argo sözcük. 
g y! 
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ve tabura ait evrakı da İzmir'den alıp tabura getirecektim. Bana hususi bir hayvan ayrılmıştı. Hayvana binip gidip gelmekte idim. 
1335 (1919) yılı Mayıs'ın on dördüncü günü idi. Sabah karavanamı 
yemekte iştahım yoktu, bir hissi kablelvuku (olmazdan önceki his) içimde bir erinti, kendimde bir fevkaladelik hissediyordum. Karavanamdan birkaç kaşık aldıktan sonra İzmire hazırlanıyordum. 
Arkadaşlarımdan birkaç tanesi ayak üzere toplanmışlar beni çağırdılar, “İzmir'e gidiyor musun?” diye sordular, “evet gidiyorum” dedim. Arkadaşlarım bana “bugün İzmir'e Yunan çıkacakmış” dediler, ben güldüm, “Yunanın haddi mi İzmir'e çıkmak, bu rivayetten başka bir şey değildir” dedim. Çünkü böyle bir hadiseye inanmak değil, hatta hayalimden bile geçirmiyordum. Bölük kumandanının çadırına vurdum, İzmir'e ait evrakı aldım atıma binerek yürüdüm. 
Henüz Yenikale yollarındaydım. At üzerinde arkasında emirber olduğu halde, karşıdan topçu yüzbaşısı İzmir'den Yenikale'ye gidiyordu, atının başını çekti, bana, “Yenikale'den mi geliyorsun?” 
diye sordu, “evet” dedim, “ne var ne yok” dedi, bir şey olmadığını söyledim, atını üzengileyerek geçti. Biraz daha yürüdüm, yine Yenikale yollarındaydım. Yol üzerinde bir bahçede çadırda oturan Germencik'ten Çakır Ahmet bahçede yatıp kalkıyor, oturduğu bahçe kendi yüzbaşısının malı veyahut icar ettiği (kiraladığı) bir bahçe idi. Ara sıra hemşeri sıfatıyla yanına uğrardım. Çakır Ahmet bir arabaya binmiş İzmir'den bahçeye geliyordu. Beni görünce arabayı durdurdu, bana “nereye gidiyorsun” diye sordu. “Bugün İzmir'e Yunan çıkacakmış, yüzbaşı bahçedeki çadır ve eşyaları getirmem için emir verdi ben çadır ve eşyaları alıp döneceğim sen de başının çaresine bak” dedi. Arkadaşı da uğurladım yoluma devamdaydım. 
Göztepe'den geçtikten sonra ilerimde arkası çantalı, önlerinden 15-20 kadar sığırla 8-10 askerin İzmir istikametinden geldiklerini gördüm. Yanlarına sokularak “nereye gidiyorsunuz böyle” dedim. 
“Aydın tarafına gidiyoruz İzmir'e Yunan çıkacakmış” dediler. Arkadaşların kara haberleri hakikat olmaya başlamıştı, yoluma devam ettim. Karataş mevkiinden geçiyorum, güneş yükselmiş henüz evlerin gölgesinden caddeler güneş görmüyor. Sabahın temiz havasından faydalanmak üzere Karataş mevkiindeki Yahudi vatandaşlar kapı önlerine birer sandalye atmış kolları birbirine kavuşmuş hepsi- 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nin gözleri mızrak gibi yerde bir noktaya dikilmiş düşünüyorlardı. 
Muhakkak ki, Yunan'ın çıkacağını işitmişler neticenin ne olacağını bilmiyorlar, kendileri için saadet mi, fecaat mi olacak bilmiyorlardı. 
Bu vaziyet kara haberi teyit ediyordu (doğruluyordu). Atımın üzerinden bu vaziyeti temaşa ederek (seyrederek) kışlaya geldim, atımı bağladıktan sonra doğruca erzak kalemine gittim. İçeride iki zabit oturuyordu. Ben kapıdan içeri girince birisi diğerine “işte geldi” deyiverdi, diğeri de elinden kalemi bırakarak “doğru mu geliyorsun” dedi, “evet” dedim. “Yenikale'de ne var ne yok” dedi. 

(Sonu var) 

-IIL- 

“Ben çıktığımda bir şey yoktu fakat bugün buraya Yunan'ın çıkacağı şayiası (söylentisi) var” dedim evrakı verdim. Kışlada tanıdığım birçok arkadaşlar vardı. Şunlara bir uğrayayım dedim. 
Çavuş ve onbaşı arkadaşlardan bazıları toplanmışlar bana yer gösterdiler. Oturdum ve “haber” dediler, “yalnız Yunan'ın İzmir'e çıkacağı şayiasından başka haber yok” dedim. 

Onlar da teyit ettiler. Ben bir türlü inanamıyorum, bana bu haber bir latife gibi geliyor, kalbim mutmain (rahat) maneviyatım sağlamdı. Saat alaturka on olmuştu. Evrak kalemine uğradım, tabura ait evrakı aldım, atımı çektim kışlanın doğuya bakan kapısından çıkarken bizim mutbah askerlerinden biriyle karşılaştım. Bana “Nuri Çavuş gidiyor musun?” dedi, “evet” dedim. Beraber yürüdük ben hayvanda o yaya idi. Tam umumi hapishane önüne geldik, kendi köyünde Nizamın Ali, soyadı Ali Yakar'dır, halen köydedir. 

Umumi hapishanede jandarmalar ile boşuna olarak hapishaneyi bekliyormuş. Benim atımın başlığını tuttu “nereye gidiyorsun, yarın buraya Yunan çıkacakmış biz Aydınlılar silahlarımızla bu akşam gidiyoruz, geri dön köye gidelim” dedi. 

Tahminen on beş dakika yalvardı ben vazifeme sadıktım bir türlü onun sözlerini kabul etmiyor ve ısrarlarını reddediyordum. 
Fakat şöyle düşünmek lazım gelir ki, benim taksiratım (kusurlarım) var çekecek tecelli (kader) vardı bana söz dinletemiyor adamcağız. Hayvanın başını saldı yanındaki arkadaşlar mezarlıktan Karataş'a doğru ilerliyoruz. Karantina, Kokaryalı, nihayet Yenikale yolunu tuttuk. Mutbahımız Urla yolu üzerinde, bir tarafta 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mahrutiler (çadırlar) kurulmuş tabura ait erzak ve sair bilumum malzeme o tarlada idi. Arkadaşım mutbaha gideceğinden yolu ayrılmıştı. Kendisini uğurladım. Ben yalnız olarak Yenikale'ye gidiyordum. Sağ gerimden bir silah atıldı. Kurşunun hedefi ben idim. 
Sağ gerime döndüm, tarla içindeki bir kulenin penceresinden atıldığı belli idi, ehemmiyet vermedim. İkinci bir silah birincisini takip etti. Kurşunun bana çok yakından geçtiğinin ve önümden toz kaldırdığının farkındaydım. Hemen atımdan indim, yedeğime alarak hayvanı kendime siper ettim. İlerimden gelen bir sivil Türk bana, “çavuş vuruluyordun, hayvandan inmekle hayatını kurtardın” diyordu. Onu da geçtim, elbiselerinden anlaşılıyordu ki, sarı elbiseli 12-13 yaşlarında, ellerinde ucu tuğlu saz otlarıyla silah omuza yapmış vaziyette kafileler halinde Venizelos şarkısı söyleye söyleye Yenikale'den kimi geliyor, kimi gidiyordu. Bunlar mektep talebesi idiler. Yenikale'ye vardım. Sabahki işittiğim kara haber bir hakikat olmuş. Yenikale'de dalgalanan Türk bayrağı yerine Yunan bayrağı dikilmiş, kalenin bekçisi olan mukaddes toplarımız esir edilmiş, Türk askeri yerine Yunan bahriye askeri gelmiş, Türk topçuları geri atılmış, çadırlarımızın etrafı Yunan bahriyesi süngülüleriyle kuşatılmış, esaret zinciri vurulmuştu. “Eyvah” dedim aklım başıma geldi. Köylüm Nizamın Ali bana yalvarmakta haklı imiş. Fakat iş işten geçmişti ki, şimdi yapılacak bir iş kalmamıştı. İçten kükreyip gelen gözyaşlarıyla durumdan bahsederek biraz içimizi boşaltıyordu. Yunan bahriye kumandanı çadırlarımızın yıkılmasını ve Yenikale'den uzaklaşmamızı ısrar ediyordu. 
Bu nasıl olurdu. Çünkü hava kararmış, vakit gecikmişti. Bölük kumandanımız Ali Hikmet Bey güzel Rumca bildiği için bu uzaklaşmanın sabaha bırakılmasını Yunan kumandanından istemişti. 

(Sonu var) 

-IV- 

Bu dilek kabul edilmiş ve sabaha bırakılmıştı. O gece sabaha kadar etrafımız Yunan askerleri ile ihata edilmiş (çevrilmiş) vaziyette çadırlarımızda arkadaşlarla baş başa verip ağlaşıyorduk. Şafak söktü tan yeri ağardı çadırlarımızı yıkmağa başladık. Urla yolu üzerindeki mutbaha gidecektik. 1335 yılı Mayıs'ın 15. günü sabahı Urla istikametinden İzmire doğru gelmekte olan 16 tane Yunan 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harp ve nakliye gemileri göründü, bunlar güzel İzmir'i işgal etmek için Yunan askerlerini hamil (yüklemiş) idiler. Gemilerin içi asker dolu hatta vapurların direklerine bililtizam çıkarılmış askerler vardı. Gemiler tam Yenikale önüne gelmişlerdi. Yenikale'deki Yunan bayrağını görünce gemilerde bir çığlıktır koptu. İzmir sallanıyor tüyler ürperiyor “Zito Venizelos” yaygaraları ile el şakırtıları ortalığı alt üst ediyordu. Bu hazin vaziyet karşısında yapılacak ancak bir iş vardı o da intihardı. Fakat bir ümit daha vardı ki, neticeyi bekleyip esaretten kurtulmaktı. Nihayet çadırlarımızın yıkılması tamamlandı. Taburda olan fazla silahları askerlerimizin kolları üzerine ve omuzlarına atarak mutbaha gönderiyorduk. Fakat giden herhangi bir neferin gitmesiyle boş dönmesi bir oluyordu ne oluyordu neferleri bu silahları nereye bırakıyorlardı. Sivil Rumlar tarafından yollar kesilmiş, gözlerini kan bürüyen haydutlar zorla silahlarını alıyorlardı. Münferit nakliyatı bıraktık toplu olarak çekilmeyi emrettiler. Ve taburca mutbahın bulunduğu tarlaya çekildik. Burada tabur deyince hatıra şu gelir. Bir tabur niçin müdafaa etmemiş niçin Yenikale teslim edilmiş. Esasen Ali Nadir Paşa'dan evvel merhum Nurettin Paşa vardı. Şöyle demiş: “Bir fert kalmayıncaya kadar müdafaa ederler İzmir'i teslim etmem” demesi üzerine Nurettin Paşa'yı başka tarafa naklederek Ali Nadir Paşa gelmişti. 
Esasen müdafaa edilmesi için emir alınmamış ki müdafaa edilmemiş ve taburumuzun kadrosu da zayıf bir halde idi. Tarlaya çadırlarımızı kurduk tabur kumandanını bekliyorduk. Kokaryalı'da bir evde oturuyordu. Üç günden beri tabura gelmiyordu. 15. günü akşam oldu. İzmir'den bir haber alamıyorduk. Yatsı zamanı idi biz tertibatımızı almıştık, silahlarımız dolu, parmağımız tetikte muhakkak bir taarruza uğrayacağımızı ümit ediyorduk. Yenikale'den silahlar atılıyor şenlikler yapılıyordu. Her an için bir baskın bekliyorduk. Göz yummadan sabah oldu. Tabur kumandanı hala gelmemişti. Etrafımızda eli silahlı bazı yerli Rumların dolaştıkları görünüyordu. Bunlar bir baskın yapmak fikrinde idiler. Fakat cesaret edemiyorlardı. Bu esnada Yunan bahriye kumandanı bir müfreze ile Yenikale'den devriyeye çıkmış şoseden geçiyordu. Rumca bilen Ali Hikmet Bey hemen şoseye atlayarak bir askeri selam verdi, Rumca kumandana bir şeyler söylüyordu. İçimizde bazı Rumca bilenler Ali Hikmet Beyin Yunan bahriye zabitine söylediklerini bize anlatıyordu, demişti: “Etrafımızda eli silahlı Rumlar dolaşmakta şayet bir taarruza uğrarsak müdafaa edeceğiz.” Yunan zabiti de şu cevabı vermiş: “Vaktiyle siz yaptınız çok görmeyin” demiş. Biz hala tabur kumandanını bekliyoruz. İzmir istikametinden Urla”ya gitmekte olan hoca kıyafetli bir Türk şoseden geçiyordu. Sorduk “nereden geliyorsun” diye “İzmir den” dedi. “Ne var ne oldu?” dedik. “İzmir işgal edildi katliam devam ediyor ben bir fırsat buldum kaçtım” dedi. Fakat askerde sabrı tahammül kalmamıştı. Ne yapacaktık, nereye gidecektik? Başsız kalmış bir sürü koyun gibi şaşırmıştık. Müdafaa yok, herkes başının çaresine baksın diyen de yok, şaşkın ve perişan bir haldeyiz. Bir aralık askerler beni çağırdılar. “Nuri Çavuş” dediler “biz Aydınlıları sen, Manisa hattı taraflarını da Ali Onbaşı çekecektir. Dağ dere tepe kaçacağız” dediler. 
Bu teklif muvafik (uygun) çok yerinde idi. Bizim toplantımızdan kuşkulanan Ali Hikmet Bey; benim askeri içtima etmemi (toplamamı) emretti. Askeri içtima ettim. “Arkadaşlar toplantınızdan maksadınızı anlıyorum, fakat kimimizin annesi babası var, kimimizin çoluğu çocuğu var. Ulaşamayacaksınız. Çünkü yollar yerli Rumlarla kesilmiş. Her taraf çevrilmiştir. Beyhude telaş etmeyin, tabur kumandanına haber gönderdim. Şimdi gelir, biz de selamete ulaşırız” diye askere öğüt verdi. 

Asker fikrinden vazgeçti. Aradan çok geçmemişti. Asker tekrar tekrar ayaklandı. Ali Hikmet Bey tekrar askeri topladı. İkinci öğüdü yaparken tabur kumandanı kendi karuça“9 arabasına binmiş, iki Yunan askeri hamilen (içinde olduğu halde) çıkıp geldi. Arabadan indiler, tüfeklerine süngüyü taktılar. 

(Sonu var) 

-V- 

Aman yarabbi, bu ne felaket bu ne fecaatti. Bir tabur iki Yunan neferine teslim oluyordu. Bu ölümden daha acı değil mi idi. Çadır ve malzemeyi teslim ettik. Yunan neferlerinin birisi bizim silahların mekanizmalarını toplayarak arabaya koydu. Her nedense kasaturaları almayı belki unuttu. Yürüyüş vaziyetine geçtik. Silahları baş 


2) Yunanca “Fayton”. 
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aşağı omuzlarımıza astık İzmire doğru yürüyoruz. Kokaryalrya gelince bir mitralyöz kurulmuş şerit ağzında... Başındaki nöbetçi bizi görünce diz çökerek mitralyözü faaliyete geçirmek istedi. 
Başımızdaki tek Yunan neferi Rumca bağırarak bir şeyler söyledi. 
Etraftan koşup gelen Yunan askerleri etrafımızı kuşatarak süngümüzü taktılar. Biz ayakta bekliyorduk. İşte orada kasaturalarımızı aldılar. Ve yürümeye başladık. Biz de yorgunluk ve teessür içinde (kederli ve üzüntülü olarak) sessizce akan terlerimizi siliyor, gözlerimizden yaşlar akıyor ve başlarımızı kaldıramıyorduk. 

Yollarda yüzlerimize tükürüyorlar, Rumca küfürler savurarak hakaret ediyorlardı. Ev ve dükkânlardan muhafız Yunan askerlerine kolonya ve konfeti saçılıyordu. Karantinaya geldik. Bitkin bir halde hararetten dudaklarımız kurumuş, yüzlerimiz solmuş, ayaklarımızın takati kalmamıştı. Karantina'da bir mola verdiler. 
Bir Müslüman evinden bize testilerle su dağıttılar, ecdadına Allah rahmet eylesin. Ayağa kalktık yürümeye devamla kışlanın doğuya açılan kapısı önündeyiz. Durduk cadde üzerinde beş Yunan askeri kol kola zincirlenmiş, birisi süngüsünün sapına yapışmış dişlerini gıcırdatıyordu, bize hücum ediyor, sanki dişleriyle bizi tiftik tiftik edecek melun (lanetlenmiş) hırsını alamıyordu. Diğer arkadaşları onu bırakmıyordu. Yürüyerek yıkılmış olan askeri kıraathanesi önüne geldik. Yine bir Yunan kumandanı çıktı. Ali Hikmet Bey ile bir şeyler konuştu. Yunan kumandan eliyle işaret etti. Saatli kulenin karşısındaki kapıdan içeri girdik. Ne bakarsın. Kışla meydanında asker kalabalığından ayak basacak yer yok. Kışla kenarında deniz üzerinde cesetleri şişmiş şehitlerimiz vardı. Bir iki gün evvel Yunanlılar tarafından şehit edilmiş asker veya sivillerimiz idi... 

Şimdiye kadar bizden evvel esir getirilmiş asker kafileleri burada imha edilmiş kanaati hasıl oldu. Şaşkın bir halde etrafımıza bakıyor, akıbetimiz ne olacak diye düşünüyorduk. Yunan askerleri aramıza girdiler. Parmağımızdaki yüzükleri çıkarmaya aksi takdirde parmağımızı kesip çıkarmaya ve ceplerimizi yoklayıp paralarımızı ve saatleri, hülasa bulduklarını almaya çalışıyorlardı. 
Hiçbir taraftan imdat yoktu. Biz bunlara evvelden razı idik. Bu esnada fırka yaveri Hürrem Bey, yanında birkaç kişi ile çıkıp geldi. 

(Devam edecek) 
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-VL- 

Yüksek sesiyle bağırdı: “Asker ikişer ol, birinci sıra üç adım ileri, geri dön” emrini verdi. Kalplere ferah serpildi. Bizlerde yaşama ümidi tekrar doğdu. Askere şöyle hitap etti: “Üzerinizde bulunan zati eşyanızdan bir şey vermeyeceksiniz, yalnız miri eşyaları yani kasatura, çakı ve bıçak gibi eşyaları önünüze bırakarak çekiliniz” dedi ve öyle yaptık. Bizden evvel İzmir ve civarından getirilmiş üsera (esirler) kışla koğuşlarına taksim edilmiş (dağıtılmış) hınca hınç dolu, bizi de birkaç koğuşa taksim ettiler. Çantalarımızdaki kumanyalarla idare ediyorduk. İki gün sonra ekmek katık vermeye başladılar. Fakat verdikleri ekmek ve katık karınları doyurmayacak kadar azdı. Bu hususta bir şikâyet olmuş olmalı ki, bir İngiliz kumandanı yanında Türk zabitleri ile koğuşları dolaşıyorlar sıra bizim koğuşa geldi. İçeri girince biz ayağı kalktık. Bize bir şeyler söylüyordu. Türk zabitinin birisi ona tercümanlık yapıyor ve kaşlarını yukarı kaldırarak bize “ekmek ve katıklarınız kâfi geliyor mu?” diye soruyordu. Kaşlarının yukarı kalkması şüphesiz ki, bize hayır yetmiyor demek istiyordu, biz de “hayır yetmiyor” dememiz üzerine ekmekler büyüdü ve konserve verdiler. Türk zabitanı saatli kulenin karşısındaki kapının üstündeki katta, muhtelif odalara yerleştirilmiş bazı zabitana emirberlerine bir oda tahsis edilmiş orada yatıp kalkmaktadır. Ve zabitanın ihtiyacını dışarıdan getirmekteler ve ara sıra bizim koğuşlara uğramakta idiler. Bir gün Ali Hikmet Bey'e haber gönderdim beni emirber koğuşuna aldırdı. Ben de emirber gibi serbesttim. Bir sabah sıcaga“ gitmek ihtiyacını hissettim. Kışladan dışarı çıktım sıcağımı yaptım. Dükkânlar açılmış herkes iş ve gücünde meşgul, İzmir matemli bir sükünet (sessizlik) içinde idi. 

Aydın'a kaçmayı düşünüyordum. Fakat nasıl kaçabilirdim, her taraf kontrol altında, vesikasız hiçbir kimse bir tarafa gidemiyordu. Esasen ben askerdim. Benim için daha güçtü. İkinci Kordon'da un tüccarı Kosti Rizu adında bir Rum vardı. Bu adamın bizim köyde bağları vardı. Köyümüzden Molla İbrahim idare ederdi. Babam subay Diyarbakır'da askerdi. Annem bana her 


3) Hamamı kastediyor olmalı. 


FECİ YUNAN İŞGALİNDEN BAZI HATIRALAR 63 


zaman para ulaştıramadığı için molla İbrahim hesabına Rizolar- dan para alır ve annem molla İbrahim'e tediye ederdi (öderdi). 
Hatırıma Rizolar geldi. Mağazalarına gittim. Denize düşen yılana sarılır kabilinden bir vesika teminini istedim. Beni alarak askeri dairelerine götürüyor, kumandana Rumca bir şeyler söylüyor. 
Kumandan da sert bir tavırla konuşarak reddettiğini kaşlarının çatılmasından anlıyorum. Birkaç daire gezdikten sonra aynı vaziyetle karşılaşınca geri döndük. Yolda giderken Yunan askeri “Ay vire kaymeni İzmir” ® diyerek benimle alay ediyordu. Benim mağazada yatıp kalkmamı Rizolar ısrar ediyordu. “Birkaç gün sonra vesika temin ederiz” diyorlardı. O zamanda bir Rum mağazasında yatmaya kim cesaret ederdi. Hayatımı düşmana teslim edip pisipisine ölmekten başka ne olabilirdi. Ben tekrar gelirim diye ayrıldım. Şimdi kışlaya girmek istemiyorum. Mezarlık Başı ve sair yerlerde şaşkın şaşkın dolaşıyordum kaçmak için fırsat arıyordum. İzmir'de tanıdığım yok, vakit geçiyor akşam yaklaşıyor nereye gidecektim. Şöyle bir kışlaya gideyim dedim. Kapıdaki nöbetçi bana ıslık çaldı aldırış etmedim, tekrar çaldı başımı çevirdim bana el etti. Yanına yürüdüm. Bana “sen asker?” dedi, “evet asker” dedim beni kapı içerisine aldı. Benim gibi getirilmiş üç kişi daha varmış bir posta ile kışlaya yabancı bir koğuşa koydular getirilirken birkaç defa emirberlerin olduğu yeri gösterdim “ben burada yatıyordum” dedi isem de söz anlatamadım, “buros” diyorlardı. 
Fazla ısrar edersem dipçik yiyecektim. Yatacak ve sair eşyalarım emirber odasında kalmıştı. Yabancı koğuşa düşmüştüm. Kimseyi tanımıyorum ve beni de tanıyan yoktu. Ne yapacaktım, düşünüyordum. Aradan çok geçmedi “sevkiyat var herkes hazırlansın” dediler. Kışlanın ortasından ve kışla kapısından denize kadar iki taraflı süngülü Yunanlılar sıralanmış bizi ortadan yürüterek karaya yanaşmış olan Yunan gemisine bindirdiler. Geminin yanına hayli İzmirli Türk vatandaşları toplanmıştı. Soruyorduk. “Sevkiyat neresidir?” Kimi “Atina”, kimi “İstanbul”, kimi “Mudanya” diyordu. Bu rivayette en kuvvetlisi Atina idi. Rıhtımdan ayrıldık ileride demirli bulunan yine Yunan gemilerinden başka bir gemi- 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ye nakledilerek ambara doldurulduk. Ambar kapağı kapatılarak süngülü nöbetçi dikildi. İzmir'in dükkân ve mağazaları kapanmış, herkes eve dönüyor, hava kararmış elektrikler parlamış caddeler ışıklanmış yüksek yerlerdeki ışıklar sanki bizi uğurluyor. Yalnız güzel İzmir sakin bir halde matem tutuyordu. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. 

(Devam edecek) 

-VIL 

Bir siyah duman asumana (semaya) yükselmiş, hüzünlü kalplere daha ziyade elem verici bir düdük ötüyordu. Vapur istimini almış bir gürültü başladı. Demirini çektiği anlaşılıyordu. Acaba nereye gidiyorduk, meçhul. Herkesin yüzü soluk, kalbinde heyecan, ümitler kırık bir daha nasip olup İzmir'e dönebilecek miydik? Yüzde yüz ölümdü. İzmire veda edilerek açılıyoruz. Hava kararmıştı. Uzaklaştıkça İzmir'in ışıkları sönüyor ve nihayet görünmez oluyordu. Aramızda Akhisarlı Sait Çavuş adında bir arkadaşımız, “telaş ve endişeye lüzum yok, sabah olunca yolumuzun neresi olduğunu söylerim” dedi. Bizler baş başa vererek dertleşiyorduk. Sabah oldu şafak söktü. Etraf aydınlanmıştı. Sait Çavuş bir sağa bir sola giderek vapur deliklerinden dışarı baktı. “Arkadaşlar müjde, yolumuz Mudanya ve İstanbul'dur, Atina yolundan ayrılıyoruz” dedi. 

İçimize bir sevinç düştü. Fakat bu ümidin gayri nasıl olurdu? 
Eline düşmüş Türk esirini tekrar Anadolu'ya çıkarsın, bu bir budalalık bir şaşkınlık değil miydi? Serbest bıraktığı Türk askerinin kendisine cephe alacağı muhakkaktı. Bir türlü kalpler inanmıyor havsalalara (zihinlere) sığmıyordu. Güneş doğmuş her taraf aydınlanmış Boğaziçi'nin yeşil tepelerine güneşin ziyası (ışığı) serpilmişti. Vapurun ambar kapağı açılmış, güverteye çıkmıştık. 
Temiz hava, bol güneş deniz sakin, hafif ince bir yel esiyor, gece aldığımız fena havayı boşaltıyorduk. Vapur sahile yakın gidiyor ve köyler iyice fark ediliyordu. 

Köy halkı sahile toplanmış, bizi vapurda kalabalık ve Yunan bayrağını görünce kendi askerleri zan ederek el çırpıyorlar ve “Zito Venizelos” diye bağırıyorlardı. Bu köylerin Rum köyleri olduğu anlaşılıyordu. Yatsı zamanından sonra Mudanya limanına girdik. Mudanya yerli 
Rumları, Yunan askerleri 
Mudanya'yı işgal edecek zehabile (sanarak) Türk mahallesini basmak istiyorlar, 
Türkler bilmukabele sokak başlarını tutarak sabaha kadar nöbet tutmuşlar. Bize gelince, Mudanya'nın polis ve komiseri, jandarma komutanı gibi zevat (kişiler) 
vapura bir kayıkla gelerek bizim dışarı çıkmamıza müsaade etmiyorlar, bizim kumandanların anlatmasına ve ısrarlarına rağmen çıkarmıyorlardı. Yunan askerlerine Türk elbisesi giydirilerek tebdili kıyafetle 
“Mudanya işgal edilebilir” 
diyorlardı. Vapurda geceledik. Sabahleyin Mudanya'ya cıktık ve Bursa'ya gittik. Bekir Sami Bey kumandasında 57. Fırkayı teşkil ettik. 
Bizim tabur sahil muhafızı olarak Mudanya”ya gönderildi. Fakat neferde 1-2 taraktan başka fişek yok, teçhizat noksan, tabur ve bölük kadroları eksik. Fakat her tarafta Kuvayı Milliye teşkilatı kurulmuş, Anadolu'da büyük bir faaliyet başlamıştı. O zamanlar Bursa ile Mudanya arasında dekovil çalışıyordu. Genç subaylarımızdan birçokları sivil olarak Bursa ile İstanbul'a mekik dokuyorlardı. Şöyle ki: Kendileri sivil, yanlarında büyük çamaşır sandıkları ve büyük bavullarla Bursa'dan İstanbul'a giderler, avdetlerinde bavullara yerleştirilmiş mitral- 


Resim 9. Nuri Özkan'ın Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısının bir başka bölümü. 
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yöz namluları ve sandıklara da cephaneleri yerleştirilmiş olarak Mudanya'ya ve oradan Bursa'ya sevk edilirdi. 

Bunların sevkine, nakline ben memurdum. Sivil subaylar İstanbul'a geçerken haber ederler, avdetlerinde (dönüşlerinde) kendileri alaka göstermeyerek bana işaret ederler, ben beş on neferle vapurdan dekovile nakleder ve teslim ederdim. Bununla beraber cephane yüklü kayıklar kaçak olarak İstanbul'dan yola çıkıyor, böyle bir yola çıkan kayığın haber alınması üzerine sabaha kadar kayığı bekliyordum. Tabur kumandanı Süheyl Bey'in bana çok emniyet ve itimadı vardı. Bir gece evine giderken koluma girerek, “Aman evladım ancak güvenim sensin, vaziyet malum bu gece kayık gelecektir, uyuma, tertibatını al, Rumlar ayaktadır” diye bana öğüt veriyordu. Ben de sabaha kadar dolaşırdım. 
Gece kayık bizim koğuşun karşısındaki aralığa yanaşır, cephane sandıklarını koğuşa taşıtır, sabahleyin Mudanya arabaları ile birer muhafız askerle Bursa'ya naklettirirdim. İşte Anadolu'daki kurulan askeri teşkilat bu suretle hem kuvvetleniyor hem de düşmanın ilerlemesine engel olmaya çalışılıyordu. Bu sıralarda Bandırma, Biga, Mihaliç, Karacabey taraflarında İstanbul'dan gönderilmiş Anzavur ve Davut çeteleri dolaşmakta idi. Jandarmalara karşılık olarak bizi bir müfreze halinde merkezimiz Eşkel Köyü olmak üzere gündüzleri devriye geziyor, geceleri de pusu kuruyorduk. 
Çerkez Anzavur, rast geldiği askerlerin eline kâğıt yazarak imza edip “bundan sonra askerlik yok” diyerek silahını alıp haydi memleketine deyip salıveriyordu. 

(Devam edecek) 

-VUL 

Yukarıda ismini yazdığım yerleri dolaşıyorduk. Fakat bir türlü karşılaşmadık. Müfrezemizi Mudanya'dan istediler. Mudanya'dayız, bir gün bana Yüzbaşı Hami Bey, “telgrafhaneye kadar gidelim” dedi. Ben kapıda bekledim. Yüzbaşı içeri girdi, biraz sonra elinde bir kâğıtla dışarı çıktı takip ettim. Odasına geldik, bana masaya oturmamı ve telgrafın tercümesini yazmamı emretti. Kâğıt kalemi alarak yüzbaşı söylüyor ben yazıyordum. Telgrafın meali şu idi: “Şu tarih şu günde İngiliz donanmasını hamilen Yunan askeri Mudanya'yı işgal edecektir, ona göre tertibat alınması” diyordu. 
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Biz Mudanya'nın dayandığı sırtlara siper kazmakla meşgul oluyorduk. Bir taraftan da sivil Türkleri Bursa'ya sevk etmekle Mudanya'yı tahliye ediyorduk. Telgraf günü gelmişti. Aynı günde akşamüzeri yedi harp gemisinin Armutlu istikametine gelmekte olduğu görüldü. Armutlu önünde demirlediler. Akşam olmuştu. 
Yüzbaşının odasının denize nazır balkonu vardı. Gemilerde ışıklar yanmış, hareketsiz duruyorlardı. Hayret edilecek bir şey varsa düşman vapurlarının Mudanya'ya asker çıkaracağı tarih ve günün bir hafta evvel haber alınması idi. Yüzbaşı Hami Bey: “Ben biraz uzanayım. Sen bekle” dedi. Ve dürbünü bana verdi. Esasen asker koğuşta hazır vaziyette idi. Şafak söktü, etraf aydınlanmaya başladı. Ben dürbünle bakıyordum. Gemilerin baş tarafı Mudanya'ya çevrilmiş, önlerinde beyazlık hasıl olmuştu ki hareket etmişlerdi. 
İstikamet Mudanya. Ben yüzbaşıyı kaldırdım. “Vapurlar hareket etti” dedim. 

Dürbünü alarak vapurların gelmekte olduğunu görünce, “telefonla Bursa'ya haber ver ve telefonu sök, askeri silah başı yap” dedi. Bu esnada gözüme ilişen şu oldu: Bir torpido ışıklarını söndürerek Mudanya limanına girmiş ve askerin geçeceği yolu çevirmişti. Yüzbaşıya torpidoyu gösterince: “Eyvah! Muhasarada (kuşatmada) kalmışız askeri onar adım aralıkla sevk et” dedi. “Ve boğazdaki çeşme başına iki neferle bir çavuş bırak, emir almayınca boğazı terk etmesinler” dedi. Askerin gerisinden biz de bogazdan siperlere çıkıyorduk. İki neferle bir çavuşu çeşme başına, boğaz içine nöbetçi bıraktım. Bursa'daki kısmı küllide Mudanya siperlerine gelmişti. 

Kütüklerimizdeki cephane uzun müddet harp etmeye kâfi değildi. Keza her şeyimiz böyle idi. Henüz ben siperlere ulaşmıştım. 
Tarafımızdan bir yaylım ateş başladı, aradan çok geçmedi düşmanın topları faaliyete geçti. Bu darbe karşısında tutunamadık ve bozulduk. O gün muntazam geri çekilerek bir dağ başında geceledik. Sabahleyin dağ eteğinde siper kazmakla meşgul olduk. 
Akşam oldu. Çifte nöbetçileri dikerek ben de siperler arasında devriye geziyordum. Nöbetçilerden birisi bana: “İleri bölükten iki nefer geldi. Akşamüzeri Yunan süvarisinin şosede göründüğünü söylediler” dedi. Ben nöbetçi (okunamıyor) anlattım. Evet, ileride 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böyle bir bölük var, böyle bir haber geldi, askere (okunamıyor) anlaşılıyor ki, Yunan kuvvetlerinin bir kolu şoseden Mudanya”nın yakınlarına geldiği zaman, denizden de ayrı bir kuvvet karaya ihraç edilerek Mudanya'yı iki kuvvet arasında bırakmak ve Mudanya'daki Türk kuvvetini esir etmek. Sonradan öğrendiğimize göre boğaza bırakılan iki neferle bir çavuş şehit düşmüşler. Allah gani gani rahmet eylesin. 

Hülasa sabah şafakla ilerideki bölükten ateş edilmeye başladı. 
Akşamdan görünen Yunan kuvvetleriyle çarpışıyorlardı. İlerideki bölük ufak bir tepede mevzi almıştı, aramızda çöl ova idi. İlerideki bölüğe takviye gitmek üzere avcı hattına açıldık. İleriye doğru yürüyorduk, ne çare ki bir çarpışmadan sonra ilerideki bölük bozuldu gayri muntazam geri çekiliyordu. Karşımızdaki düşman her bakımdan bizden kat kat üstündü. Bu sırada bir zabitimiz bağırdı: “Asker ilerideki bölük bozuldu, bizim de tutunmamıza imkân kalmamıştır. Başınızın çaresine bakın” dedi. İşte gençlere ve gelecek nesle tavsiyem olsun ki, Allah göstermesin böyle bir vaziyet karşısında cepheyi terk etmek ve siperlerden geri çekilmektense, ölmek daha evladır (iyidir). Aman yarabbi ne acı, ne feci manzara, ana baba günü, kuş yavrusu gibi dağıldık, başsız kaldık. Nereye gidecek, nereye iltica edecektik. Ulu Tanrı'dan başka koruyucumuz kalmamıştı. Yanımda çok sevdiğim Düzceli Süleyman Onbaşı ile yürüdük. Nereye gidiyorduk, biz de bilmiyoruz, şaşırdık. 
Bir taraftan düşman ilerliyor yaklaşıyor, esir düşecektik. Biraz yürüdükten sonra bizim Sait Çavuş karargâh eşyasının bir kısmını bir hayvana yüklemiş diğer eşyaları da diğer hayvanın bir tarafına yüklemiş, kendisine bir yardımcı çağırıyor. 

(Devam edecek) 

-IX- 

Herkes can kaygısında, dinleyen yok. Esasen zaman da müsait değildi. Düşman şoseden muntazaman ilerliyordu. Düşman kavşak noktaya ulaştığı takdirde ovadaki asker tamamıyla esir olurdu. Sait Çavuş bizi görünce hayvanların yüklerini keserek hayvanlardan birini bana verdi, diğerine de kendi binerek Süleyman Onbaşı ile helalleştik, Bursa”ya doğru gidiyoruz. Arz etmiş olduğum kavşak noktadan geçerken düşman da tahminen 200 metre 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kadar bize yaklaşmış bulunuyordu. Kavşağı geçtik yol üzerinde bir subayımız mitralyözü kurmuş, “Evlatlarım burada cephe alalm, müdafaa edelim” diyordu. Fakat burada imkân kalmamıştı. 
Nihayet Bursa'yı da geçecektik. “Sait Çavuş” dedim, “Bozgun halde kaçıyoruz, yanımızda yiyecek bir şey yok. Bursa'ya uğrayarak biraz yiyecek alalım ondan sonra yolumuza devam edelim.” 
Muvafık buldu, çarşıya uğradık. Ulu Cami yanında Yüzbaşı Hami Bey'le karşılaştık. Sivil olmuştu: “Çocuklar nereye gidiyorsunuz?” 
dedi. “Malum yüzbaşım Allah bozgunluk vermesin toplanıp tutunabileceğimiz yere kadar gideceğiz” dedim. “Haydi, Allah selamet versin” dedi. 

Biraz nevale aldıktan sonra şoseye doğru gidiyorduk. Köşe başına toplanmış olan sivil Türkler düşmanın geldiğini görünce kaçışmaya başladılar. Hayvanın başını çektim, sol tarafıma baktım, muhacir mahallesinden geçiyormuşuz, evleri alçak olduğundan düşman süvarisinin çatal başlıklarını gördüm. Hayvandan atlayarak sol taraftaki açık bir kapıya girmek istedim. Ev sahibi kapıyı kapadı, diğer bir kapıya koştuk. Kapıyı kapamak isteyen ev sahibine, “aç kardeşim, Müslümanız göz göre göre düşmana esir mi olalım?” dedik. Ev sahibi bizi içeri aldı, Rumeli muhacirlerinden olup adı Nuri imiş. Kendisine teşekkür ettik silah ve cephanelerimizi teslim ettik. Kör bacası varmış, oraya sallamış evinin altındaki bir yerde üç gün üç gece kaldık. Bize dışarıdan yiyecek getiriyor, bedelini veriyoruz ve şehirde “ne var ne yok” diye soruyorduk. “Asayiş henüz yoktur” diyordu. 

Dördüncü gün yine sorduk, “şehir iyidir yalnız ovada sakatlıklar oluyor” dedi. Bizi mümkün mertebe (olabildiğince) tebdili kıyafet ederek çarşıya kadar götürmesini rica ettik. Bize getirdiği fes, yelek, kuşak gibi eşyalar bizi biraz muhacir kılığına soktu. 
Kendisini takiben Ulu Cami meydanına vardık. Ne bakarsın bizim gibi şehirde kalmış sağdan soldan kurtulup gelen arkadaşlar hepsi orada. Mudanya eşrafından Bursa'da un fabrikaları var. Suphi Bey, diğeri de Kunduracı Zeki adındaki iki arkadaş. Hemen gelip boynuma sarıldılar. “Paran var mı?” diye sordular. “Var” dedim. 
Yalnız bana fabrikadan çuval taşımak için bir iş verilmesini rica ettim. “Hayır, biz sana çuval taşıtmayız, paran kalmazsa söyle” 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dediler. Bana fes, ceket, mendil gibi bazı eşyalar getirdiler, kıyafeti biraz düzenledik. Kendileri halen hayatta iseler teşekkürlerimi sunarım. Değilse Ulu Tanrı'dan rahmetlerini isterim. Beş on arkadaş mahallede kuru tahta bir odada yatıyoruz. Geceliği beş kuruştu. 
İşgal kumandanlığınca ilan edilen bir emre göre Akhisar muhacirlerine vesika veriliyor denildi. Hemen müracaat ederek, Akhisar muhaciriyiz diye birer vesika aldık. Bir araba ile Susurluk'a geldik, oradan Marşandiz trenine bindik, İzmir'e geliyoruz fakat vesikalar Akhisar'a kadardı. Katarda vagon alıp veren bir Ermeni'ye ikişer lira vaat ettik bizi İzmir'e getirecekti. Fakat Karşıyaka'da bırakacağını söyledi. “Peki” dedik, birer birer arkadaşları alıp götürüyordu. Giden gelmiyordu, gece idi. Bende bir telaştır başladı. 
Ölüm sırası bana geliyor diyordum. En son beni aldı vagonların geri tarafında kulübemsi yere beni koydu. “İstasyonlarda başını gösterme” dedi, “haydi”. O kadar olsun Yunan'ın esaretinden kurtulup hayli tecelli çektikten sonra bir tek Ermeni'ye can teslim etmek pisipisine ölmekten başka ne olabilirdi. Elhamdülillah ondan da kurtulduk. Karşıyaka'ya, oradan vapurla İzmir'e çıktık. Yarabbi ne günün varmış İzmir'i tekrar gördük amma maalesef Yunan zulmü altında idi, İzmir'den Aydın'a köyüme geldim. Daha evvel babam terhis edilerek Diyarbakır'dan gelmiş, annem ve kardeşlerim sağdılar. Her taraf işgal edilmiş, bütün halk esir bir halde, her gün her saat ve her an ölüm korkusu ile heyecan içinde, gece gündüz evlerde tarla ve bahçelerde huzur ve rahat yok. İki kopuk Yunan jandarması vakitli vakitsiz köye gelerek bir bahane ile 8-10 kişiyi alıp götürüyor, ucu kurşunlu deli kırbaçla keyfi dövüyor ve öldürüyor. Birçok hadiseler birbirini takip ediyordu. Yakınımız- da Alan güllü denilen köyün erkeklerini bir bahçede sopa ile 15- 
20 öldürerek yaralıları da arabalarla nereye götürdükleri meçhul 
olan bir vaka adıdır. 

(Devam edecek) 

-X- 

Hatta bir gün köyümüz erkekleri mescide doldurularak, Mürselli ve Germencik'in sayılı eli bıçaklı kasapları ve cani olan yerli Rumları tarafından mescit muhasara edilmiş (kuşatılmış), yalnız iki bomba atılması kalmıştı. Mescitteki büyük ve küçük köy halkı 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okuyor, Allah'a dua ediyor, şimdi bomba patlayacak diye şahadet getiriyordu. Köyümüz muhtarı rahmetli Mustafa Bey cesurluğu ve fedakârlığı sayesinde ne yaptı yaptı halkı kurtardı. Bir gün ara sıra köye gelip giden o zamanın müftüsü köye gelmişti. Yunan ianesi topluyormuş, babama da 103 lira yazmışlar. Babam 10 para bile vermeyeceğini söylemiş. Babama müftünün resmi mühür ve imzası tahtında bir mektup gönderilmiş, ben bir gün dükkânda oturuyordum. Babam kapıya gelerek hiddet ve asabiyetle, “dükkânı kapa eve gel” dedi. Hemen eve geldim, önüme bir mektup attı ve dedi ki “annene ve çocuklara iyi bak, mallarımızı idare et, ben bugün akşam Koçarlı'ya geçeceğim”. Koçarlı'da İtalyanlar vardı. 
Kendisini teskine çalıştım ve mektubu alarak muhtara gittim. “Bu işi hallet, ihtiyardır” dedim. 

Muhtar işi kapattı, iane de vermedik. Bir gün sabaha karşı Erbeyli istasyonuna çetelerimiz tarafından baskın yapılıyor, bir müddet müsademeden (çatışmadan) sonra Yunan kuvvetleri geri çekilmiş ve takviye alarak istasyona tekrar dönmüştür. Fakat köylerden ve sağdan soldan topladıkları ve ele geçirdikleri sivil halkı bir vagona doldurup gece birer birer bir bahçe yolunda kesmek ve istasyonda kazılan bir çukura canlı ve cansız gömmek suretiyle imha etmişlerdir. İşte Erbeyli istasyonundaki şüheda (şehitler) abidesinde şühedanın esamisi (isimleri) yazılıdır. Buna benzer daha ne gibi facialar ve vakalar kaydedilirken hain düşmanın Kemal ve zevali gelmiş idi. Bir gün istasyona inmiştim. Bir gazete aldım, bir Ermeni bana yaklaşarak, “gazetede ne var?” dedi. Kendi elinde de Rumca gazete vardı. Ben, “henüz okumadım” dedim. 
Bittabi bizim gazete sansürlü idi ve muhakkak bir haber duymuştu ki bana soruyordu. Meğer Afyon cephesi bozulmuş, aradan saat geçmemişti. Uzun bir askeri tren istasyona geldi. 

Hınca hınç asker dolu ellerinde çıtare şallar, entariler, kuşaklar, ipekli ve saire, biz bunların Türklere ait eşya olduğunu bildik. Fakat nereden ve neyin nesi anlamıyorduk. Ertesi gün Kerim ile (halen hayattadır) İzmir'e gidiyoruz. Kerim incir alıp İzmir'e sevk ediyor, ben de kâtipliğini yapıyorum. İzmir'de bir Ermeni mağazasında çalışıyordu. Mağazaya girince hayret verici bir halle karşılaştık. Ermeni çırpınıyor, dövünüyor, “bre Kerim ne vakit 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geldiniz, neye geldiniz, ayakaltında kalacaksınız. Afyon düştü. 
Yunan kaçıyor, hem öyle ki, süratle” diyordu. 

Hemen köye dönmemizi söylüyordu. Kerim'e 800 lira verdi. 
Mağazadan ayrıldık, Hisar önünde bir kahve içelim dedik. Ayrıca oturan tanımadığımız bir fesli bize yaklaştı: “Nerelisiniz?” dedi. 
“Aydınlı, sen nerelisin?” dedik. “Manisalıyım” dedi. Herif etrafına bakınarak bize dedi ki “Afyon bozuldu, bu köpek kaçarken silahını dahi alamıyor”. Ben Kerim'in ayağına bastım. Sakın açılma, demek istedim. 

Çünkü her taraf Yunan hafiyesi ile doluydu. Kahveleri içtik, hemen yürüdük. Ekmekçibaşı Oteli'ne yatak söyledik. Ertesi günü Ermeni'nin mağazasına yine vardık. Ermeni bizi görünce çırpınıyor, tepiniyor. “Bre Kerim hala burada mısınız? Bugün Uşak düştü. Türk ordusu yıldırım süratiyle ilerliyor” diyordu. Biz asıl haberi Ermeni'den alıyorduk. Biz içimizden seviniyor, Ermeni'ye sezdirmiyorduk. Köye gelmeye karar verdik fakat vaziyet icabı İkinci Kordon'dan yolcuların vesika alması mecbur tutulmuştu. 
Birer vesika aldık. Kordon boyları ve Kemeraltı caddelerinde yaralı kamyon ve arabalarından geçilmez olmuştu. Her taraf Yunan yaralıları ile dolmuştu. 

Kahvede oturuyorduk, garson geldi. Bize dedi ki: “Arkadaşlar burada oturmayın. Beş dakika önce Ekmekçibaşı sahibi Ahmet Bey ile bazı ileri gelen zevatı Yunan devriyesi aldı, götürdü. 
Odanıza çıkın”. Yukarı çıkınca salonda yuvarlak bir masada Çerkez Ethem ve birkaç arkadaşı baş başa konuşuyorlardı. Ethem'i Bursa'dan tanırım. Bu son görüşüm olmuştu. İhtimal kaçmayı tasarlıyorlardı. Akşam Kemer istasyonuna gelmek üzere faytona atlayarak Kemer'e geldik. Treni sorduk, sabaha karşı dediler. Tekrar otele dönmek mecburiyetinde kaldık. Kerim bana diyordu ki: “Şurada Mama isminde bir Ermeni kadının oteli var, beni tanır, orada kalalım”. Arkadaşım saftı tuzağı, yakını düşünemezdi. “Kerim” dedim. 

(Devam edecek) 

-XI- 

“Şu vaziyete bak, Rumlar kudurmuş iki tarafa saldırmaktalar. 
Bizim yatacağımız yer kimin otelidir. Düşün senin belinde 800 lira 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var, pisipisine öldürteceksin. İşte Mama istersen, biz otele gidiyoruz”. Bir fayton çağırarak Ekmekçibaşı Oteli'ne tekrar döndük. 
Polis karakolunu geçer geçmez arabaya toprak atılarak birbirimizi görmez hale geldik. O caddeler tıklım tıklım dolmuş, mahşeri bir kalabalık, sanki İzmir'de hiç Türk kalmamış arabalarımızın bir tecavüze uğramayacağını ümit ediyorduk. Otele geldik, geceledik. 
Sabahleyin bir fayton çağırdık. Kerim, Ali Kılınç, Erbeyli'den Fotoğrafçı Hakkı -üçü de berhayat (sağ)- bir de ben Kemer'e geldik. 
İstasyona bir tren gelmiş, Rum, Ermeni, Yahudi muhacirleri ile doluydu. Bizim tren geldi, bindik. Fakat bizden başka Türk yolcu yoktu. Bütün katar Rum, Ermeni, Yahudi ile doldu. Bunlar, kimi bırakmış olduğu ana babasını, kimi çoluk çocuğunu, kimi eşyasını almak için Aydın'a geliyorlardı. Fakat bizim halimiz ne olacaktı. Trende dört Türk'tük, Allah sonumuzu hayırlı eylesin, Allah korusun. Fakat onlar kendi can kaygılarına düşmüşlerdi. Bize bir şey demiyorlar, bizi korkudan görmüyorlardı. Akıbetlerinin ne olacağını düşünüyorlardı. Selçuk istasyonuna geldik, ne görelim. 
Kuşadası, Selçuk, Çirkince ve sair civar Rumları toplanmışlar, iğne atsan yere düşmez. Kiminin yatağı yorganı, kiminin eşyası, kiminin çocuğu sırtlarında trene hücum ediyorlar, treni geri çevirin bizi İzmir'e atın sonra Aydın'a dönülsün diyorlardı. Tren epeyce kalmıştı. Arkadaşımız Hakkı cebindeki emanet mektuplardan şüphelenerek yırtmak için balkona çıkmış, kendisini gören askerler alıp götürüyorlar, bir asker bize gelerek: “Haydi siko” (kalk) diyerek bizi aldılar. Fakat yürümenin imkânı mı var. Asker yol açıyor, biz yürüyoruz. İşte öleceğimiz gündü kalbim çarpıyor muhakkak öldürüleceğimize kani idim. Ufak tahtadan yapılmış bir barakanın penceresine yanaştık. Bir çavuş başucunda bir zabit. 
Çavuş bize sordu: “Nereden geliyorsunuz?” “ İzmir'den”, dedik. 
“Ne iş yaparsınız?” “İncirci”. “Bilet var?” “Var deveci”, yarım biletleri gösterdik. “Vesika var?” “Var”, ibraz ettik. “Haydi, buruş” (yani gidin) dedi. Güç halle trene geldik. Aman yarabbi tren kalksa mütemadiyen dua okuyorduk. Hareket ettik. Çamlık, Ortaklar, Germencik. Aynı vaziyet, her Rum ve Ermeni yatağı yorganı sırtında vasıta bekliyordu. Çünkü Mustafa Kemal askeri taşkın coşkun sel halinde akıp geliyor, düşmanın memleketi yakıp yıkmasını ve onun kısmi küllisinin kaçmasına mahal vermemek için yıldırım süratiyle ilerliyordu. Nihayet Erbeyli istasyonuna geldik. 
Sızlar sinek yok, ıssız korkunç bir hal almış istasyonda ne kadar asker, hamal, bakkal, meyhaneci ne kadar sivil varsa hatta istasyoncular bile, hepsi kaçmıştı. Bize bir ürperme geldi. En doğrusu köye çıkmaktı. Akşam oldu. Rahmetli babamı ikaz ettim. Vaziyet lehimizde fakat düşmanın gerisi Aydın'dan çekilinceye kadar ayakaltında bulunmayalım, dağa çekilelim dedim. Ve öyle yaptık. 
Köyümüzün üstündeki tepeye çekildik. Köylüler de çekiliyorlardı. Kalbimde bir hakikat vardı, artık memleket düşmandan temizleniyordu. İşte kalbimdeki o inancım bana emretti. Bir büyük bez buldum buluşturdum, bir parça beyaz bezle ay yıldız yaparak hamurla yapıştırdım. Koydum. Ertesi günü dağın tepesine halk ile beraber çıktık. İki gün sonra Yunanın arkası çekiliyordu. Köyümüze de çetelerimiz gelmeğe başlamıştı. Bize müjdeler getiriyorlardı. Düşman kuvvetleri çifte makineli trenle rezil, sefil bir halde arkası kesiliyordu. Nihayet Aydın, İncirliova ve Erbeyli istasyonunu terk ederek gidiyordu. Şanlı efelerimiz de “peşini İzmir'e kadar takip edeceğiz” diyorlardı. Uzun bir sırık temin ettim. Yıllardan beri kalbimizde tahassürle yaşatıp özlediğimiz şerefli bayrağımızı sırığın ucuna çekerek erkek kadın çoluk çocuk sevinçli gözyaşı akıta akıta ve hıçkırarak ağlayan boğuk seslerle “Yaşasın Mustafa Kemal Paşa” diye bağıra bağıra köy camiine indik ve şerefli bayrağımızı diktik. Bu uğurda şehit düşen kardeşlerimin ruhları şad olsun. 
Germencik Ömerbeyli Köyü'nden 
1311 doğumlu Nuri Özkan 
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8. Mustafa Akı, “İstiklal Savaşında Ayvalık Cephesi”, 
Ege Ekspres, Tefrika 54 ve 55 


1330 (1914) senesi Nisan ayının beşinci günü, 24 yaşımda 
olarak Ayvalık Tapu Memurluğu vazifesine başladım. Ayvalık'ta, Başbakanlarımızdan Refik Saydam zamanında Başbakanlık Müsteşarı olan hakiki bir Türk Vehbi Demirel kaymakam olarak bulunmaktaydı (rahmetli). Birinci Cihan Harbi'nin bitmesine yakın Çanakkale'ye vali olarak tayin edilen Kaymakam Vehbi Bey'in yerine tayin olunan Osman Nuri ismindeki kaymakam ise, tamamen Türk aleyhtarı bir soysuzdu. Bu sırada malum olduğu veçhile Ayvalık'ta mevcut Ali Çetinkaya kumandasındaki 172. Alay'ımıza mütarekenin yapılması ve İzmir'imizin işgalini müteakip memuriyetten istifa ederek iltihak ettim (katıldım). 

Ali Çetinkaya, düşmanın yapacağı çıkartmanın gününü evvelden kestirerek, alayına ait ağırlıklarını ve telgrafhanedeki malzemeyi söktürerek Ayazmend (Altınova) yolu üzerindeki kışlalara taşıtmıştı. Ayvalık'ta yalnız kendisiyle Edirneli Üsteğmen Fahri kumandasındaki inzibat bölüğü kalmış bulunuyordu. İşgalden bir saat evvel Üsteğmen Fahri bölüğü ile birlikte Ayvalık'a hâkim tepelere çekilmiş, Fahri etrafı gözetlemek üzere başını gizlediği yerden çıkardığında, Ayvalık Rumlarından Panayoti'nin yeğeni 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Resim 10. Mustafa Akı'nın Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. 


Hıristo'nun atmış olduğu kurşunla ilk şehidimizi verdik. (Kahraman şehidimizin kabri Kurufitilya tepesinde bulunmaktadır.) İki gün sonra Edremit Kaymakamı 
Hamdi Bey ve Burhaniye 
Kaymakamı Özdemir Salim Bey ve maiyetlerinde 
200 kişilik milli kuvvetler 
geldiler ve karargâhlarını 
Kerem Köyü'ne kurdular. 
Ali Çetinkaya'nın karargâhı 
Murateli'nde idi. 6 Haziran 1335 tarihinde Edremit 
Kaymakamı Hamdi Bey elindeki kuvvetlere Ayvalık'a hücum emri veriyor, Yunan top mevzilerine kadar sokuluyorlar. Fakat ellerindeki cephane bitmek üzere olduğundan Kerem Köyü'nden 
Koca Ahmet adlı kahramanı 
Murateli'ne göndererek bir sandık cephane istemişler, bana gelen bu kahramanla hemen bir sandık cephaneyi gönderdim. Hamdi Bey kuv- 


vetleri de çarpışmaya devam ettiler. Araplar Köyü'ndeki mevzileri teftişe giden Ali Bey, karargâha Murateli'ne döndüğünde kendisine durumu anlattığımda, Hamdi Bey ile yapmış olduğu telefon konuşmasında Ali Bey, kendisinin Ayvalık'a taarruz ederek ele geçirebileceği, fakat bununla beraber Rumların da kuvvetlerimiz hakkında bilgi edineceklerini ve düşmanın daha fazla kuvvet getirebileceğini ve hücum ederek onun karşısında barınamayacağımızı, o zaman “düşman yürüyecek bütün köyleri yakıp yıkacak ve katledecek” dedi. Bu arada daha sonra konuştuğum ve rahmete kavuşan Balıkesir Vilayet Encümen azalarından ve ticaret odası umumi katiplerinden arkadaşım Ekrem Çavuldur'un ifadesine göre, Hamdi Beyin yaptığı hücumda taarruza biraz daha devam etselerdi Yunanlıların Ayvalık'ı terk edeceklerini söylemişti. Nitekim Hamdi Bey'in taarruzundan iki gün sonra Yunanlılar, mütareke talebinde bulunmuşlardı. Ali Çetinkaya bu istek üzerine bu işe beni memur etmiş ve yanıma Murateli'nden Berberoğlu İbrahim Ağa'yı alarak gittim, karşı taraftan da Ayvalıklı iki Rum geldi. Rumlar beni tanıdıklarından bir gece evvel Kerem Köy'de eğlenmekte olan Hamdi Bey kuvvetlerinin çaldıkları davulların sesinin ne olduğunu sordular. Ben de yeniden 10 bin asker geldiğini, beraberlerinde deve kollarının bulunduğunu ve bol miktarda erzak getirdiklerini söyleyince ve hatta sözlerime Karayazoğlu Hasan Ağa'nın koyunlarını da para ile aldıklarını ilave edince Rumların beti benzi attı. Kendi kuvvetleri için, “bu herifler bizim başımızı yiyecekler” dediler... 
Hududu, Ayvalık tepeleri Yunanlılarda, Zeytinlikler ve hâkim tepeleri bizde kalmak üzere çizdik ve Ayvalık'a giriş çıkışın bizim kumandanın imzasıyla olmak üzere bir zabıt tuttuk ve imzaladık. 
Durumu Ali Çetinkaya'ya bildirdiğimde memnun oldular. 

Üç gün sonra Bergama'dan ismini unuttuğum bir zabit başkanlığında bir heyet geldi. Ali Bey'le görüştüler ve gittiler. 

Rahmetli Ali Çetinkaya beni çağırarak, hat çavuşu Ahmet Efendi'yi alarak muhaberenin temini için kestirme bir hat çektirmemi istedi. Biz de gidip hattın planını çizip döndüğümüzde yolda Bergama üzerinde siyah bir bulut bulunduğunu gördük. Ben durumu rahmetli Ali Bey'e bildirdim. Sonradan öğreniyoruz ki Çaçan Hamit Çavuş ve Tahsin Hoca ismindeki iki vatansız tarafından davet edilen Yunan Kuvvetleri'nin geldiğini gören Bergama'dan karargâhımıza yukarıda geldiğini bahsettiğimiz ismini unuttuğum vatansever Türk evladı zabitimiz tarafından, düşman eline geçmemesini temin için yakılan cephaneliğin dumanlarıymış. 

(Devam edecek) 

-Il- 

13 Haziran 1919 günü rahmetli Ali Bey, Cemal Bey'e emir vermiş, Binbaşı Cemal Bey kahraman bir vatan evladı olan Okçularlı İsmail Efe ve Bağyüzü'nden Rıza Efendi'yle civar köylerden toplanan 200 kişilik bir kuvvetle Bergama'ya hareket ettik. 15-16 Haziran 1919 gecesi yapmış olduğumuz baskın iyi netice vermiş, böylelikle Binbaşı Cemal Bey ve Ayvalık Jandarma Komutanı Yüzbaşı Dizdar Beylerin komutasındaki kuvvetlerimiz 700-800 kişilik Yunan kuvvetinden ancak 100 kadarının kaçması, diğerlerinin Bergama içinde yok edilmesiyle Bergama'mızı ele geçirmiştik, biz de üç şehit vermiştik. Fakat kaçan 100 kişilik palikarya grubu Menemen'imizi basmışlar ve başta Kaymakam olmak üzere müdafaasız halktan intikamlarını almışlardı. 17 Haziran 1919 Çarşamba günü Kazım Paşa (Özalp) Bergama'ya gelmiş ve gazamızı tebrik etmişti. 

18 Haziran 1919 Perşembe günü Yunanlılar, Dikili'ye 3 alay 
asker çıkarmışlardı. Biz de mevzilenmiş vaziyette onları bekliyorduk. Çünkü Menemen'in akıbetine Bergama da uğrayabilirdi. 
Karşımızda karnını ekmeğimizle yıllarca doyuran kahpe bir milletin evlatları palikarya piçleri Efzonlar vardı. Biz mevzileri tuttuğumuz müddetçe Bergama halkı da kaçmıştı. Fakat bu arada üzüntüye değer bir hadise vukua gelmiş, buna çok üzülmüştük o da civardaki çetelerin kaçan halkı soymalarıydı. 

Bütün bu kaçış işinde bilhassa Binbaşı Cemal Bey'in becerisizlik ve korkaklığının büyük tesiri mevcuttu. Bu arada rahmetli Ali Bey'e durumu bildirmek üzere gittiğimde yolda kendisine rastlayarak geri döndük. Cemal Binbaşı'yı da Bağyüzü'nde bulduk. 
Bunun üzerine Ali Bey nereye gittiğini sorup onu da yanına alarak geri geldik ve orada Binbaşı Cemal Bey'e Ali Bey, “bu ana kuzularını, bu vatan evlatlarını bırakıp nereye gidersin?” dedi. 

Karargâhımızın bulunduğu Murateli'ne döndüğümüzde, 24 
Haziran 1919 tarihinde yakından tüfek seslerinin gelmeye başladığını duyduk. Etrafı gözetlemeye başladım, sonradan öğreniyoruz ki Burhaniye'de Hacı Ali Bey rahmetli (Enver Güreli'nin babası) Yunanlılarla çarpışıyor. Bu sırada karargâhta istirahatta bulunan Edremit Kaymakamı Hamdi Bey ile Burhaniye Kaymakamı Özdemir Salim Beyler muzip arkadaşlarından birisi (ismini hatırlayamadığım) düşman geliyor denince ikisi de kalktılar, hemen yola revan oldular. Silahımı alarak yola çıktım. Yolda Zeytinli Köyü”nden maalesef cepheyi terk eden 9 kişiye rastladım. 
Bunlardan 5 tanesi bilahare Burhaniye'de kurşuna dizilmişlerdir. 
Daha ileride Hamdi Bey ve Özdemir Salim Bey'e şose üzerinde rastladım. Onlardan ayrılarak Gömeç'e gittiğimde, Gömeç'in tamamen boşaldığını gördüm. Hemen telefonla Burhaniye Jandarma Komutanı Hüsnü Bey'i bulup durumu anlatarak Gömeç'in boşaldığını, Burhaniye'de de bir paniğe meydan vermemek üzere tertibat alınması gerektiğini söyledim. Ben de Burhaniye'ye yatsı namazı sırasında vardım. 

Jandarma Komutanı Hüsnü Bey, Hoca Mehmet Efendi, Hacı Talih Kuvayı Milliye Karargâhı'nda oturmuşlar beni bekliyorlar, konuştuk ertesi gün oradan ayrılarak Gömeç'e geldim. Ali Bey'i Dursun Tepeleri'nde buldum. Bir iki çarpışma yaptık. Karargâhımızı daha sonra Karaağaç'ta kurduk. Bir buçuk sene orada kaldık. Eğer Soma Cephesi bozulmamış olsaydı, biz daha orada kalacaktık. 
Mecburen Agunya üzerinden Kemalpaşa tarikiyle Bursa'ya gittik. 
Orada cepheden cepheye gezerken, Sabri Paşa kumandasındaki üçüncü fırkada çalışırken ve Alay Kumandanı Kadri Bey'in yanında iken Yunan cephesi bozuldu. Yollarda gelirken Türk kadınlarının kazıklar üstüne oturtularak kucaklarına çocuklarının verildiğini, memelerinin kesilmiş vaziyette kazıklara oturduklarını göre göre Sabri Paşa kuvvetleriyle birlikte istiklalimiz için ilk çarpışmaya başladığım Ayvalık'a döndüm. 

Halen emekliyim ve İstiklal Harbi tarihimizin hatıralarımın yukarıda yazdığım kısımları bir kısmını teşkil etmektedir. Bir daha Allah milletimize bu acı günleri yaşatmasın. 

Mustafa Akı 
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9. İzzettin Suner, “Bergama Baskınında İlk Kurşun”, 
Ege Ekspres, Tefrika 56, 57 


-— 

15 Mayıs 1919 düşmanın İzmir şehrine girdiği haberi 
Bergama'da yıldırım süratiyle yayıldı. Herkesin heyecan ve teessürü (kederli olarak içlenmesi) yüzlerinden okunuyordu. Ne olacak? 
Ne yapmak lazım? sualleri her Bergamalı'nın dilindeydi. 

Hürriyet ve istiklalleri üzerine titreyen Bergamalılar derhal harekete geçerek teşkilat yapmaya başladılar. Bir taraftan belediye meclisi düşmana karşı tutulacak hat ve hareketin tayinini kararlaştırırken, diğer taraftan müdafaa tedbirleri alınıyordu. Cephane Memuru Nuri Bey, teşkilat kurmak üzere faaliyetine devam etmekte, Şube Reisi Binbaşı Münip Hilmi Bey'in riyasetinde (başkanlığında) toplanan reddi ilhak heyeti gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyordu. Tam bu sırada genç bir zabit Bergama'ya geliyor. Bu genç zabit Erkânı Harp Yüzbaşısı Kemal Bey'dir. Bergama'daki hareketi bir kat daha hızlandırarak kuvvet ihzarına (hazırlamaya) çalışıyordu. 

Yüzbaşı Kemal Bey teşkilatta çalışabilecek elemanları toplayarak gerekli direktifleri vermiş ve memleketin müdafaa imkânlarını anlatmıştır. 

Bunun üzerine herkes aldığı talimata uyarak teşkilata başlamışlardır. Bir taraftan merkez köylerinde Kozak, Turanlı, Kınık 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ve Zeytindağ bölgelerinde hazırlıklar yapılıyor, diğer taraftan kasaba dahilinde ev ev toplanarak müdafaa teşkilatı kuruluyordu. Terhis olmuş ihtiyat zabitlerinden 
(yedek subaylardan) istifade etme düşüncesiyle belirli şahıslar birer birer davet ediliyor, hep beraber müdafaa hazırlıkları görüşülüyordu. 

Kati karar düşmanı ret ve def etmekti. 

Osmanlı Hükümeti zamanından beri daima yabancı amaline (emellerine) 
hizmet etmekle tanınmış eşkıya Çerkez Hamit ve arkadaşı Fransız Ömer bu defa 
İngiliz Hükümeti hesabına 
Osmanlı o Hükümeti'nden aldıkları direktif üzerine faaliyete geçmişler ve Tuzcu 
Mustafa Efe ile Bektaşi iğfal ederek (yanıltarak) kendi menfur (iğrenç) hareketleri- Resim 11. İzzettin Suner”in Ege Ekspres'te ne alet ediyorlardı. yayımlanan mektup-anısı. 

Çerkez Hamit ve avenesi (yardakçıları) düşmana karşı yapılan bu hazırlıkları baltalamak, halkın milli heyecanını bozguna uğratmak için Yüzbaşı Kemal Bey'in bir Ermeni olduğunu, düşman hesabına çalıştığını, bir Ermeni'nin sözüne uyarak muntazam düşman kuvvetlerine karşı durmanın memleketi felakete sürükleyeceğini hemen her yerde propaganda ediyordu. Çerkez Hamit'in malum karakteri bu propagandalara kimseyi inandıramamıştır. 

12 Haziran 1919 Perşembe günü düşmanın Bergama'ya yaklaştığı haber alınıyor. Hazırlanan bir kısım müfreze ile kasabanın 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iki kilometre dışında, kazan ocakları mevkiinde ilk müdafaa hattı tesis ediliyor. Yüzbaşı Kemal Bey bu müfrezenin idaresini kendi üzerine alıyor. 

Düşmanın Bergama'ya yaklaştığı duyulunca heyecan büsbütün artmıştır. Kemal Bey'in bir miktar daha kuvvet toplamak üzere Bergama'ya dönerken kendisine yaklaşmakta olan dört atlının yanlarına sokulmuş, bunların Çerkez Hamit ve arkadaşları olduğunu görmüş, ayrılmak üzereyken birdenbire ve ani bir hareketle üstüne atılan Çerkez Hamite silahını kaptırmış eli kolu bağlanarak götürülmüştür. 

Müdafaa mevzilerinde bulunan müfrezenin yanına giden Çerkez Hamit, müfrezenin başında Adalı Mehmet Efe'yi buluyor. 
Mehmet Efe'ye hitaben: “Ulen Mehmet! Vatanı biz sizin gibi düşünmüyor muyuz? Bu Ermeni'nin lafına bakıp koca düşman ordusuna karşı durulur mu? Memleketin başına ateş mi açmak istiyorsunuz?” diye bağırıyor. 

Mehmet Efe ve müfrezesi bu laflardan dolayı öfkelenmişler. 
Hamite bağırarak “düşman gelirken eli kolu bağlı karılar gibi oturmaktan utanmaz mısın?” 

“Biz Bergama'yı müdafaaya karar verdik. Sen bildiğini yap” demişlerdir. Tam bu sırada düşmanın yaklaştığını gören Çerkez Hamit, atını Yunan süvarilerine doğru sürmeye başlamıştır. Bu durum karşısında Kemal Bey'in gelmediğini gören müfreze civar dağlara çekilmek zorunda kalmıştır. 

Çerkez Hamit alçakça hareketine bir kahraman süsü vererek Yunan süvarilerinin yanına geldiği zaman, Kemal Bey'in ellerini Tuzcu Efe'nin çözdüğünü ve kaçırıldığını görünce hiddetleniyor ve Kemal Bey'in kaçtığı istikamette takibe başlıyor. Aradan çok az zaman geçtiği için henüz gözden kayıp olmayan Kemal Bey'i yakalayarak düşmana teslim ediyor. 

Hadise halkı büsbütün müteessir (kederli) ediyor. Kasaba dahilinde Kaymakam Rasim Bey'in hazırladığı teşkilat emre amade (hazır) işarete muntazır bekliyordu. Halk, artan heyecanını zapt edemiyordu. Bir yanlış hareketin zararlı olabileceği düşüncesiyle kararlaştırılan işareti sabırsızlıkla bekliyordu. 

(Devam edecek) 
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-Il- 

Kendilerini Çerkez Hamitten başka kimsenin karşılamadığını gören işgal kumandanı hükümet konağının avlusuna giderek kaymakamı çağırıyorsa da mert bir adam olan Kaymakam Rasim Bey, “kumandanınız görüşmek istiyorsa makamıma gelsin” cevabını vermiştir. Bunun üzerine hiddetlenen işgal kumandanı kaymakamı makamında ziyaret ederek kaymakama: “Bergama'nın daveti üzerine asayişi temin maksadıyla Bergama'yı işgal eyledim” demiş. Bunun üzerine Kaymakam Rasim Bey vakur ve Türk'e yaraşan bir asaletle: “Bergama'nın böyle bir daveti yoktu. Asayiş mükemmeldir. Kasabada hiçbir Hıristiyan ahali yoktur. İşgalinizi protesto eder ve derhal kasabayı terk etmenizi bildiririm” cevabını vermiştir. 

Bu sert cevap karşısında asabileşen işgal kumandanı makamı terk ederek derhal Akropole bir iki katır topunu, Kula Bayırı'na, Dikili Sultan Tepe'ye ve kasabanın diğer hakim yerlerine ağır makineli tüfeklerini yerleştirmiş, kasaba içinde devriyeler gezdirme- ye başlamıştır. 

Halkın asabı büsbütün gerilmiş, ne olacaksa bir an evvel olsun gibi sabırsızlıklar başlamıştı. Bu sırada Bekir Sıtkı Bey ile Süleyman Bey işgal kumandanını ziyaret ederek Kemal Bey'in serbest bırakılması hususunda teşebbüste bulunmuşlar ve işgal kumandanının istediği taahhüdatı (şartları) kabul ederek Kemal Bey'i tahliye ettirmişlerdir. 

Bunu haber alan Çerkez Hamit, işgal kumandanına koşarak Kemal Bey'in bırakılmasının bir felaket doğuracağını anlatınca telaşa düşen işgal kumandanı derhal müfreze çıkartarak Kemal Bey'i takibe başlamışlardır. 

Mütekait (emekli) Yüzbaşı Rauf Bey'in refikası (eşi) İsmet Hanım'ın evinde gizlenen Kemal Bey, hususi surette hazırlanan bir arabada yatak dengine sarılı olarak Soma istikametinde kaçırılırken aksi bir tesadüf eseri işgal müfrezesinin eline geçmiştir. 
İşgal kumandanının karşısına çıkarılan Kemal Bey: “Beni öldüreceğinizi biliyorum. Bu şekilde hareketiniz bir askere yakışmaz. 
Divanı Harbe verir, mahkemem rüyet edildikten (görüldükten) sonra cezalandırabilirsiniz. Yoksa bu hareketiniz bütün dünya 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mevzuatına ve aynı zamanda sizin için de çok tehlikeli olacaktır” demiştir. 

Endişelenen işgal kumandanı 14 Haziran 1919 Cumartesi günü Dikili yolu ile Kemal Bey'i İzmir'e sevk etmiştir. 

Kemal Bey'in kurtulmasına imkân olmadığını gören bu acı hareketten müteessir olan Bergamalılar, ihzarına çalıştıkları kuvvetlerin bir an evvel harekete geçmesinin zamanı geldiğini, vakit 
kaybetmenin daha ağır neticeler doğurabileceğini düşünerek 15 
Haziran 1919 Pazar günü kasaba dahilinde ve haricindeki kuvvetlerle irtibat temin ederek, düşmana ait telefon telgraf hattını kesmişlerdir. İşte böyle bir günün akşamında Ayşe Bacı Mahallesi'nin çıkmaz bir sokağında küçük bir ev dolup boşalıyordu. 

Parola “kasatura” cevap “kurşun” olarak tespit edilmişti. Henüz on altıncı yaşında bulunan Mehmet elinde tüfek, parolasını öğrenmiş büyük bir dikkatle dinliyordu. 

Kozaktan Fehmi Çakıcı, Molla Halil, Nasuh Hoca ve kızanları, Turanlı'dan Mehmet Ali Çavuş, Hüseyin Bey ve kızanları, Karaçepişli Mehmet Bey müfrezesi Kaşıkçı, Amaganlar ve civar köylerden gelen kuvvetlerle düşman çember içine alınmıştı. 

Güneşten tunçlaşmış yüzlerde kendine güvenin asil ifadesi vardı. Çarıklarının üstleri yırtılmış, çelikleşmiş insanlar hareket halinde. 

Bir anda dışarıdan gelen işaretle harekete geçen kuvvetler içeri- den ve dışarıdan ateşe başlamışlardı. “Allah Allah” sesleri göklere yükseliyordu. Düşman neye uğradığını anlayamamıştı. Müsademe (çatışma) bütün şiddetiyle devam ediyordu. Bergama baskını her şeyden evvel milli imanın eseridir. Bütün Bergama, tüyler ürpertici manzaranın karşısında hürriyet ve istiklal için çarpışanların heyecanını yaşıyordu. İkindi ile akşam arasında başlayan müsademe gece yarısına kadar devam etmişti. Bir tabur piyade, bir bölük süvari ve bir cebel bataryasından ibaret olan düşman kuvvetlerinden 30-40 kişi kurtulabilmiş ise de bunların bir kısmını yollarda köylüler imha etmiş, bir kısmı Menemen'e ulaşarak Bergama'da yedikleri tokadın acısını çıkarmak maksadıyla katliama başvurmuşlardır. 

Bu harikulade muzafferiyet Türk topraklarında düşmana karşı 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patlayan ilk kurşunun zaferidir. Bu zafer milli mücadele tarihimizde Bergama ve Bergamalılar adına ölmez bir menkıbe olarak yaşayacaktır. Bergama'da patlayan ilk kurşun bütün yurtta milli hareketin örneği olmuştur. 

Bergama bu suretle kahramanca mücadele etmiş, düşmanı dört günlük misafirlikten sonra acı bir mağlubiyete uğratarak kovmuştur. Bu savaşta çarpışan kahramanlara sonsuz saygı hislerimizi ifade ederken, aziz şehitlerimizin ruhlarını taziz etmeyi vazife sayarız. 
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10. Emekli Komiser İhsan Zorzaman, 
“İzmir'imiz Nasıl İşgal Edildi?”, 
Ege Ekspres, Tefrika 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 


-İ- 

15 Mayıs 1335 faciasına takaddüm eden 14 Mayıs 1335 Çarşamba günü işgalin vuku bulacağı şöyle anlaşılmıştı. Ben o sırada Çorakkapı (Polis) Merkezi Komiseri ve daire müdüriyet hesap memuru vekili idim. Gündüzleri dairede vazile görür, geceleri merkezde çalışırdım. Merkezde İsmail Hakkı isminde zeki ve çalışkan bir müavinim -komiser muavini- vardı. Onunla telefonla muhavere ederdik (konuşurduk). Çarşamba günü ben hesap dairesinde çalışırken saat dokuz buçuk raddelerinde muavin İsmail Hakkı telefon ederek sivillerden bir mühim rapor aldığını, Yunan Konsolosluğu”ndan yerli Rumlara asker elbisesi tevzi ettiklerini söyledi. Bilumum Rum milletine mi, yoksa genç kısmına mı ve bunlar arasında Ermeniler de mi var? Bunu tahkik ve tetkik ederek (araştırıp inceleyerek) bana bildirmesini söyledim. 

Daireden çıktım, şimdi Sakız Pazarı olan dükkanda Vasilaki isminde bir Rum var idi, aynı zamanda kadehle rakı da satardı. Baktum dükkânında kimse yoktu. “Vasilaki bana bir kadeh rakı ver” dedim. Vasilaki bir bana bir de kendisine doldurdu. Beraber rakıları içtik. Evvelden beri kendisiyle gizli şeyler konuşurduk. Benim 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sormama meydan bırakmadan “yarın ya çıkma evden veyahut sivil giyin. 
Çünkü yarın İzmir'e Yunan çobanları geliyor” 
dedi ve ekledi: “Bu eşkıyalar İzmire geldi, bizim ağzımızın tadını kaçırdı” 
dedi. Eşkıya dediği Metropolit Hrisostomos"tu. 
Şimdi de bir eşi Kıbrıs”ta türedil 

Doğruca daireye geldim. Muavin İsmail'in telefonla aradığını söy- Resim 12. Emekli Komiser İhsan Zorzaman’ın lediler. Telefonu açtım. Ege Ekspres'te yayımlanan mektup-anısı. 
Muavin İsmailden sordum. Yalnızca gençlere tevzi edildiğini, bazı fedai Ermeniler de dahil olduğunu söyledi. Polis müdürüne gittim. O sırada Polis Müdürü Fikri Faik idi: 

Müdüre yarın İzmire Yunan askeri çıkacağını istihbar ettim. Aynı zamanda “merkezden ve muavinden telefonla Yunan Konsolosluğu'ndan yerli Rumlara asker elbisesi tevzi edildiğini (dağıtıldığını), sivillerden aldığı rapor üzerine bana bildirdi” dedim. İşte bu sırada Cemil Bey de elinde bir kayıt ile geldi. Cemil Bey kısmi adli reisi idi. “Cemil bak İhsan ne söylüyor” dedi ve benim söylediğimi anlattı. Cemil Bey de “evet” dedi. “Ben de şimdi taharri (araştırma) komiserliğinden aldığım raporu takdime geldim” dedi ve elindeki yazıyı uzattı. Müdür okuduktan sonra “pekâlâ siz gidin ben valiye çıkayım anlatayım” dedi. Biz çıktık, dairemize gittik. On dakika sonra zil çaldı. Cemil Bey ile beraber gittik. Müdür; “Vali Bey o evhamdır diyor vazifenize bakın” kumandası verildi. 

Müdürün odasından çıktım doğruca kışlaya gittim. Erkânı Harbiye Binbaşısı Bağdatlı Abdülhamit Bey'i aradım. Paşanın yanında olduğunu söylediler. Paşanın makamına gittim, yaverine paşadan içeriye girmek müsaadesini almasını istedim. İsmini hatırlayamadığım genç bir mülazımı evvel idi. İçeriye girdi ve hemen çıktı. 
“Giriniz” dedi. Nadir Paşa'ya resmi tazim ederek (selamlama yaparak) istihbaratımızı anlattım. İkisi de hayretle yüzüme baktılar ve “hayır böyle bir şeyden ordunun malumatı yoktur. Ancak; mütareke ahkâmına tevfikan (şartlarına uygun olarak) Amerikalılar Yenikale'yi teslim alıyorlar” dediler. Daireye geldim, tekrar müdürün yanına gittim. Kolordudan aldığım havadisi söyledim. 
Aynı zamanda Maliye Nezareti'nin bir tamimi (bildirgesi) olduğunu düşman tehlikesi mahdut (belli) olan yerlerde nukut (nakit paralar) ve evrak ile kıymetli eşyayı emin bir bankaya teslim edin diyordu. Defterlerimizi, “zikıymet” diye anılan emanet eşyayı çarşıdan mubayaa edeceğimiz (satın alacağımız) sandıklara koyup Osmanlı Bankası'ndan bir büyük kasa isticar ederek (kiralayarak) oraya ihtiyaten temin etsek muvaffak olacağı fikrindeydim. 

(Devam edecek) 

-Il- 

Muvafakat etti (uygun buldu). Daireye geldim emanet memuru Cemalľe ne kadar zikıymet eşya olabileceğini sordum. Dairede eski bir sandık vardı, onunla mukayese ederek iki sandık, bir sandık da defter ve evrakımız üç, bir de ihtiyat olmak üzere dört sandık alınması lazım geldiğini tespit ettikten sonra Osmanlı Bankası'na telefon ederek kasa sordum. İki dakika sonra üç numaralı kasa emrinizde diye bildirdiler. Hemen çarşıdan dört sandık mubayaa etmelerini emanet memuru Cemal ve hesap katibi Ahmet efendilere söyledim ve çarşıya yolladım. Bunlar gittikten sonra müdürün kapıcısı gelerek “müdürün çağırdığını” söyledi. 
Gittim. Vali Bey buna razı olmadığını çünkü halkı heyecana sevk edebileceğini, bu gibi hallerden tevakki edilmesini (sakınılmasını) emrettiğini bildirdi. Bir arabaya yükleyerek Osmanlı Bankası'na götüreceğimiz sandıkların, halkın hiçbir veçhile heyecanına mucip olmayacağını ancak işgal sahih olduğu takdirde maddi ve manevi mesuliyet olduğunu ve bu itibarla kendimi bundan ibra ettiğimi (uzak tuttuğumu) söyledim ve makamdan çıkarak merkeze gittim. Bu sırada saat on bir buçuğa geliyordu. Kemeraltı semtinde bir iki tanıdık tarafından sual ve cevaba maruz kaldı isem de Tilkilik ve Çorapkapı semtinde hiçbir kıpırtı yoktu. 
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Merkezde arkadaşlar tereddüt içinde idiler. Onları teskin ve teşci ettim. Saat ikiyi geçmişti. Telefon çaldı, müdür çıktı. Acele daireye gelmemi söyledi. Bir faytona binerek müdüriyete gittim. 
Ben ayrıldıktan sonra arkadaşlar mubayaa ettikleri sandıkları getirmişler. Müdür “aman İhsan sandıkları iade et, bu herif ile başımıza iş çıkarmayalım” —Vali İzzeti kastediyordu- “pekâlâ” dedim ve sandıkları geri gönderdim. Fakat bu sırada Kemeraltı'nda heyecan kendiliğinden kabarmış ve bizim almak istediğimiz tedbir beyhude bir evhama (kuşkulara) kurban gitmiş idi. Bu sıralarda Kemeraltı'nda gürültü çoğalmaya başlamıştı. Telefonla Muavin İsmaili buldum, merkezdeki vaziyeti sordum. “Hareket başladığını fakat izam edilemeyeceğini” (lüzumundan fazla önem verilemeyeceğini) söyledi. Ne vaziyet alacağımızı sormak için makamında müdürü aradım. Kapıcısı yarım saate yakın bir zamandan beri çıkıp gelmediğini söyledi. Aklâm (kalemlerde çalışan) komiserleri hep bana soruyorlardı. Ben de kendileri gibi bir şeyden malumatım olmadığını ve ne suretle hareket edeceğimizi müdürden sormak istedim ise de bulamadığımı söyleyerek daireden ayrıldım. 

Hükümetten çıktım ve bir faytona binerek merkeze —Çorakkapı, şimdiki Basmahane- gittim. Arkadaşlarda telaş gördüm. 
Kendilerine metanet (kuvvetli olma) tavsiyesinde bulundum. Fakat halk kaynaşmaya başlamıştı. Bir kafile şeklinde gelerek vaziyeti sordular ve izahat istediler. Ortalık kararmaya başlamıştı. 
Müdürü telefonla aradım, ne kendisi ve ne de kapıcısı çıkmadı. 
Derece derece halk topluluğu artıyordu. Tekrar telefonla müdürü aradım, yine cevap yok. Bu defa valiyi aradım. O da yok. Arkadaşlara şu yolda bir emir verdim. Devriyeye çıkmalarını, ihtiyat ve sabahçıların yemeklerini yiyip merkezde oturmalarını ve hiçbir şeye müdahale etmemelerini ancak bir vukuat yani adi bir hadise olur ise, ihtiyatla müdahale edip vaziyete göre hareket etmelerini, muavinin de merkezden ayrılmamasını söylemeye gittim. Karakola yakın olan evimde, ancak iki lokma yemiştim ki, muavinin gelerek polis müdürünün acele daireye gitmekliğimi telefonla söylediğini bildirmesi üzerine sofradan kalkarak karakola gittim. 
Telefonla müdürü aradım buldum. Hiç fazla mükâlemeye (konuşmaya) meydan bırakmadan —acele daireye gel- emrini verdi. Bir 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faytona binerek hükümete gittim, müdürün makamına girdim. 
İki kişi oturuyordu, müdür bana: 

(Devam edecek) 

-UE 

(Olasılıkla burada bir miktar metin atlanmış) Derhal cevap verdim ve buna imkân olmadığını söyledim. Altı yüz küsur memurun imzalaması lazım gelen bordroyu hazırlamak güç olduğunu ve bordroyu hazırlasak dahi imzasız maliyeden para alınamayacağını söylemem üzerine; oturan zattan birisi “senedi mahsus (özel belge) ile alır tevzi ederken imzalarını alırsın” dedi ve kendisinin maliye müfettişi olduğunu ilave etti. Polis müdürünün hitabı ile ismi Şükrü olduğu anlaşılan bu zata altı yüz küsur memura maaş tevdi etmek, bordroya imzalarını almak, bilhassa öyle bir zamanda mümkün olmayacağından senedi mahsusa imzadan mazur olduğumu (bunu yapamayacağımı), karanlık bir atinin (geleceğin) mesuliyetini deruhte edemeyeceğimi (üstlenemeyeceğimi), eğer memurlara para tevzi etmek maksut (isteniyor) ise başka bir formül düşünmemizi söyledim ve ilave ettim. Bir liste yaparak polislere, muavinlere ve komiserlere kesintisiz bir nispet üzerinden tevzi etmemizin daha seri olacağını söyledim ise de kabul ettiremedim. 
Memurları hemen çağırarak bordroyu yaptırmaklığım üzerinden ısrar ve senedi mahsusu yalnız müdürün imzası ile muhasebeden verdireceklerini bildirdiler. 

Telefonla memurları çağırdım, müdürün emrini tebliğ ettim ve masama oturarak telefonla merkezleri aradım. Benim merkezimden ve İkiçeşmelik'ten başka bir merkezi ve komiserini bulamadım. Muhasebede arkadaşlarım sabaha kadar çalıştılar ve bordroyu ancak hazırlayabildiler: Saat 6.30-7.00 raddelerinde idi. 
Müdürü aradım yok, fakat senedi mahsusu yazıp masanın üzerine koymuş. Aklımda kaldığına göre 24 bin küsur lira idi. Senedi alıp muhasebeye çıktım. O zamanki maliye teşkilatı bir maaş kâtibi, bir muhasebe mümeyyizi (yazıları düzelten kâtip) ve defterdardan müteşekkil idi. Maaş Kâtibi Hüsnü, Mümeyyiz Halil ve Defterdar Besim Beyler idi. Maaş Kâtibi Hüsnü Bey tek imza ile senedi mahsus olamayacağını iddia etti ve Mümeyyiz Halil Bey'e gittik. 
Maliye müfettişine sormalarını söyledim. Halil Bey gitti, konuştu 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-getirin senedi ben de imza edeyim- demiş, bunun üzerine muamelesini yaptılar fakat “verile” defterdarı beklemek lazım. Vezneye indim. Veznede Mustafa Bey'e para olup olmadığını sordum. 
Para olduğunu söyledi. Şimdi defterdar beklemek lazım geliyordu. Saat 7.45 hala defterdar gelmedi. Evi Karantina'da olduğu için Karantina Karakolu'na telefon ettim. Saat sekizi geçti. Nihayet teşrif etti. Senedi “verile”yi fakat Osmanlı Bankası'na çek işareti verdi. Veznede para olduğu için Osmanlı Bankası'na bizi göndermemesi için çok rica ettim ise de tesiri olmadı. Bizzazure (ister istemez) muhasebeye götürdüm, çeki yazdılar. Fakat bu sefer de bankadan parayı kimin alacağı meselesi çıktı. Polis Müdürü Fikri Faik ile telefonla konuştular. Benim alacağımı söylemiş, senet kendisinin olduğu için benim alamayacağımı iddia etmişler. Nihayet defterdara iş aksetti. Defterdar “polis müdürü çeki bana ciro etmesini söyle” ve o suretle çek alındı. Fakat saat 8.40 oldu. Şimdi parayı Osmanlı Bankası'ndan alıp Hükümet Konağı'na getirmek ve dört yüz elli polis ile muavin ve komiserlere tevzi etmek! Hangi kabadayının ve hangi zatın harcı idi. O saati o günü yaşayanlar pekiyi tahattur ederler ki (hatıra getirirler ki); serapa (büsbütün) hata idi. Caddeler yollar kâmilen Rum palikaryalar ve Türkler ile dolmuş idi. Bilhassa Dolma, yani Kordon asker dolu nakliye vapurları geliyor diye Rumlarla dolmuş idi. Müdüre gittim “yalnız parayı alıp getiremem ve tevzi edemem” dedim. “İkinci Komiser Muavini Cemal Bey'i ve muhasebeden de kaç arkadaş istersen al bir faytonla gidip parayı alarak getir” dedi. Muhasebeden Polis Ahmet ve İbrahim'i alarak Cemil ile beraber bir faytona binip Osmanlı Bankası'na gittik. Çeki imza edip verdim. Tam bu sırada İaşe Muhasip Mesullüğü Veznedarı Mustafa Efendi iki çuval para getirdi. 

(Devam edecek) 

Paralar kısmen yüz kuruşluk ise de diğerleri elli hatta yirmi beş kuruşluk idi. Bizim parayı doldurmak için de on beş adet yüzlük istiyordu. Bu paralar kâmilen yüzer yüzer destelenmişti. Şimdi Bu parayı bize veriyorlar. Bankanın ser kasiyeri: “İsterseniz ben sayayım, isterseniz siz sayın” dedi. Arkadaşlara sordum: “Ne dersiniz?” “Mustafa Efendi saymış da getirmiş, sayıp teslim edeceğine 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nazaran tamamdır. Eğer saymaya kalkarsak iki saat ister, alalım gidelim” dediler. O suretle çuvalları omuzlayarak banka kapısından çıktık ve faytona yükledik. Konağa geldik ve daireye girdik. 
Müdür makamında imiş, maaşını bordro ile beraber götürerek imza ettirip verdim. Müdüriyet koridorunda iki yüzden fazla polis vardı. Bunlar bittabi karakollarını ve vazifelerini terk etmiş maaş almak için hükümete gelmişlerdi. Komiser Cemil'i maaş tevziine ve bordroyu imzalattırmaya, iki polis arkadaşı da para saymaya ve onar lira destecikler yapıp Cemil Bey'e vermeye memur ettim. 
Bu suretle başladık maaş vermeye, fakat hepsine birden vermek mümkünmüş gibi hücum ettiler ve dairenin camlarını kırdılar. 
Kendilerine nasihat ederek itidale (soğukkanlı olmaya) davet ettim. Bu suretle para tevziine devam ettik. Müteferrika“) Komiser Muavini Hüseyin Efendi önce Nurettin Paşa'nın valiliği zamanında Urla'da istihdam edilmekteydi. Meyhanede taşkınlık gösteren Urla'nın sayılı Rum palikaryaları müdahale etmiş, maksatları Hüseyin Efendi'yi temizlemek olduğu için pürhiddet grup halinde üzerine hücum etmişler. Hüseyin Efendi de silahını kullanmış, üçünü öldürmüş, diğerleri de kaçmışlar. Bu suretle İzmir'e nakledilmişti. Telefon santralinde nöbetçi, Avni Efendi isminde bir polis idi. Telefonla Avni'ye söyledim. Hüseyin'in müteferrika- dan ayrılıp gitmesini kendisinden söylemesini bildirdim. Hüseyin Efendi vazifeden ayrılmamış. Telefonla Avni bana, Hüseyin Efendi'nin vazifeden ayrılmadığını ve halkın Müteferrika'daki emanet ambarını kırdıklarını söyledi. Bu muhavereleri (konuşmaları) müteakip dışarıda ilk silah patladı, bunu bir el bombası takip etti ve arkadan yaylım ateşi başladı. Konağın kapıları kapalı idi. Para tevzii yapmayacaklarını söylemeleri üzerine ufaklık parayı ihtiva eden çuvalı emanet kasasına, yüzlükleri çuval ile hesap kasasına koyarak kasayı kapattım. Artan paraları da masaların gözlerine doldurtarak “herkes başının çaresine baksın” dedim ve Cemil Bey ile daireden çıktık. Konak içerisinde mahsur kal (Devamı Sinci sahifede) mıştık. Dışarıda ateş şiddetle devam ediyor- 


1) Emniyet teşkilatında hırsız, dilenci, mecnun, esrarkeş ve benzeri gibi kimselerin ilgili makamlara sevk edilmek üzere barındırıldıkları kısım. 
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du. Müdürü aradım yok, valiyi aradım yok. Meğerse Vali Kambur İzzet ile Polis Müdürü Fikri, Defterdar Besim ve daha birkaç zat makamı vilayette kapıyı kilitleyerek saklanmışlar. 

Müteferrika'da caniyane bir şekilde şehit edilen Komiser Muavini Hüseyin ve Telefon Santral Nöbetçisi Avni Efendi —her ikisi de methe değer- kendilerine güvenilir, cesur ve amirlerine karşı çok muti (itaat eden) arkadaşlardı. 

Muavini Hüseyin'i Urladan palikaryalar öldürmeye gelmiş. 
Bunu tahmin ettiğim için Müteferrika'dan ayrılmasını söylemiştim. İkisi de sözümü dinlemediler. Çünkü ecel bırakmıyordu. 
Telefon santrali ikinci katta olduğu için odanın penceresinden bakıyor. Muavin Hüseyin Urlalıları görünce dışarı fırlamış ve üzerine saldıran palikaryalardan 4”ünü birer kurşunla gebertmiş. Bu sırada Efzonlar yetişmiş, Hüseyin'e yaylım ateşi açmışlar. Bunu görünce Avni de yukarıdan ve pencereden tabancası ile Efzonlara ateş etmiş iki tanesini yere sermiş fakat köpek sürüsü gibi arkadan eklenmiş ve merdivene hücum etmişler, iki tane de burada gebertmiş fakat hattı ricatı (çekilme hattı) olmayan bir müdafaanın akıbeti ne ise, Hüseyin müteferrika kapısının önünde Avni telefon santrali odasında şehit edilmekle bırakılmıyordu, ölüleri parçalanıyordu. 

(Devam edecek) 

Hüseyin gerek Urla'da ve gerek Müteferrika önünde üzerine saldıran palikaryaları gebertiyor ama ölülerini parçalamıyor. Herkes nefsini müdafaa için düşmanını öldürebilir fakat ölüsünü parçalamak insanlık değil canavarlıktır. Muavin Efendi'nin her iki hadisede gördüğüm ciddiyet ve vatanperverliği kaydetmeden geçemiyorum. 

Kambur İzzet İzmire geldikten sonra, Kürt Mustafa Paşa Divan-ı Harbi'nin tevkif müzekkereleri de (tutuklama kâğıtları) gelmeye başladı. İzmir Jandarma Alay Kumandanı Miralay Avni Bey istifa etmiş ve emirberi -bilahare damadı olan- Mülazımı Evvel (Teğmen) Asım'ı da istifa ettirerek, Saman İskelesi'nde bir mağaza kiralayarak ticarete başlamıştı. Bir iş için polis müdürünün yanına girdiğimde masası üzerinde tevkif müzekkerelerinin en üstünde Avni Bey'inkini gördüm. Müdürün yanından çıktıktan sonra doğru Avni Bey'in ticarethanesine gittim. Asım'ı kapıda gördüm ve Avni Bey'i sordum. “İçeride” dedi, beraberce yanına girdik kendisine vaziyeti anlattım. Kendisiyle Adana'dan tanışırdık. O gün gaybubet eder (kaybolur), ertesi günü Kantar Komiserliği tarafından tevkif için mağazasına gidilir. Bittabi kendisini bulamazlar. Asım, Ödemiş'e gittiğini söyler. Üç gün sonra polis müdürü, beni valiye götürdü. Ben de o anda derhal Avni Bey'e vuku bulan ihbardan valinin haberdar olduğunu düşünerek bir yalan hazırlamaya gayret ediyordum. Vali bana, “bir komiser muavini ile on polis ve yirmi jandarma alarak, bu gece sabaha karşı Balçova'yı ihata edecek ve yegân yegân (birer birer) evleri damları arayacaksın, orada İttihat ve Terakki Murahhası (üyesi) Celal ve Jandarma Alay Kumandanı Avni Beyler saklıdırlar. Bunları tutup getireceksin haklarında ahzü girift (yakalama) müzekkeresi var, nasıl infaz edileceğini bilirsin” dedi. Yüreğime bir su serpildi. 
Birincisi, Avni Bey hadisesi yok, ikincisi tevkife benim memur edildiğime sevindim. Aşağıya indik, müdürün odasında “Hangi muavin ve hangi polisleri alacak isen bir liste yap getir” dedi. Derhal aklıma Müteferrika Muavini Hüseyin Efendi geldi ve on polis arkadaş ayırdım bir liste yapıp müdüre götürdüm. 

Müdür listeyi tasvip ve tasdik etti. İstihdam edildikleri karakollardan polisleri çağırdım, Muavin Hüseyin Efendi'yi de Müteferrika'dan yanıma davet ederek, on polis ve yirmi jandarma ile bu gece saat 12.00'de Konak havalisinde içtima ederek (toplanarak) bir köye gideceğimizi ve şimdi polis ve jandarmalar toplanacaklarını ve tanıştıktan sonra on ikide içtima edeceğimizi söyleyerek şimdi istirahat etmelerini tembih ettim. 

On ikide Konak avlusunda toplandık. Jandarmalar Hasan isminde bir çavuşun kumandasında idi. Hareket ettik sabah ezanından yarım saat evvel Balçova'ya vardık. Jandarma ve polisleri köy haricinde bırakarak henüz açılmış olan kahvehaneye Muavin Hüseyin Efendi ile beraber girdik. İki ihtiyar köylü eski komiserlerdi. Selam verdik, biz de bir tarafa oturduk. Çay ve kahvelerimizi içtik ezan okundu, namaz kılındı ve camiden çıkanlar kahveye geliyordu. Kahveciden Eski Komiser Durmuş ve Karakulak Hasan Beyleri sordum. “Evlerinde olmaları gerek” dedi. Birisini gönderip çağırtmasını rica ettim. Çok geçmeden Durmuş ve arkadan Karakulak Hasan Bey geldiler. Kendilerini dışarıda karşıladım. 
Vazifemi anlattım eğer köyde ise hemen çıkmalarını söyledim. 
Hasan Bey kaldı, Durmuş gitti. Kahvede oturduk, bu sırada muhtar da geldi. Muhtarın karakterini sordum. İtimada şayan (güvenilir) olduğunu Hasan Bey söyledi. Az sonra Durmuş Bey avdet etti ve bana işaretle tamam haberini verdi. Bundan sonra kahveden çıkarak Muavin Hüseyin Efendi'ye; iki jandarma bir polis olmak üzere köyün dışından münasip mahallere ve yol ağızlarına nokta koyarak ve çavuş ile vazife birliği yaparak köyden dışarı kimsenin çıkmamasını tembih ederek çavuş ile iki jandarma ve bir polis ayırarak gelmesini söyledim. 

Bir müddet sonra Hüseyin Efendi yanındakiler ile beraber geldiler. Şimdi muhtara alenen sordum. “Köyünüzde yabancı kimseler var mı?” “Yok” cevabını verdikten sonra bütün evlerin aranacağını ve heyete refakat etmesini söyledim. Arama üç saat kadar sürdü. Yabancı bir kimse, hatta aradığımız zevattan hiç birisi olmadığı anlaşılarak, böylece zabıt varakası tanzim edip heyete imza ettirdim. İşte Rumlar tarafından parçalanmak suretiyle şehit edilen Muavin Hüseyin Efendi'nin emin olduğum ketumiyeti ve sadakati! 

Rahmetlinin bundan sonra bir daha cesaret ve sadakati sebk etmiştir (ilerlemiştir). Fakat bu Cevdet Tahir, Şükrü Kaya ve Manisa Mutasarrıfı Müştak Lütfi Beylerle Aydın İttihat ve Terakki Murahhası ismini hatırlayamadığım zatın İzmir'den İstanbul'a mevkufen (tutuklu) sevklerinde cereyan etmişti. Bunu da ayrı yazmak üzere sadede dönüyorum... 

Konağın kapıları kapalı olmasına rağmen dışarıdan Efzonlar konağın kapı ve pençelerine ateş ediyorlardı. Komiser Vanlı Cemil ve yirmi beş-otuz kadar polis ve daha sivil memurlar vali makamının koridoruna dolduk. 

(Devam edecek) 

Ateş tahminen yarım saat kadar devam etti. Bu sırada Konak Meydanı semtinde biraz kesildi. Meğerse vali beyefendi beyaz bir mendil sallatarak teslimiyet göstermiş. Bu sırada da cinayet mahkemesi azalarından Bogos Efendi geldi “vali teslim bayrağı çıkardı 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amanın sakın mukavemet göstereyim demeyin, bu canavar herifler hiç birimizi sağ bırakmaz, teslim olalım” dedi. Hakikaten alt kattaki mermerliğe efzon askeri girdiğini gördüm. 

“Ne dersin Cemil Bey?” diye sordum. Cemil sapsarı kesilmiş; “teslim olmaktan başka çare var mı?” dedi. Efzonlardan birisi yukarıya silah kaldırarak küfrediyor ve “aşağı” diye haykırıyordu. 
Efzona bilmukabele bağırdım “tüfeği indir, teslim olacağız” efzon tüfeğinin namlusunu indirdi, biz de merdivenlerden aşağı Cemil Bey ile iniyorduk. Limnili Tahir ismindeki kısaca boylu ve resmi elbiseli polis önümüze geçerek teslim olmakta pişdarlık (öncülük) yaptı. Zavallı arkadaş mermerliğe iner inmez efzon kafasına bir dipçik vurdu. Dayanamadım bağırdım: “Teslim olana böyle vurulur mu?” Bu sırada mülazımı sani rütbesinde olduğu anlaşılan bir zabit de efzona vurdu diye emir verdi. Fakat zavallı Tahir hem dipçik darbesinden ve hem de mermerlerden kafası yaralanmış idi. Asabımız bozulmuş, eğer teslim olmadan Kambur İzzet'i görseydim —zaten ahmaklığımın sebebi de o idi- Kambur İzzet'in kafasını kıracaktım. Mermerliğe indik, bizi Saat Kulesi tarafından sevk ettiler. Bizim kafile kırk ve elli kişi oldu. Fesleri ve belimdeki tabancayı partel (9) içine attım. Bizi dörder yaparak etrafımızda süngülü efzonların tehdidi önüne doğru yürüttüler. Fakat yürüyor mu idim, yoksa ayaklarımın altında bir makine vardı da o mu beni götürüyordu. Yerli Rumlar kafilemizdeki polislere sokularak tükürüyor ve vesika soruyorlardı. Bir sürü efzon askeri bizi muhasara etmişti. Bizi buraya getiren efzonlar hepimizi soyup soğana çevirdiler. Ceplerimizdeki paraları, saat yüzük gibi şeyleri, kıymetli tabakaları kâmilen gasp etmişlerdi. Benim tabakam gümüş olduğu için sigaralarla beraber gitti. Cemil Bey'in sigarası kutu idi, ona dokunmadılar. Cemil Bey'in sigarasından bir sigara yaktık. 
Tam bir sigarayı içerken efzonlar kumanda verdi: “Ayağa kalkın, ikişer sıra olun”. Ayağa kalktık, ikişer sıra olduk. 

Silahların üzerimize çevrildiğini görünce: “Cemil gidiyoruz, kelime-i şahadet getirelim” dedim ve yüksek sesle kelime-i şahadet getirdik. Cenabı hakkın büyüklüğü yetişti. Türkçe bilen bir Yunan zabiti gelerek askerlere “silahlar aşağı” kumandasını verdi ve bize Türkçe “korkmayın” dedi. Yüreğimize biraz su serpildi 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ama yine de itimadımız tam değildi. Şimdi karnımızın açlığını hissettik. Fakat kimsenin cebinde para yok. Para olsa da kiminle ne aldıracaksın? Kafile kafile yerli Rumlar bizi ziyaret ediyor ve bol bol küfür ediyorlardı. 

Bu meyanda biz Cemil ile konuşurken dışarıdan “İhsan Bey”, “İhsan Bey” diye bir ses duydum. Baktım, bu ses seyirciler meyanında Polikarpik isminde bir tanıdık Rum idi. Uzaktan uzağa konuştuk. “Açız ve sigaramız yok” dedim. Biraz sonra bir ekmekle iki koyun başı ve dört sigara getirdi ve korkmayın diye bizi teselli ederek gitti. Bunun arkasından hava bozuldu bir yağmur başladı. 
Sanki deniz kabarmış üzerimize boşalıyordu. İşte bu yağmur, devamı muhakkak olan hunharlığın önüne geçti. 

Akşama yakın bir sırada bizi iki sıra yaparak Anadolu Bankası'nın deposuna götürdüler. Üst kata çıkardılar. Burada yalnız vali ve maiyeti erkânı yoktu. Cinayet mahkemesi reis ve azalarından, müstantik (sorgu hâkimi) ve müddei umumilik (savcılık) kâtiplerine ve bütün hükümet memurlarına kadar herkes tutulup buraya getirilmiş, bunlar meyanında gazeteciler de göze çarpıyordu. Bilhassa Emin Süreyya! Bazı komiser ve polislerle birlikte mevcuda beş yüz demek kabildi. 

Önce orada tahtalar üzerinde uyuduk. Sabahleyin birer ekmek verdiler. Öğleye doğru Metropolit Hrisostomos bizi ziyarete geldi. 
Denize düşen yılana sarılır kabilinden esir halk üşüştüler etrafına. 
Papaz kıyafetindeki bu komitacı —bir eşi de şimdi Kıbrıs'ta türedi-Yunan adaletinden bahsederek bazı teselli-amiz (avutucu) sözler söyledi. Bilhassa Emin Süreyya'ya yarım saate tahliye edileceğini söyleyerek defolup gitti. Hakikaten yarım saat geçmeden Emin Süreyya başına geçirdiği bir şapka ile bize de serbesti temennisin- de bulunup gitti. Bunu birkaç kişi daha takip etti. 

Öğleden sonra akşamüzeri İzmir Yunan İkinci Konsolosu geldi. Buna kıyam etmek (ayağa kalkmak) istediler. Bırakmadı, “oturun” dedi ve esirler arasında dolaşmak istedi. Bu adam orta boylu, mülahham vücutlu (şişman), kara sakallı idi. Kendisini tanıdım ve tanımazlıktan geldim. Fakat o beni tanıdı. 1329 (1913) senesinde İzmir Limanı'nın inzibat ve intizamını temin etmek üzere, Vali Nazım Paşa tarafından hassaten (özel olarak) deniz müfettişliğine tayin edilmiştim. Bir gün Pasaport'ta otururken kayıkçılar bağırdılar: “İhsan Bey Yunan vapuruna koş, şimdi bir cinayet olacak” diyorlardı. Ticaret Odası'nın karşısında baştan demirli, kıçtan bağlı, Yunan bandıralı vapurun iskelesinde, nöbetçi polis kayığından vapurun merdivenine atlamış. Merdiven başında da bu adam —Yunan Konsolosu- elinde tabanca ile polisi ihtar ediyor: “Polis efendi çıkma merdivene” diyor. Bu vaziyeti görünce polise bağırdım: “İn aşağıya”. Polis beni görünce kayığına atladı, mesele kalmadı. Bilirsiniz ki, o zamanlar kapitülasyon belası vardı. 
Karakola giderek noktayı değiştirdim. Ertesi günü PasaportUtan geçiyordu. Ben de karakol önünde oturuyordum. Bana teşekkür etti. Hadise böylece geçmiş idi. 

Beni tanıdı ve bana doğru geliyordu. İnsanlık icabı ayağı kalktum. “Sen nereden tutuldun” diye sordu. Ben de kısaca, “Konak'ta polislere maaş verirken esir edildik” dedim ve arkadaşları da gösterdim. Adımı ve soyadımı sordu ve not ederek ayrıldı gitti. 
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EK-1 


Ege Ekspres"teki Mektup-Anıların Yayın Tarihleri 


Mektup-anı | Gazete nüshalarının Tefrika numarası numarası yayın tarihleri (Ali Orhan Bey'in anılarının) 


HE EEE fiear O 
2 EY fiso O 
3 İsrar iə İəə O 


Haziran 1958 34-35 
60 İzi orazi 98 İrə O 
3, 4, 5, 6, 7 Temmuz 1958 47-48-49-50 
8 Ky 98 1549: 000 1 
9 İlb,iiTemmiz 1058 16: O 
Toplam 1 İssüika 1 


100 MEKTUBA DÖKÜLMÜŞ ANILARDAN EGE'DE KURTULUŞ SAVAŞI 


EK-2 
Bir yazın türü olarak “mektup” konusuyla ilgili Türkçe yazılı seçilmiş okuma listesi 
(Sadece kitaplar alfabetik sıralanmıştır) 


- Albert Camus, Bir Alman Dosta Mektuplar, Türkçesi: Suat Toygan, Birinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Mart 1966, 57 s. 

- “Anacığım, Merhaba!” Ece Ayhan'dan Ülkü Başsoy'a Mektuplar, Kartlar, Yayına Hazırlayan: Kenan Yücel, Ve Yayınevi, İstanbul, 2014, 151s. 

- Ural Armay, Semra'ya Mektuplar, Birinci Basım, Karşı Yayınlar, Ankara, Nisan 1993, 139 s. 

- Niyazi Berkes, Asya Mektupları (Gezi, izlenimler, eleştiriler), Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1976, 293 s. 

- Canım Erdalım Sevgili Babacığım İsmet İnönü-Erdal İnönü Mektuplaşmaları, Yayına Hazırlayan: Can Dündar, 1. Basım, Can Sanat Yayınları, İstanbul, Ekim 2011, 294 s. 

- Turan Dursun, Ünlülere Mektuplar, Dördüncü Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1996, 80 s. 

- Heine'nin Mektupları, Çeviren: Melihat Togar, Düşün Yayınevi, İstanbul, 1983, 210 s. (Aynı Yayınevi: Goethe, Mikelani, Rilke, Stefan Zweik, Baudlaire, Rimbaud ve Dostoyevski'nin mektuplarını da yayımlamıştır]. 

- Nazım Hikmet, Kemal Tahir'e Mapusaneden Mektuplar, İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Haziran 1975, 427 s. 

- Tarık Dursun Kakınç, Gönderdiğin Mektubu Aldım, Birinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Kasım 1999, 230 s. 

- Şükran Kurdakul, Nazım'ın Bilinmeyen Mektupları (Adalet Cimcoz'a Mektuplar / 1945-1950), Broy Yayınları, Mayıs 1986, 110 s. 


EKLER 101 


- Vladimir Mayakovski, Mayakovski'den Lili Brik'e Mektuplar (1917-1930), Türkçesi: Bertan Onaran, Birinci Basım, De Yayınevi, Ekim 1970, 229 s. 

- Ahmet Hamdi Tanpınar, Mektuplar, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1974, 328 s. 

- Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal'in Hususi Mektupları, C. IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986. 

- Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya'ya Mektuplar (1930-1946), Varlık Yayınları, İstanbul, 1957, 208 s. 

- Vecihi Timuroğlu, Yazılanından Başkalarının da Okuyacağı Mektuplar, Başak Yayınları, Ankara, 1993, 282 s. 

- İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları (1935- 1946), İkinci Basım, Hazırlayan: Engin Tonguç, Çağdaş Yayınları, İstanbul, Ekim 1976, 239 s. 


102 MEKTUBA DÖKÜLMÜŞ ANILARDAN EGE”DE KURTULUŞ SAVAŞI 


EK-3 
İzmir Fotoğrafları 


SMYRNE. Quartier Ture ZMYƏNH. Tovokith Svvowia 


Foto 1. Damlacık sırtları / Türk Mahallesi (Osmanlı dönemi) 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Foto 2. Aziz Polikarp Mezarlığı ve (bayram yerinden) İzmir görünümü (Osmanlı dönemi) 
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Foto 3. Kadifekale üzerinden görünüş (Osmanlı dönemi) 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Foto 4. Cepheden Kadifekale görünüş (dönemi belirsiz) 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Foto 5. İzmir Kız Lisesi çatısından Göztepe (Cumhuriyet dönemi) 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Foto 6. Konak (Cumhuriyet dönemi) 
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Foto 7. Saat Kulesi ve Meydanı 
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Foto 8. Kordon'da atlı tramvay ve fayton (Cumhuriyet dönemi) 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Foto 9. Hükümet Konağı'ndan Saat Kulesi ve (solda) Sarıkışla (Cumhuriyet dönemi) 
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Foto 10. Denizden Hükümet Konağı, Saat Kulesi ve Sarıkışla (Cumhuriyet dönemi) 
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Foto 11. Pasaport İskelesi 
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Foto 12. Kadifekale'den İzmir Körfezi 
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ÜNVANINI 


S. FERİT 


Eczacıbaşıya mədyundul 
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S. FERİT eczacıeaşı 


Foto 13. Kadifekale yönünden İzmir Körfezi 
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İzmir - Umumi görünüş 


Foto 14. Varyant'tan İzmir Körfezi 
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